
 

 

Het verbond op de Sinaï  

blok F - nivo 2 - avond 4 

       

 

Uit de actualiteit 
 

In Trouw stond deze vraag:  

 

“Vindt u de 10 geboden nog actueel?” 

 

Antwoord: 

 

“Ja, die geven richting aan mijn leven”   75% 

 “Nee, ik geef zelf mijn leven wel richting”   25% 

   

        Wat zou jij geantwoord hebben op de vraag in Trouw? 

 

Iemand reageerde als volgt: 

’Natuurlijk geven de 10 geboden mij geen richting in het leven, want de 

waarden en normen zijn heden ten dage heel anders dan in die tijd. Zo maak ik 

zelf wel uit of ik een andere god aanbidt. Daarnaast heb ik niets met de sabbat, 

wel met de door een Romeinse keizer ingestelde rustdag zondag, waarop 
eigenlijk Sol geëerd wordt' 

Wat zou je zeggen tegen degene die bovenstaande reactie schreef? 

75 - tien geboden 

ikzelf - 25 



 

 

Bijbelstudie Deuteronomium 7:6-11 

 

Waarom God een verbond met Israël sloot 

 

6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is 

gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle 

andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is 

niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief 

kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar 

omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw 

voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u 

met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht 

van de farao, de koning van Egypte. 9 Besef dus goed: alleen 

de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn 

beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die 

doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. 

10 Maar ieder die hem haat zal daarvoor boeten 

met zijn leven; de HEER zal hem niet laten begaan, hij laat 

hem persoonlijk boeten. 11 Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u 

vandaag voorhoud zorgvuldig in acht. 

 
 

 

Verschil met het verbond met Abraham 
 

“God geeft de Israëlieten zijn wet. Als ze zich daaraan houden zal Hij hun God 

zijn, en voor hun zorgen, anders niet”. 

 

“God heeft de Israëlieten zijn liefde en zorg laten blijken door hen uit Egypte te 

bevrijden. Zijn wet is om hun bij die bevrijding vast te houden”. 

Contract 
 

I VI 
II VII 

III  VIII 
IV  IX 
V   X 

 

Waar staat hier dat het verbond op de Sinaï hoort bij het verbond met 
Abraham? 
 
 
Van wie gaat dit verbond uit? 
 
 
Wat wordt beloofd? 
 

 

 



 

 

God woont bij de mensen 

 
Het boek Exodus Hoe zie je dit terug in je eigen leven 

Slavernij in Egypte  

God maakt z’n naam 

bekend (Ex 3) 

 

Bevrijding uit Egypte 
 

De wet om met God te 

leren leven 

 

God komt bij de 

mensen wonen 

 

 

De grote verzoendag 

 
Genesis 

Exodus 

Leviticus 1-7 (heiligdom) wetten over de  

   verschillende offers 

Leviticus 8-10 (heiligdom) begin van de dienst in 

   Gods tent 

Leviticus 11-15  (leven) reinigingswetten 

Leviticus 16 grote verzoendag 
Leviticus 17-20 (leven) heiligheid van het dagelijks 

   leven 

Leviticus 21-23 (heiligdom) heiligheid van de  

   priesters en offers, de feesten 

Leviticus 24-27 (heiligdom) heiligheid van de  

   tempel, verschillende wetten 

Numeri 

Deuteronomium 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk 

 
‘God is een God die 

 zijn volk onvoorwaar- 

delijk liefheeft, en altijd 

 weer vergeeft’ 

                   ‘God is een God die de  

                   schuldige straft, en de  

                   zonde nooit ongestraft  

                    laat. Hij eist toewijding’. 

 

 

 

 

 

 
         

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

God had een belofte gedaan aan het koningshuis van David: altijd 

zal er iemand uit Davids nageslacht op de troon zitten. Maar in de manier 

waarop deze belofte wordt verwoord klinkt al iets door waaruit blijkt dat dit 

geen gewone davidszoon zal zijn. Heel lang was het de vraag hoe deze belofte 

zou worden vervuld en leek het nergens op uit te lopen, zie bijvoorbeeld de 

teleurstelling die aan het einde van psalm 89 doorklinkt. Maar toen kwam een 

engel die de geboorte van Jezus aankondigde (Lukas 1) en de belofte uit Samuel 

7 werd vervuld. 

 

2 Samuel 7:1-17 

2 Samuel 7:18-29 

Psalm 89:1-19 

Psalm 89:20-38 

Psalm 89:39-53 

Jeremia 23:1-6 

Lukas 1:26-33 

 

 

 

     
  

 


