Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013

Bidden niveau 3


Bidden-2
niveau 3
Weer twee hoofdstukken in één keer. Is wel een beetje veel.

Het tweede deel (hst 4 van ‘Winsum’) laat ik helemaal liggen; ik denk dat je met dit onderwerp je handen meer dan vol hebt.

De stappen:

· Niet-standaard gebed, is bidden uit je hart

· Blokkades

· Wat kun je zelf doen

· Hoe kun je het zelf doen

Aan het slot een bijbeltekst die volgens ‘Winsum’ en ook volgens mij de moeite waard is om te leren.

Hierna een blad dat ook als bijlage apart is bijgevoegd.

Daarop staan bijbelteksten. De bedoeling is dat ieder (paar) één Bijbeltekst behandelt.

Daarom moeten de teksten van het blad gesneden worden. Andere mogelijkheid is om iedere tekst op een apart blad te zetten. Van elke tekst heb je maar een exemplaar nodig.

Bij diezelde opdracht kun je (als je dat wilt) kaarten aan de muur bevestigen met op elke kaart een ‘blokkade’ geschreven. De bedoeling is dat catechisanten hun tekst aan een van de kaarten plakt. Als je voor deze werkvorm kiest vergeet dan niet plakband mee te nemen.

Bij vraag 10 is het goed om te beseffen dat catechisanten er soms helemaal niet zeker van zijn dat ze geloven. Voorzichtigheid geboden!

Bij opdracht 11 verschijn een kruis van de goedgekeurde teksten.

Er is enige variatie mogelijk. Bij de een zal de dwarsbalk dikker zijn dan bij de ander.

Laat uitkomen dat geloven, bidden, relatie-met-God voor iedereen anders beleefd kan worden en dat gebedsverhoring en alles wat daarbij komt kijken ook verschillend getaxeerd kan worden. Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar over de belangrijkste dingen hoeven we niet onzeker te zijn..

Het is een gedachte-oefening die tegelijk als samenvatting kan worden gebruikt.

Krijg ik ook te weten hoe het vorige week is gegaan? En hoe de catechisanten het vonden?

Veel succes.

Jaap Almekinders

Bijbelgedeelten opdr 6. Deze staan op een apart blad met ‘snij-streepjes’: werkblad bijlage bijbelteksten
Jakobus 1, 5 – 8

5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.

6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.

7–8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past:

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

-

Jakobus 4, 1 – 4

1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

2 U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.

3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past:

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

-

Jesaja 1, 15 – 17

15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, 

ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. 

Aan jullie handen kleeft bloed! 

16 Was je, reinig je, 

maak een eind aan je misdaden, 

ik kan ze niet meer zien. 

Vermijd alle kwaad

17 en leer goed te doen. 

Zoek het recht, houd tirannen in toom, 

bied wezen bescherming, sta weduwen bij. 

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past:

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

-

Jesaja 59, 1 – 2

1 De arm van de HEER is niet te kort om te redden, 

zijn gehoor niet te zwak om te luisteren–

2 jullie wangedrag is het 

dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; 

door jullie zonden houdt hij zich verborgen 

en wil hij je niet meer horen.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past:

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

Psalm 32, 1 – 6

1 Van David, een kunstig lied. 

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, 

van wie de zonden worden bedekt. 

2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, 

als in zijn geest geen spoor van bedrog is. 

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, 

kreunend leed ik, de hele dag. 

4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, 

mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela 

5 Toen beleed ik u mijn zonde, 

ik dekte mijn schuld niet toe, 

ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –

en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela 

6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden 

als zij in zichzelf een zonde vinden. 

Stormt dan een vloed van water aan, 

die zal hen niet bereiken.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

-

2 Korintiërs 12, 7 – 10

7 (…) Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan.

8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden,

9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

-

Efeze 6, 18 – 20

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie

20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

onderstreep de blokkade in het gebed in deze tekst en kies welk begrip daarbij past

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

Catecheten-deel

Terugblik: 

HC vr/antw

Relatie – bidden. Wat voor relatie moet je met God hebben om te bidden?

Lesdoelen: 

leerdoelen 
catechisanten weten dat voor iedereen een niet-standaard gebed moeilijk is (bidden uit je hart)
catechisantenten kennen aspecten die bidden verhinderen (blokkades) en benoemen die
catechisanten beseffen de rol die ze zelf hebben om te kunnen/willen bidden (gewoonte-sleur)
handelingsdoelen

catechisanten kunnen zichzelf tot bidden aanzetten en/of hulp daarbij aanvaarden. 
Passend lied 
Gebed

Thema gebedsblokkades
Spreuken 15, 

vr 1, 2, 3 van het werkblad
Lezen: Efeze 6, 18 – 20

Rom 8, 26 - 27

vr 4
bidden en geloof

vr 5
prutsers
ja/eens : 
wat moeten we worden? leerlingen




nee/oneens: 
wat zijn we dan? leerlingen
bespreking in het Mentorgedeelte
Mentoren-deel

5
prutsers
ja/eens : 
wat moeten we worden? leerlingen



nee/oneens: 
wat zijn we dan? Leerlingen

Deze stelling leent zich er goed voor om duidelijk te maken dat het voor degene die het mooiste en beste kan bidden ook maar behelpen is. Betrek hierbij ook het hardop bidden in de groep.
6
teksten uitdelen en opdrachten geven: keuze uit mogelijkheden.

Aan te bevelen is om ze de tekst bij de bijpassende kaart te plakken.

Tevoren de kaarten met begrippen maken en in het lokaal ophangen.
Belemmeringen als: ongeloof, ervaring van zinloosheid, spot, eigen schade

Voorbeelden van Sarai (Gen 18). Noach moet jaren en jaren hebben gewerkt aan een ark, terwijl er geen zee in de buurt was. Wat zal hij bespot zijn geweest! Hij kan heel goed gedacht hebben dat hij zich heeft vergist; dat het inbeelding was en niet God die hem de opdracht gaf om de ark te bouwen. Rare opdracht toch?

Daniel bleef bidden ondanks de risico’s.
Verschillende belemmeringen worden in de bijbel beschreven. De volgende kunnen desgewenst op een kaart aan de muur worden gezet, zodat catechisanten hun tekst op die kaart kunnen plakken:

niet echt (voor God) kiezen – zelfgericht bidden – mijn zonden – niet tevreden met genade

7
Daniël houdt stug vol
8
Laat in een groepsgesprek uitkomen dat het niet vanzelfsprekend is dat Daniël blijft bidden zoals hij dat gewend was.
9
Bij een gesprek over vaste gebedsmomenten komt altijd de sleur ter sprake.
Laat de catechisanten beseffen dat gewoonte ook een positieve kant heeft: discipline. Daarna de opdracht laten maken en de uitkomst bespreken
10
Wellicht voor een of meer van de catechisanten een echte gewetensvraag. 
Heel voorzichtig mee omgaan. Er kan gemakkelijk frustratie, teleurstelling zijn die de twijfel voedt en laat omslaan in (vermeend) ongeloof.

Betrek de teksten uit Spreuken erbij (eerste pagina van het werkblad) en geef helder aan dat een goddeloze iemand anders is dan een ongelovige, of een twijfelaar, of een in God teleurgesteld mens.
11
Wat kun je verwachten?

Aan de hand van de tekst uit 1 Joh 5 maar ook met de andere bijbelteksten kunnen de catechisanten de vakjes wegstrepen die niet ‘goed’ zijn. Er zal bij de meesten een kruis ontstaan dat gevormd wordt door de juiste uitspraken.
De uitkomsten kunnen reden zijn om door te spreken, maar dat hoeft niet. Het is een gedachte-oefening;
Ze moeten uitspraken met elkaar vergelijken
12
Laat de catechisanten elkaar bevragen hoe de ander geholpen kan worden

Dat kan door ze elkaar eerst te laten vertellen wat ze nou moeilijk vinden aan bidden.

Als dat voor beide partijen helder is kunnen daarna praktische oplossingen bedacht worden voor de ander. Laat ze eventueel in de groep de oplossingen vertellen, zodat anderen daarmee ook op een idee kunnen worden gebracht.

Opdracht 11 kan fungeren als een soort samenvatting omdat de belangrijkste aspecten genoemd worden.
Werkblad catechisanten
Lezen Spreuken 15
8 Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, 

het gebed van de oprechten is hem welgevallig.
29  De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, 

het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.
Schrijf  voor jezelf met een paar woorden op:
1
wat heeft bidden met geloven te maken?


……………………………………………….

2
Wat vind je moeilijk aan een persoonlijk, niet-standaard gebed?


……………………………………………….

3
Wie staat in het middelpunt als je bidt, jij of God? 

(eerlijk antwoord, en geen antwoord-uit-het-boekje) Hoe komt dat?


………

…………………………………………………………

Lezen: Efeze 6, 18 – 20

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie

20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

Rom 8, 26 – 27

26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.
Snap je wat je gelezen hebt?


4
Hoe kun je je bij het bidden laten leiden door de Geest?


……………………………………………….

Volgens Romeinen 8, 26 zijn wij allemaal niet goed in staat om te bidden.
5
Stelling:
Als het om bidden gaat zijn wij allemaal prutsers

6
Lezen: één van de uitgedeelde teksten en doe de opdracht die daarbij staat
Jakobus 1:5-8 

Psalm 32: 1 – 6
Jakobus 4:1-4


2 Korintiërs 12:7-10

Jesaja 1:15,16,17 

Efeze 6 : 18-20

Jesaja 59:1,2
 

7
Volhouden 
Lees Daniël 6, 11
Wat vind je van de vasthoudendheid van Daniël? Hij wist niet van tevoren hoe het met hem zou aflopen. Als jij niet zou weten hoe het afloopt wat zou jij in dat geval hebben gedaan?
Bespreek deze vragen kort met je buurman/vrouw

8
Wat vind je van zijn gewoonte om drie maal per dag te bidden? 

En wat zijn jouw gewoontes als het om bidden gaat? 

Vaste gewoontes hebben voor- en nadelen.

9
Vul het schema hieronder in

	vaste gewoontes

	voordelen
	nadelen

	sleur
	discipline
	sleur
	discipline

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10
gewetensvraag: 
Kun je ook tot God bidden als je niet gelooft?

O
Ja, omdat ………………………………………………………………………………..

O
Nee, omdat ……………………………………………………………………………..

11
lees de onderstaande tekst uit 1 Johannes 5. Betrek ook de andere
teksten van deze les in de opdracht (volgende blad). Kleur de vakjes die je van toepassing vindt

14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.
	vertrouwen
	vragen
	luisteren/horen
	geven/krijgen
	bidden

	Ik twijfel, en daarom kan ik niet op verhoring vertrouwen
	Vragen is eigenlijk zinloos; God weet al wat Hij geeft
	God hoort ons altijd
	God geeft alleen wat wij nodig hebben
	Ik kan niet bidden

	Ik vertouw erop dat God geeft wat Hij beloofd heeft
	Wij mogen alles vragen
	God luistert altijd
	God geeft altijd wat Hij heeft beloofd
	Ik heb hulp nodig als ik bid

	Ik vertrouw erop dat God geeft wat goed is
	Wij hoeven niets te vragen; God weet het al
	God luistert naar iedereen
	God geeft altijd wat goed is voor ons
	Bidden moet je leren

	Ik vetrouw erop dat God alles geeft wat ik oprecht vraag
	Wij mogen alles vragen waarop we kunnen rekenen
	God hoort ons
overal
	Wij krijgen alles wat Hij wil dat wij krijgen
	Iedereen kan bidden

	Ik vertrouw erop dat God niet geeft wat verkeerd is
	Wij moeten alleen vragen wat goed is voor ons
	God luistert altijd naar gelovigen
	God geeft wat wij willen
	Bidden is zelfbedrog

	Ik kan er niet op vertrouwen dat God altijd het goede geeft.
	Wij horen te vragen wat hij heeft beloofd
	God stopt zijn oren dicht voor goddelozen
	Wij krijgen alléén wat Hij wil dat we krijgen
	Je kunt nooit goed genoeg bidden


12
Hoe kun je geholpen worden bij het bidden?

Schrijf in de linkerkolom wat jouw moeite is met bidden. 
Bespreek de moeite met je buurman/vrouw.

Geef daarna het blaadje aan je buurman/vrouw en laat die de middelste kolom invullen.

Zet in de rechterkolom een + of een - om aan te geven of je het een bruikbaar advies vindt.

[image: image1.jpg]geen mobieltje en
toch altijd bereikbaar...
praat eens wat
vaker met God

sy














	dit vind ik moeilijk
als het om bidden gaat:
	dit kan jou helpen

volgens mij:
	ik vind jouw advies:

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Leren: Spreuken 3, 5 – 6

5  Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 

6  Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
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