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Bijeenkomst 7: Jezus, afwezig of aanwezig
De volgende keer is het thema: ‘Jezus, Rechter of Redder’.
We gaan het dan hebben over de wederkomst.

Mattels 24:32-44

Ben jij klaar voor de wederkomst?

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je
dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het
einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer
al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen
nooit verdwijnen. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de
hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van
Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de
vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de
dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen,
totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen
en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene
worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten
niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk
deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis
hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt
op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Lucas 19:11-27

Onze Heer is weg naar een ver land, maar Hij komt terug!

11 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu
dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken.
12 Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het
koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. 13 Hij riep tien van zijn dienaren bij
zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga daarmee handeldrijven terwijl ik
weg ben.” 14 Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan
met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”” 15 Bij zijn terugkeer,
toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven
bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. 16 De eerste
kwam en zei: “Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd.” 17 Zijn meester zei:
“Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer
gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.” 18 De tweede kwam zeggen: “Uw geld,
heer, heeft het vijfvoudige opgebracht.” 19 Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over vijf
steden.” 20 Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, hier is uw geld, ik heb het in een
doek voor u bewaard. 21 Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert
wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” 22 Zijn meester zei tegen hem:
“Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een
streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid?

23 Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij



mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” 24 En tegen degenen die erbij stonden zei hij:
“Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven
heeft.” 25 Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het tienvoudige!” 26 “Ik zeg jullie: wie
heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden
ontnomen. 27 En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen
hier en dood ze voor mijn ogen.””

Matteus 25: 31-46

Jezus als rechter op de troon. En in deze gelijkenis wordt duidelijk dat de vraag of je
gelooft, en de vraag of je iets van Jezus’ liefde hebt laten zien ten diepste dezelfde
vraag is.

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen,
zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de
bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de
koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en
neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd
is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. 1k was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden
mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de
koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

41 Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te
drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie
kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44 Dan
zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als
vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45 En hij
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken
niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Romeinen 13:8-14

Laat door je manier van leven zien dat je beseft dat het einde elk moment kan
komen!

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet
vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op
wat van een ander is’ — deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.” 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus
de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen
waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot
geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen
van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten
we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen,
ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en



geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.



Openbaring 20: 11-15

De geschiedenis loopt uit op een grote rechtszaak. Hoe sta jij straks voor die troon?
11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten
van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan.
Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden
werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de
doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En
iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de
vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven
bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Openbaring 21: 1-8

Hoe zal het zijn bij de wederkomst? Johannes mocht er iets van zien. En dit is in
ieder geval duidelijk. Als Christus terugkomt is voor de gelovigen het echt afgelopen
met alle verdriet.

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor
haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.” 5 Hij die op
de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!” — Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier
wordt gezegd is betrouwbaar en waar.” — 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben
de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron
met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en
hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben
ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die
de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede
dood.’

Jesaja 25:6-9

Als je daarbij bent zul je pas echt weten wat feest vieren is!

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe
wijnen. 7 Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier
waarmee alle volken omhuld zijn. 8 VVoor altijd doet hij de dood teniet. God, de HEER, wist
de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg — de HEER
heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou
ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’
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