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Bijeenkomst 2: Zonde maakt veel kapot
De volgende week gaan we het hebben over Jezus’ leven als voorbeeld van dienen,
liefde en gehoorzaamheid. In verband daarmee het volgende bijbelleesrooster:

Mattels 20: 20-28

20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedels met haar zonen naar hem toe. Ze viel
voor hem neer om hem een gunst te vragen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde:
‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts
van u en de ander links.” 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen
jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,” antwoordden ze.

23 Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links
van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn
Vader ze heeft bestemd.” 24 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend
op de twee broers. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken
onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de
eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn — 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Johannes 13: 1-17

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de
wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden
lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een
maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te
verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was
gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn
bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten
van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij
bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus
antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.” 8 ‘O
nee,” zei Petrus, ‘mijn voeten zult u niet wassen, nooit!” Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet
mag wassen, kun je niet bij mij horen,” 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten,
maar ook mijn handen en mijn hoofd!” 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen
nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein — maar niet allemaal.’
11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn
plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en
“Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je
voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven;
wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een
slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult
gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Johannes 14: 21-24

21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde
van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.” 22 Toen vroeg Judas
(niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘“Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld
bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn VVader en ik zullen bij hem



komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en
wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie
ik gezonden ben.

Mattels 9:20-22

(Jezus neemt tijd voor een vrouw terwijl Hij onderweg is naar iets heel belangrijks)

20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze
raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar
kan aanraken, zal ik al genezen worden. 22 Jezus draaide zich om, en bij het zien van de
vrouw zei hij: “Wees gerust, uw geloof heeft u gered.” En vanaf dat moment was de vrouw
genezen.

Mattels 26: 36-42

36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij
zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.” 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van
Zebedels met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen
hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.” 39 Hij liep nog een stukje
verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker
dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus:
‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.” 42 VVoor de tweede
maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij
voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’

Johannes 15: 9-17

9 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.””
10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht.
11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt
een mens onrein.” 12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de
farizee€n uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde:
‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden
uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt,
vallen ze samen in een kuil.” 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak
uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet
in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt?

Lucas 2: 41-52

41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf jaar
was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest vertrokken
ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44 In de
veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze
hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45 Toen ze hem niet
vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. 46 Na drie dagen vonden ze
hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen
stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

48 Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat
heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.” 49 Maar
hij zei tegen hen: “Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn
Vader moest zijn?’ 50 Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. 51 Hij reisde met hen
terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem
gebeurd was in haar hart. 52 Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam
steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
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