Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013
Bidden niveau 2

Werkblad catechisanten

1	Wat is dat, bidden?
Schrijf voor jezelf met een paar woorden op wat volgens jou bidden is.


………………………….	………………………….	………………………….	………………………….	

2	Bidden, waarom doen we dat eigenlijk?
Schrijf voor jezelf met een paar woorden op waarom je dat doet.



………………………….	………………………….	………………………….	………………………….


Lezen: Efeziers 3, 14-21
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15  die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16  Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17  zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18  Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19  ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20  Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21  aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Bespreek in groepjes van 3 of 4 catechisanten de volgende vragen:
3	Welk vers spreekt jou persoonlijk het meeste aan, en waarom?

4	Als je dit Bijbelgedeelte leest en je kijkt daarna naar jezelf hoe weet je dan dat Jezus in jouw hart woont?

Bestuderen:
Lezen: Ex 8, 24-30 
24  De HEER deed wat hij had gezegd: hele zwermen steekvliegen drongen het paleis van de farao en de huizen van zijn hovelingen binnen, en overal in het land richtten ze zware schade aan. 25  Toen ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Goed, ‘zei hij, ‘ga uw God maar offers brengen, maar blijf in mijn land.’ 26   ‘Dat is onmogelijk, ‘zei Mozes. ‘De offers die wij de HEER, onze God, moeten brengen, zullen de Egyptenaren weerzinwekkend vinden. Als we in hun bijzijn dergelijke offers brengen, stenigen ze ons nog! 27  Sta ons toe om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om daar aan de HEER, onze God, offers te brengen, zoals hij ons heeft opgedragen.’ 28 ‘Ik laat u gaan, ‘zei de farao, ‘dan kunt u de HEER, uw God, in de woestijn offers brengen. Alleen, u mag niet te ver weg gaan. En bid voor mij.’ 29  Mozes antwoordde: ‘Zodra ik bij u weg ben zal ik tot de HEER bidden, en morgen zullen de steekvliegen dan bij u, uw hovelingen en uw volk verdwenen zijn. Maar bedriegt u ons niet nog een keer en weiger niet het volk te laten gaan om de HEER offers te brengen.’ 30  Zodra Mozes het paleis uit was, bad hij tot de HEER.

Markus 14, 32-36 
32 Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ 33  Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34  en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35  Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.
36  Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’


Wat is bidden?

5	Kun je in één woord aangeven wat volgens jou bidden is?	……………………………………

6	Wat doe je als je bidt;  voor dingen bespreek je met God, welke dingen zeg je, vertel je aan God als je bidt en wat vraag je aan God?


………………………….	………………………….	………………………….	………………………….	


7	Als je contact hebt met iemand dan spreek je er mee, je sms’t, chat of mailt.
Geef met een kruisje aan hoe vaak  je contact hebt met:

	
	meerdere keren per dag
	vaak
	soms
	weinig
	nooit

	moeder en of vader
	
	
	
	
	

	broer of 
zus
	
	
	
	
	

	beste vriend(in)
	
	
	
	
	

	buren

	
	
	
	
	

	kranten-bezorger
	
	
	
	
	

	God

	
	
	
	
	




8	Hoe ziet jouw contact met God er uit? Wat komt daar allemaal aan de orde?

Schrijf de belangrijkste dingen op die in dat contact aan de orde komen.


………………………….	………………………….	………………………….	………………………….	

bespreek in groepjes van drie of vier de volgende vraag:
Wat gebeurt er met je als je niet meer zou bidden?


Bidden kan ritueel: formuliergebeden (bidden ‘uit-het-boekje’ )

9	Bedenk voorbeelden van rituele gebeden 


………………………….	………………………….	………………………….	………………………….	
 

10	Wat vind je van formuliergebeden? Geef met één kruisje aan wat het sterkst jouw mening weergeeft.

	Slim, je hoeft niet erg veel na te denken
	Effectief; er wordt veel gezegd met weinig betrekkelijk woorden
	Niet goed; je leert niet om zelf na te denken
	Saai; het is voorspelbaar wat er komt
	Tikje oneerbiedig; het risico is groot dat je er niet met je gedachten bij bent

Aanleidingen om te bidden
Bidden kan zonder betrokken te zijn.
Als er een aanleiding is om te bidden wordt het gemakkelijker om bij het bidden betrokken te zijn.

11	Zoek in de onderstaande teksten op welke aanleidingen er kunnen zijn om te bidden

Psalm 50 : 15			…………………………………………

Daniel 6 : 10			…………………………………………

Filippenzen 1 : 4			…………………………………………

Matteus 7 : 7-11			…………………………………………

Marcus 14 : 32-36		…………………………………………

1 Thessalonicenzen 5 : 17-18	…………………………………………

12	Ben je het eens met de volgende stelling?

	Bidden is noodzaak voor je relatie met God.

Zoek iemand uit die een andere mening heeft dan jij en leg aan elkaar je mening uit.


13	Uit de antwoorden op de vragen 1, 8 en 11, en uit de bespreking komen allerlei dingen die in een gebed een plaats kunnen krijgen.
Als je die dingen op een rijtje zet kunnen we de volgende indeling maken:


· ……………………………………….


· ……………………………………….


· ……………………………………….


· ……………………………………….


· ……………………………………….

Teken naast deze rij een hand 
(met vijf vingers natuurlijk)
en schrijf daarin bij de juiste 
vinger één van die begrippen

Waarom is bidden noodzakelijk voor christenen?
Leren vraag en antwoord 116
Waarom is bidden noodzakelijk voor christenen?
God wil dat we Hem dankbaar zijn voor de verlossing die Hij geeft.
De belangrijkste manier om dat te laten zien is door te bidden.
Als wij van harte bidden, geeft God ons zijn Geest.
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