
 

 

 

 

De wet van de Geest   

blok D - nivo 3 - avond 4 

 

       

 

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugblik en intro 

19.25 De verlossing brengt een nieuw leven: 

Efeziers 2: 1-10 

19.40 De wet in het hart geschreven: 

Jeremia 31:31-34 

19.50 Vrucht van de Geest 

20.00 Presentatie 

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

De verlossing brengt een nieuw leven  
 

Efeziërs 2: 1-10 

 

 

 
 

 
1.  Wat moet je doen om het nieuwe leven te krijgen?  

     Met andere woorden: wat moet er in de pijl staan? 

 

2.  Als je een leven naar Gods wet in het schema wil  

     plaatsen, waar komt het dan te staan? 

 

Hoe het was 
 

 

* Geestelijk dood 

* Achter satan aan 

* Je eigen gang gaan 

* Gods toorn verdiend 

 

Hoe het nu is 
 

 

* Een nieuw leven 

* Je hoort bij Jezus 

* Plaats voor je in de hemel 

 



 

 

 

 

3.  Reageer nu vanuit Efeze 2: 8-10 op de volgende uitspraken: 
 

“Ik geloof in God, dus ik ben gered. Ik kan dus lekker leven zoals ik wil” . 
 

“Jezus is voor mijn zonden gestorven, maar nou moet ik wel laten zien dat ik 

voor Hem leef.” 

 

4. In dit gedeelte wordt de Heilige Geest niet genoemd. Toch gaat het over zijn  

    werk. Kun je dat uitleggen? 

 
 

De wet in het hart geschreven  
 

Jeremia 31: 31-34 

31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik 

met het volk van Israël en het volk van Juda een 

nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik 

met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand 

nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel 

ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de 

toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun 

binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij 

mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: 

“Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – 

spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze 

hebben misdaan.  

Wat betekent dit gedeelte? 

Wat wordt er beloofd? 

En wat ervaar je van deze belofte in je eigen leven? 
 

Vrucht van de Geest 
 

Johannes 15: 5-7 

5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel 

vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 

6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een 

wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 

verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als 

jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun 

je vragen wat je wilt en het zal gebeuren 

 

 

 



 

 

 

Galaten 5: 22-23a  
 

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing 

 

Galaten zet een leven volgens onze eigen zondige wil tegenover een leven dat 

door de Geest geleid wordt. Schrijf voor beide manieren van leven 1 kernwoord 

op: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wie of wat leidt jouw leven, en waar merk je dat aan? 

Stel dat de vrucht van de Geest volmaakt in je leven aanwezig was, hoe zou je 

leven er dan uitzien? 

Verlang je daar naar of juist niet? Waarom (niet)? 
 

 
 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Je deel van de enquête maken 

 

 

Neem voor de volgende keer een voorwerp mee dat iets te maken 

heeft met dat wat in je leven heel belangrijk is 

(mag van alles zijn). 

 



 

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Deuteronomium 6:4-9 

Alle joodse kinderen leerden dit uit hun hoofd. Het liefhebben van God met een 

ongedeeld hart was het allerbelangrijkste gebod. 

 

Jozua 24:14-15 

Eenmaal in het beloofde land wordt het volk opnieuw opgeroepen te kiezen: 

Vóór de Here en tegen de afgoden. 

 

Matteüs 6:19-24 

Geloven in God is radicaal kiezen. Hij accepteert geen gedeelde eerste plek. 

 

 

Matteüs 19:16-26 

Wat is er mis met de rijke jongeling? Zijn hart is verdeeld. Hij houdt meer van 

z’n geld dan van God. 

 

Lukas 14:25-33 

Nog meer onderwijs van Jezus waarin Hij met de meest krachtige woorden 

oproept tot een radicale keus voor Hem. 

 

Johannes 5:41-47 

Als ijdelheid en eerzucht je hart vervult is er geen plek meer voor liefde voor 

God. 

 

1 Timoteüs 6:6-11 

Geld is altijd een afgod geweest. God liefhebben betekent een andere kijk op 

geld. 

 

 

 


