Vaders wil 1s wet
blok D - nivo 3 - avond 1

Tijd Wat gaan we doen

19.00 Mentorkwartiertje

19.15 Introductie onderwerp, verwachtingen peilen
19.25 Waarom de wet?

19.30 Vader, Zoon en Geest en de wet.

19.35 Bijbelstudie Psalm 19

19.45 Grasduinen in spreuken

19.50 De wet is goed en maakt je vrij

20.00 Uitleg eindpresentatie: enquéte

20.10 Huiswerk en sluiting

Bijbelstudie Psalm 19

De psalm valt in twee delen uiteen. Welke twee, en waar gaan die over?
Wat hebben deze twee delen met elkaar te maken en wat zegt dat over Gods
wet? Wat vind je van de manier waarop Psalm 19 over Gods wet praat?
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De wet is goed en maakt je vrij

Maakt de wet je vrij of beperkt de wet je vrijheid?

Gods regel

Hoe merk je dat dit je vrij maakt?

Ik wil dat ik de allerbelang-
rijkste ben in jouw leven
(1° gebod)

Geef gul van wat je hebt aan
hen die het nodig hebben
(8° gebod).

Sex hoort in een relatie,
waarin je elkaar publiek
eeuwig trouw beloofd hebt
(7° gebod).

Roddel niet over een ander
(9° gebod).

Neem elke week een rustdag,
en gebruik die om extra
aandacht aan de Heer en het
dienen van Hem te geven

(4° gebod).

Wees tevreden met wat je
hebt, en wees niet jaloers op
een ander (10° gebod).
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ﬂ Uitgedeelde memorisatietekst

E@%;E Voor de volgende keer kiest iedereen 3 onderwerpen uit voor de
enquéte.
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Matteus 5:17-20

De Here Jezus tilt de wet naar een hoger nivo. Hij vervult de wet. Dat betekent:
hij geeft aan wat de werkelijke betekenis is van Gods geboden (de ‘volle’
betekenis). Hij heeft bovendien volmaakt deze wet in praktijk gebracht, dat is
ook een aspect van zijn ‘wetsvervulling’.

Mattels 5:21-26
De Here Jezus en het zesde gebod

Mattels 5:27-32
De Here Jezus en het zevende gebod




Matteus 5:43-48
De Here Jezus en het liefdegebod

Johannes 13:34-35
Liefhebben zoals Jezus zelf had liefgehad: dat hoort bij de vervulling van de wet
In het nieuwe testament.

Romeinen 13:8-10
Hier staat het letterlijk: Liefde is de vervulling van Gods wet.

1 Johannes 2:3-11

Ook in dit gedeelte weer een grote nadruk op liefde als hét gebod van Christus.
In het licht van dit gebod moeten we als Gods andere geboden proberen te
begrijpen.




