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Bijeenkomst 6: Wees niet jaloers!  

 
Genesis 30:1-2 
1 Omdat Rachel geen kinderen van Jakob kreeg, was ze jaloers op haar zuster. ‘Geef mij 

kinderen,’ zei ze tegen Jakob, ‘anders ga ik dood!’ 2 Jakob werd kwaad en antwoordde: ‘Ik 

ben toch zeker God niet? Híj onthoudt jou het moederschap!’ 

 
Genesis 37:1-8 
1 Jakob vestigde zich in Kanaän, het land waar ook zijn vader gewoond had. 2 Dit is de 

geschiedenis van Jakob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels zeventien jaar was, weidde 

gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten; hij hielp de zonen van zijn vaders 

vrouwen Bilha en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden vertelde hij aan 

hun vader door. 3 Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef 

dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in 

allerlei kleuren. 4 De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom 

konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. 5 Op een keer 

had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel 

aan hem. 6 ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd,’ zei hij. 7 ‘We waren op het 

land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En 

jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor.’ 8 Zijn broers zeiden: 

‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ Vanwege dat gepraat 

over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten.  

 
1 Samuel 18:1-9 
1 Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken 

en vatte een innige vriendschap voor hem op. 2 Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet 

hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. 3 En Jonatan, die David zo lief had als zijn 

eigen leven, sloot vriendschap met hem: 4 hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook 

gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. 5 Alle 

veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom 

benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de 

hovelingen. 6 Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de 

Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul 

feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. 7 Opgetogen zongen ze: 

‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.’ 8 Saul ergerde zich aan dit lied en 

werd woedend: ‘David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze 

geven hem het koningschap!’ 9 Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen.  

 
Handelingen 17:1-5 
1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge 

hadden. 2 Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen 

debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan dat de 

messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei 

hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ 4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij 

Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de 

hogere kringen. 5 Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van 

 

 



jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote 

beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas 

aan een volksgericht te onderwerpen, 

 
Spreuken 27:4 
4 Woede is wreed, razernij is als een stortvloed, maar wie is tegen jaloezie bestand?  

 
Handelingen 5:12-18 
12 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen 

eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13 en ofschoon niemand zich daar bij hen 

durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. 14 Steeds meer mensen gingen in de Heer 

geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15 en ze legden zelfs zieken op 

draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van 

Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. 16 Ook vanuit de steden rondom 

Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine 

geesten gekweld werden, en allen werden genezen. Gevangenneming van de apostelen  

17 Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. 

Vervuld van jaloezie als ze waren, 18 lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. 

 
Handelingen 13:42-45 
42 Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek om de volgende 

sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken. 43 Na afloop van de samenkomst liep een 

groot deel van de Joden en de vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, die hen 

toespraken en hen aanspoorden zich over te geven aan de goedgunstigheid van God. 44 De 

volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. 

45 Bij het zien van de mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de 

woorden van Paulus op godslasterlijke wijze verdacht te maken. 

 
1 Korinte 3:1-3 
1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot 

mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk 

gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u bent nog 

gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan 

de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 

 


