
 

 

 

Hoe lees je de bijbel    
blok F - nivo 3 - avond 1 

 

 

Een discussiespel 

 

“Ik vind de boodschap van de bijbel glashelder” 

 “De bijbel is waar en betrouwbaar, de Koran niet” 

 “Wij geloven niet in een boek, maar in een Persoon” 

 “Veel uitspraken in de bijbel zijn tijdgebonden” 

 “Ik vind de bijbel een erg moeilijk boek” 

“Wie van God houdt, leest graag de Bijbel” 

 

 

Hoe ga je zelf om met de bijbel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg leesregels  

 
1. Erkennen van reliëf in de bijbel 

 
Heel de bijbel is Gods Woord, maar dat betekent niet dat elk stukje in de bijbel even 

belangrijk is. De bijbel is een heel gevarieerd boek waarin verschillende schrijvers in 

verschillende tijden hun bijdrage hebben geleverd. We vinden ook veel verschillende 

soorten teksten: geschiedenis, liederen, wetten, brieven, enz. 

Elk tekstgedeelte is dus voor ons vandaag niet even belangerijk. Zo  zijn de hoofdstukken 

die gaan over de verdeling van Kanaän (Jozua 12ev) en opsomming van de namen van hen 

die uit de ballingschap terugkeerden (Ezra 2) minder belangrijk dan de woorden van de 

Here Jezus in de bergrede (Matteüs 5-7) . 

 

 Samengevat: _____________________________________ 

 

 

 

    
®   

Bij(bel)sluiter 
 
 
Lees voor gebruik altijd de 

bijsluiter! 

 

 

 

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen 
Bij het gebruik van 
Bijbel® is het van 
belang dat u de 
hiernaast genoemde 
leesregels in acht 
neemt……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Bijbel®? 
Bijbel® is het Woord van 
God en een middel dat 
De Weg wijst. Bijbel® bevat  
geïnspireerde verhalen van 
mensen die De Weg 
kennen. ………. 
 
 
Wanneer gebruikt u 
Bijbel®? 
U hebt dit middel gekregen 
omdat u De Weg kwijt was 
of bent. Bijbel® helpt u De 
Weg terug te vinden……..   
 

Interview 



 

 

 

 2. Schrift met schrift vergelijken:  

 
Zoals in elk boek, moet je ook in de bijbel de teksten goed in hun verband lezen. Vaak moet je er andere 

gedeelten in de bijbel bij betrekken om goed te begrijpen wat een bepaalde tekst betekent. 

Zelfs de duivel gebruikte teksten uit de bijbel (tijdens de verzoeking in de woestijn), maar Jezus liet Hem steeds 

merken dat hij de teksten uit hun verband gerukt had. 

 

Samengevat: _____________________________________ 

 

 

 

 

3. Tijdbepaald in plaats van tijdgebonden 

 

De bijbel is in een andere tijd en in een andere cultuur geschreven.  Dat is de reden dat sommigen zeggen: ‘wat 

hier staat is tijdgebonden, en heeft ons niets meer te zeggen’.  Maar dan maak je je te makkelijk van een tekst af. 

Wat in de tekst staat is vaak tijdbepaald. De eerste vraag is dan: wat betekende het toen in die situatie. De 

volgende vraag is: en hoe kun je die betekenis overzetten naar vandaag. Een simpel voorbeeldje: 

“Dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen”  is een uitspraak uit een tijd dat er nog met zwaarden 

en simpele ploegen werd gewerkt, maar het is niet moeilijk om te begrijpen dat hier het einde van de oorlog en 

het begin van een periode van vrede aangekondigd wordt. 

  

Samengevat: _____________________________________ 

 

 

 

 

4. Christologisch lezen 

 

Alles in de Bijbel draait om Jezus Christus. In Hem hebben we God pas echt leren 

kennen. Hij is de lang verwachte beloofde verlosser. Ook het hele Oude testament 

getuigt van Hem (Joh 5:39). De geschiedenis van Israël is gericht op zijn komt, en met 

zijn komst is de geschiedenis een  

nieuwe fase ingegaan. Je zult je dus altijd af moeten vragen wat een bepaald gedeelte in 

de bijbel zegt over Jezus en zijn verlossingswerk. 

 

Samengevat: _____________________________________ 

 

 

 

 

Toepassing leefregels (1-4) 
 

 De wetgeving in het Oude Testament is niet meer één op 

één over te plaatsen naar onze tijd. We moeten zoeken naar 

een vertaalslag en naar onderliggende principes. Heel 

anders is dat met een bijbelgedeelte over bijvoorbeeld de 

werking van de liefde (1 Korintiërs 13) dat we zo kunnen 

toepassen.  

 

 Als je in de bergrede leest “En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, 

maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren’ (Mt 5,39) kun je 

denken dat Jezus absolute geweldloosheid preekt. Maar in Romeinen 13 staat van de 

overheid ‘Ze voert het zwaard niet voor niets’ (Rom13,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe gebruikt u Bijbel®? 
Het gebruik van Bijbel®  
verschilt per persoon. U 
kunt Bijbel® zowel thuis 
als tijdens de kerkdienst of 
jeugdavond gebruiken…… 
 



 

 

 

 In de woestijn treedt Mozes op als middelaar tussen God en het volk. Het is alleen 

vanwege hem dat God met zijn volk door wil. Toch schiet ook Mozes tekort, en mag 

hij het volk niet in het beloofde land brengen. Je kunt deze geschiedenis pas goed 

begrijpen als je achter Mozes de grote Middelaar Jezus Christus ziet. 

 

 Jezus geeft zijn discipelen de opdracht om elkaar de voeten te wassen (Johannes 13). 

In die tijd was dit een algemeen voorkomende handeling. Vandaag reizen we meestal 

niet meer met open sandalen over stoffige wegen en zijn we dan ook niet meer 

geroepen om elkaar de voeten te wassen. De goddelijke openbaring in deze opdracht is 

echter nog steeds geldig: We zijn geroepen tot onderling dienstbetoon en moeten ons 

zo nederig mogelijk opstellen.  

 

 Je kunt het boek Esther zien als een verhaal van de bevrijding van de joden. Maar iwe 

de bijbel kent ziet achter de aanval van Haman, de satan die probeert te voorkomen dat 

de beloofde verlosser geboren wordt. 

 

 De opdracht aan het volk Israël om de kanaänitische volken uit te roeien kunnen we 

niet zomaar toepassen in oorlogssituaties vandaag. Dit betrof een unieke fase in de 

geschiedenis van Gods volk. Wij hebben vandaag ook te maken met de woorden van 

de Here Jezus dat we onze vijanden moeten liefhebben. 

 

 Paulus geeft instructies over het eten van offervlees. Daar hebben we vandaag niet 

meer mee te maken. Toch heeft dit onderwijs voor ons betekenis. We leren ervan dat 

we in de gemeente geen onnodige aanstoot mogen geven, dat onderlinge liefde boven 

persoonlijke vrijheid gaat en dat we niet mogen veroordelen of minachten. 

 

 In 1 Johannes 3:9 staat: ‘Een ieder die uit God geboren is doet 

geen zonde.’ ‘Zie je wel’, wordt er door sommige gelovigen 

gezegd, ‘als je echt wedergeboren bent ben je niet langer een 

zondaar.’ Hier is tegen in te brengen dat Johannes in dezelfde 

brief schrijft dat wij onszelf misleiden wanneer we zeggen dat 

we geen zonde hebben (1:8), dat we een voorspraak hebben bij 

de Vader wanneer we in zonde vallen (2:1) en dat een broeder 

kan zondigen (5:16).  Vers 9 van hfst 3 moet dus betekenen: 

Wie uit God geboren is lééft niet in zonde, gaat niet door met 

zondigen alsof er niks is gebeurd. 

 

 

 

 

 
 
 

 

De volgende les begint met een discussie over de tijdgebondenheid van sommige 

bijbelteksten. We nemen als voorbeeld 1 Korintiërs 11:2-16. Op grond van deze 

tekst zijn er kerken waar de vrouwen altijd een hoed ophebben als ze naar de kerk gaan. Zoek 

argumenten voor of tegen dit standpunt (afhankelijk van bij welke groep je bent ingedeeld). 

Lees het gedeelte thuis en proberen te begrijpen wat de uitleg voor ons vandaag moet zijn. 

 

 

 

Dosering 
Het gebruik van Bijbel® is 
naar behoefte. Als richtlijn 
geldt een dosering van 
tenminste 1 maal daags. 
Heeft u per ongeluk een 
dosering overgeslagen 
dan kunt u zonder 
bezwaar de volgende keer 
een dubbele dosering 
nemen.  
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