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Avond 8 - Jezus, Rechter of Redder 
 

Achtergrondinformatie 

 

De wederkomst van de Here Jezus 

Kan iemand advocaat en rechter tegelijk zijn? Nee.  Toch is er iemand die wel advocaat en 

rechter is, de Here Jezus. Hij pleit voor ons bij de Vader (zie boven) Tegelijk heeft de Vader 

de Zoon ook het oordeel in handen gegeven voor de dag van de wederkomst. Christus zal dan 

als rechter rechtspreken. Wel eens bij stilgestaan? We kennen hem als Verlosser, Koning, 

Messias, Profeet, Genezer, maar Hij zal ook eens Rechter zijn, als Hij terugkomt. 

> Bijbelgedeelte: Matteüs 25:31-46 

 

De belofte van de wederkomst heeft twee kanten. Het is vertroostend: einde aan alle verdriet 

en God gaat dingen rechtzetten. Tegelijk doet het een appel op ons om Christus te vertrouwen 

en te gehoorzamen. Als Hij gaat rechtspreken en wij hebben Hem niet willen kennen, dan 

hebben we zacht gezegd een probleem. 

 

De dag des Heren  

Aan het einde van de laatste dagen komt “De dag des HEREN”. Een bekend thema bij vrijwel 

alle profeten; in het NT ook wel de dag van Christus genoemd; De dag waarop Hij alles recht 

zal zetten. Hier een paar opmerkingen over die dag vanuit de profetie van Sefanja: 

1) een dag van toorn en verschrikking (Sefanja 1: 2-3 en 14-18) 

De Here is woedend over wat Hem is aangedaan en komt met zijn wraak. Daarom is het een 

dag van:  

- duisternis vrs 15b ( vgl. Joël; Mt 24:29; Am. 8:9)  

- vuur, vrs 18 (vgl Mal.4:1; 2 Petr 3:12) 

2) een dag van oordeel en afrekening  

Allereerst voor Gods volk (Sefanja: 1: 4-13), vanwege afgoderij, geloof zonder werken, 

materialisme. Het oordeel begint bij het huis van God (1 Petr 4:17) 

Maar ook voor de vijanden van Gods volk (Sefanja 2: 8-11), ook dat thema speelt steeds in 

bijbel en belijdenis: God zal wreken wat zijn volk is aangedaan. (Openb.6; NGB art 37) 

Het zal uitlopen op een grote rechtszaak waar ieder verschijnt, en alles wat de mens gedaan 

heeft aan het licht komt. (Openb 20; 2 Kor 5: 10; Mt 12:36). Maar iedereen zal geoordeeld 

worden naar de mate van wat hij of zij wist (Mt 11:21) 

3) een dag van verlossing (Sefanja 3:9-17) 

Dat er nog verlossing is, dat is verrassend; ook al betreft het een verlossing voor een 

overblijfsel, een rest (Sef 3:12-13). NB dat thema steeds in de bijbel: vgl de zondvloed, de 

terugkeer ballingschap, de smalle poort. Deze verlossing alleen mogelijk door Christus. 

Daarom: bekering gevraagd , zoek de Here (2: 1-3) Schuil bij zijn naam. 

 

Zie uit naar zijn komt! 

Een van de kenmerken van een christen is, dat hij uitziet naar de komst van zijn Heer, en daar 

geregeld om bidt 

- leerde Jezus ons niet zelf bidden: “Uw koninkrijk kome” 

 - een van de laatste uitspraken van de Bijbel is “Kom Here Jezus, ja kom haastig!” 

a. Hij komt spoedig 
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De Bijbel benadrukt dat Jezus met spoed komt. “Ja, Ik kom spoedig!”zegt Hij in het 

voorlaatste vers van de Bijbel. Verschillende teksten laten zien dat de christenen in de tijd van 

het nieuwe testament al met zijn komst rekening hielden. (1 Kor 15:51 ; Fil 3:21) Vanuit dit 

perspectief wordt de hele periode van pinksteren tot zijn komst gekarakteriseerd als de laatste 

dagen. (b.v. Hnd 2:17). 

Tegelijk laat de Bijbel ons ook zien dat er heel wat tijd zal verstrijken voordat Jezus terug kan 

komen. Zie b.v. Mat 25:6.19; 2 Petr. 3; Openb.14).  God heeft namelijk geduld. En dat geduld 

heeft twee kanten: 

* Eerst moet het evangelie in de hele wereld verkondigd worden  (Marcus 13:10). Er 

moet een menigte komen, die niemand kan tellen (Openb.7), God wil niet dat iemand 

van de uitverkorenen verloren zal gaan (2 Petr.3:9v; Joh17:2). Het eerste paard dat de 

wereld intrekt is het blanke paard van de evangelieverkondiging (Openb.6) 

* Voor God is de maat nog niet vol. 

Gods geduld heeft ook een dreigende kant. De oordelen die Hij over deze wereld zend, 

zijn voorboden van het laatste oordeel. (De overige paarden uit Openb. 6). Denk ook 

aan het geduld dat God had in de dagen voor de zondvloed (Genesis 6:11vv) en met de 

volken van Kanaän (Genesis 15:6vv). Er is een oogst van mensen die verlost worden, 

maar er is ook een oogst van mensen die onder Gods oordeel vallen (Openb. 14:17-

20). 

b. Wees waakzaam, en sta klaar! 

Op geen enkele manier kunnen we de dag van Jezus komst voorspellen. (b.v.  Hnd. 1:7) 

Er zijn twee mogelijkheden: 

- of die dag zal ons overvallen 

- of we zijn waakzaam, en staan er klaar voor 

Jezus legt er grote nadruk op, dat we zo moeten leven, dat we steeds rekening houden met zijn 

komst. (zie  Mat. 24/25; Lukas 17/18; 1 Tes. 5). Zoals in de tijd voor de zondvloed zullen de 

meeste mensen leven zonder rekening te houden met zijn komst. Maar alleen zij die er wel 

rekening mee houden zullen gered worden. 

Maar kunnen we dan geen conclusies trekken uit oorlogen, rampen, enz? 

De achtergrond van deze vraag is Mt 24: 6: 

“Jullie zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk en 

koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn en hongersnood dan hier en dan 

daar” 

Maar vaak wordt vergeten dat Jezus aan deze woorden toevoegt: 

“Ziet toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.”! 

Dus denk niet dat je het moment van Jezus komst kunt afleiden uit rampen en oorlogen. Die 

moeten er zijn, want de hele periode van de laatste dagen van pinksteren tot de wederkomst 

zullen er door gekarakteriseerd worden. Zo leidt God de geschiedenis. Steeds laat Hij de 

mensen voelen dat ze zijn verlossing nodig hebben. Rampen en oorlog zijn niet de bel die het 

einde aankondigt, maar de wekker die ons uit de slaap moet houden. Wel laat de Bijbel ons 

zien dat de rampen en de opstand tegen God steeds intensiever zullen worden. (Openbaringen;  

1 Joh 2:18, Mat. 24:21-22). 
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Lesopzet 

 
a. leerdoelen 

 
Hoofd:   

1. Ze weten wat de bijbel zegt over de wederkomst van Jezus om te oordelen de levenden en 

de doden 

2. Ze weten dat ze voor dat oordeel veilig zijn als ze Jezus als hun Redder aanvaard hebben. 

3. Ze leven in verwachting van de wederkomst 

3. Ze zien het oordeel bij de wederkomst met vertrouwen tegemoet 

4. Ze kunnen aan anderen duidelijk maken wat de wederkomst voor hen betekent. 

 

b. lesopzet 

 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 mentorkwartier  

19.15 Terugblik 

 

Kijk eens of ze nog weten waar alle 7 vorige lessen over gingen. 

Laat nog even zien dat jij nog steeds de memorisatieteksten uit je 

hoofd leert, en check nog een keer hoe dat bij hun ligt. 

 

Vandaag de slotles: Jezus, Rechter of Redder (En net als de laatste 

twee keer sluit het één het ander gelukkig niet uit)  

 

 

19.20 Intro 

 

Op het werkblad staan wat plaatjes van beruchte personen zoals  b.v. 

Nero, Hitler, Bin Laden… 

Kijk of ze personen herkennen, en of ze weten wat deze personen op 

hun geweten hebben. 

 

De vraag is nu: stel dat jij over het eeuwige wel en wee van deze 

personen zou moeten oordelen. Wat zou de uitspraak zijn? 

 

Praat erover door hoe het zou zijn als jij zo’n oordeel zou moeten 

vellen? Wat maakt het moeilijk? 

 

Op het werkblad staan twee teksten uit Romeinen: 

- Rom. 12:19 

- Rom 14: 10-12 

Wat zeggen deze teksten hierover? 

(Het oordeel is niet aan ons. Het zou onze capaciteiten te boven gaan; 

en bovendien staat we zelf schuldig tegenover God (zie b.v. Rom 3: 

10-13 en 23) 
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19.30 Het laatste oordeel, wat roept dat op 

Op het werkblad staat: 

“Jezus Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de 

doden” (uit de apostolische geloofsbelijdenis) 

 

Daarbij staat 3 vakken: 

a. Als Jezus mijn Rechter is wordt ik daar bang van want………… 

b. Als Jezus mijn Rechter is wordt ik daar blij van want………… 

c. Dit doet me niks wat…………… 

 

Laat ze daar eerst in tweetallen even over praten, en laat dan ieder dat voor 

zichzelf invullen. 

 

Maak nu een rondje waarin ieder weergeeft wat hij opgeschreven heeft, 

vraag ook door welke consequenties hun antwoord heeft voor henzelf. 

 

 

19.35 Hoe zal dat zijn 

Schrijf midden op een papier/bord ‘de wederkomst’. Schrijf  er 

omheen wat je er samen over weet.  

 

Op het werkblad staat de volgende versimpelde en verkorte weergave 

van artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: 

 

We geloven dat bij de wederkomst van Jezus, Hij zich bekend zal 

maken als Rechter over levenden en doden, terwijl Hij de ‘oude 

wereld’ met vuur zal zuiveren. Alle mensen, die ooit geleefd hebben, 

zullen voor deze Rechter verschijnen. Iedereen zal zich moeten 

verantwoorden voor elk nutteloos woord dat ze gesproken hebben. 

Alles zal openlijk aan het licht gebracht worden. Terecht is de 

gedachte dat dit voor ongelovigen een angstaanjagend ogenblik is.  

Maar voor de gelovigen is dit een moment om naar uit te zien omdat 

ze er troost uit putten. Dan is hun verlossing namelijk voltooid. 

Iedereen zal dan erkennen dat ze onschuldig zijn. Ook zullen ze zien 

de verschrikkelijke manier waarop God Zich wreekt op de goddelozen, 

die de wereld hebben getiranniseerd en onderdrukt. Hun schuld wordt 

aan het licht gebracht door hun eigen geweten. Voor hen is de 

eeuwige straf. De gelovigen daarentegen krijgen het eeuwige leven. 

De Here zal dit aan de gelovigen geven als een genadige beloning. 

 

Vul vanuit deze tekst nog dingen aan, die nog niet op het bord 

geschreven zijn. Neem er eventueel de oorspronkelijke tekst van 

artikel 37 en de tekstverwijzingen die daar staat bij. 

 

Spreek door over het verschil: 

angst als Jezus alleen je Rechter is, maar uitzicht en hoop als Hij ook 

jouw Redder is. 

 

Eventueel als aanvulling:  

Verdeel onderling de liederen: Gz 22:5,6,7 ; Gz 23:6 ; Gz 25 ;  Gz 31. 
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Wat staat er over de wederkomst. Ken je nog meer liederen? Bespreek 

samen en kies er één of twee uit om te zingen. 

19.45 Bijbelstudie 

Lees Matteüs 24: 32-51 

Op het werkblad staat het volgende tabelletje  

  

 wat leer je daarvan: 

de vijgeboom  

mensen uit de dagen 

van Noach 

 

de twee in het veld  

de twee maalsters  

de heer van het huis  

de trouwe slaaf  

de slechte slaaf  

 

Laat ze er in groepjes van twee aan werken: 

Wat leert het voorbeeld over de verwachting van de wederkomst? 

Achter welke les zou je voor jezelf een uitroepteken zetten? Waarom? 

samen bespreken 

 

 

19.55 Evaluatie 

Evalueer nu dit blok. Dat kan bijvoorbeeld door: 

- een rondje te maken en ieder te laten noemen wat hem of haar het 

meest geraakt heeft. 

- ieder twee gele plakbriefjes te geven. Op het ene noteren ze een 

positief punt op het andere een negatief. 

Opplakken, sorteren en bespreken. 

 

Sluit af met een kringgebed. 

Laat ze eerst allemaal vanuit wat ze geleerd hebben een korte bede 

noteren. Daarna brengt ieder die in een kringgebed naar voren. 

 

 

20.15 sluiting   

 

c. benodigde materialen 

 

- evt:iets voor mentorkwartier 

-papier + stiften en bord+krijt  

- memorisatiekaartjes  

- pionnetjes of muntjes voor het stellingenspel 
 

d. suggesties 

 

zingen: Ps 46 , Ps 47, Gz 100, Gz 101, Gz 111, E&R 112, E&R113 

bijbelgedeelten:  Mt 24; 1 Tes 4:13-18; 2 Petr 3 ; Op 20-22 

belijdenis:  NGB art 37 ; HC 18 en 19 
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e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
Ze weten wat de bijbel zegt over de wederkomst 

van Jezus om te oordelen de levenden en de doden 
-- - + + + 

Ze weten dat ze voor dat oordeel veilig zijn als ze 

Jezus als hun Redder aanvaard hebben. 
    

Ze leven in verwachting van de wederkomst     
Ze zien het oordeel bij de wederkomst met 

vertrouwen tegemoet 
    

Ze kunnen aan anderen duidelijk maken wat de 

wederkomst voor hen betekent. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werkbladen 

Jezus, Redder of Rechter  
blok A - nivo 2 - avond 8 
 

Intro 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Romeinen 12:9 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 

toegedaan. 

 

Romeinen 14:10-12 

10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u 

neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen 

te staan, 11 want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor 

mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal 

zich dus tegenover God moeten verantwoorden. 

 

Het laatste oordeel, wat roept dat op? 
“Jezus Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Als Jezus mijn Rechter is word 

ik daar bang van want…… 

Als Jezus mijn Rechter is word 

ik daar blij van want………… 

 

Dit doet me niks 

want…………… 



 

  

  

Hoe zal dat zijn? 
Artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: 

We geloven dat bij de wederkomst van Jezus, Hij zich bekend zal maken als 

Rechter over levenden en doden, terwijl Hij de ‘oude wereld’ met vuur zal 

zuiveren.Alle mensen, die ooit geleefd hebben, zullen voor deze Rechter 

verschijnen. Iedereen zal zich moeten verantwoorden voor elk nutteloos woord 

dat ze gesproken hebben. Alles zal openlijk aan het licht gebracht worden. 

Terecht is de gedachte dat dit voor ongelovigen een angstaanjagend ogenblik is.  

Maar voor de gelovigen is dit een moment om naar uit te zien omdat ze er troost 

uit putten. Dan is hun verlossing namelijk voltooid. Iedereen zal dan erkennen 

dat ze onschuldig zijn. Ook zullen ze zien de verschrikkelijke manier waarop 

God Zich wreekt op de goddelozen, die de wereld hebben getiranniseerd en 

onderdrukt. Hun schuld wordt aan het licht gebracht door hun eigen geweten. 

Voor hen is de eeuwige straf.De gelovigen daarentegen krijgen het eeuwige 

leven. De Here zal dit aan de gelovigen geven als een genadige beloning. 
 

Bijbelstudie Matteus 24:32-51 
 wat leer je daarvan: 

de vijgeboom  

mensen uit de dagen van Noach  

de twee in het veld  

de twee maalsters  

de heer van het huis  

de trouwe slaaf  

de slechte slaaf  
 

Wat leert het voorbeeld over de verwachting van de wederkomst? Achter welke 

les zou je voor jezelf een uitroepteken zetten? Waarom? 

 

1 Korintiërs 13:13 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde. 


