
 

 

 

God maakt het!   
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Schepping of……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Welke rol speelt God in deze stroming? 

* Welke gevaren zijn er bij de stroming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 houdt in bijbelse mening 

Creationisme A/B/C 

 

 

 

ID A/B/C 

 

 

 

Evolutie A/B/C 

 

 

 

 

A. stroming binnen huidige 

wetenschap die zo onder 

indruk van alle orde in onze  

complexe werkelijkheid is dat 

ze tot de overtuiging komen 

dat er een intelligente  

ontwerper moet zijn.  

 

C. wil een 

wetenschappelijke 

theorie over ontstaan 

wereld ontwerpen mbv 

gegevens uit de bijbel 

B. wetenschapstheorie die –  

in z’n extreemste vorm –  

leert dat alles wat leeft een  

product is van tijd en toeval  

dat ooit begon met de 

oerknal.  
 



 

 

 

Waarom ben jij geschapen? 
 

Daarom trek ik de conclusie dat er niets 

beters voor een mens is dan blij te zijn en 

plezier te scheppen in het leven, zolang hij 

kan. (Prediker 3:12) 

 

Het leven heeft geen zin, ik geef mijn leven zin 

(Paul van der Berg) 

 

De zin van het leven is dat het eindigt (Kafka) 

 

Wat is de zin van het leven? 

Jezelf ontwikkelen en je kennis doorgeven. Gelukkig worden, maar nooit 

tevreden. Genieten, voortplanten en gewoon doodgaan. 

 

Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet 

voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Neen, we benne op de wereld om 

mekaar om mekaar om mekaar om mekaar te hellepe nietwaar (uit Schaap met 

de 5 poten) 

 

Er is geen zin.  Leef! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 3:16 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven heeft. 



 

 

 

Bijbelleesrooster: -------------------------------- 
 
De volgende week gaat het over ‘God en het lijden’. Het bijbelboek dat daar helemaal 

over gaat is het boek Job, daarom gaan we daaruit deze week lezen. 

 

Job 1: 1-22 

De kernvraag van het gesprek tussen God en satan is: Dient Job de Here om wat tie 

krijgt of om de Here zelf? Goed om daar voor jezelf ook eens over na te denken. 

 

Job 2: 1-10 

Ook in de tweede ronde blijft Jobs 

geloof overeind.  

 

Job 2:11- 3: 6 

Job vervloekt z’n geboortedag, 

maar niet zijn God. 

 

Job 4:1-9 

Jobs vrienden weten het wel: als je lijdt dan heb je blijkbaar tegen God gezondigd. 

 

Job 19: 1-7 en 23-27 

Job heeft het gevoel dat God hem onrecht doet, maar tegelijk blijft hij geloven dat zijn 

Redder, zijn Verlosser uiteindelijk voor hem op zal treden. 

 

Job 38: 1-7 en 40: 1-5 

God gaat aan Job niet uitleggen wat er achter zit, maar vraagt vertrouwen op basis van 

zijn Goddelijke macht. 

 

Job 42: 1-8 

God ziet om naar Job, die bleef vertrouwen, al verweet hij God ook hevig onrecht. 

Maar op de vrienden die uiteindelijk op zichzelf vertrouwden is hij kwaad. 

 



 

 

 

God en het lijden 
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Intro 
 

1. Wat roept dit in je op?  

2. Wat doet dat met je geloof?  
 

 

Bijbelstudie Job 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is precies het probleem?  
 

 

 

 

Wat doet dit met jou en jouw geloof als dit waar zou zijn: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gods 
liefde 

 

lijden 

Gods 
almacht 

Gods 
liefde 

 

lijden 

Gods 
almacht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kiest Job? Wat leren we van Job over het lijden? 

 

1. 

 

2. 

 

Zondag 10 HC 

Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? 

De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en 

aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zó 

regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en 

onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom 

en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten 

deel vallen. 

Gods 

liefde 

 

lijden 

Gods 

almacht 

Gods 

liefde 

 

lijden 

Gods 
almacht 



 

 

 

Waarom is het voor ons belangrijk te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn 

voorzienigheid in stand houdt? 

Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste 

vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde 

scheiden zal. Want alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of 

bewegen kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genisis 3:15 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het 

hare, zij verbrijzelen je kop,  jij bijt hen in de hiel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

De volgende week gaan we het hebben over genade.  

In verband daarmee het volgende bijbelleesrooster: 

 

Genesis 15: 7-21 

Wat moet Abraham doen om bij God te mogen horen? Niets: God gaat alleen 

tussen de dierhelften door 

 

Ezechiël 36: 22-32 

Heeft Israël zijn verlossing verdiend? Hangt het van hun beslissing af? Dit 

gedeelte spreekt daar duidelijke taal over. 

 

Matteüs 20: 1-16 

Heb jij het gevoel er voor te moeten werken, of ken je dat: eigenlijk niks gedaan 

hebben, maar hij heeft ervoor gekozen je een volledig loon te betalen. 

 

Lukas 18:9-14 

Even heel eerlijk: op wie lijk je meer, op die serieuze farizeeër,  

of op die berouwvolle zondaar? Het antwoord is bepalend voor  

je rechtvaardiging.  

 

Lukas 23:33-43 

Wat is er voor nodig om bij Jezus in het paradijs te komen? Alleen maar geloof, 

want het is pure genade.  

 

Romeinen 3:21-28 

Je wordt uit genade, die niets kost, door God als 

rechtvaardig aangenomen (vrs 24)! 

 

Efeze 2: 1-10 

Pure goedheid en genade dat is de basis voor je 

verlossing, en dat sluit alle eigenroem uit. 

 

 



 

 

 

   Genade  
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Twee belangrijke vragen 

 

 

 

 

 

 

 

Efeziers 2:1-10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Stel dat jij vandaag nog 

zou sterven, weet je dan 

zeker dat je naar de 

hemel gaat? 
 

Stel dat jij inderdaad vandaag nog 

zou sterven. Je komt bij de poort van 

de hemel, en daar staat God, die je 

vraagt: “vertel mij eens, waarom zou 

ik jou in de hemel binnenlaten?”. Wat 

is jouw antwoord? 

 
 

 

Hoe het nu is: 

 

vs………………… 

vs………………… 

…………………… 

 

 

Hoe het was: 

 

vs………………… 

vs………………… 

…………………… 

 

 

Wat wil Paulus in deze verzen 

benadrukken? 

 

Hoe blijkt uit deze verzen dat 

de verlossing pure genade is? 
 

 

Wat spreekt je hierin aan? 

 

Hoe blijkt uit deze verzen 

dat de verlossing pure 

genade is? 
 

 

Wat vind je van Paulus 

beschrijving van ‘hoe het was’?   

 

Kun je vers 3 op jezelf 

toepassen? 

 

Hoe blijkt uit deze verzen dat 

de verlossing pure genade is? 

Hoe zo gekomen: 

 

vs………………… 

vs………………… 

…………………… 

 



 

 

 

Wat is genade  
 

“Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit 

kun geloven en tegelijk meer geaccepteerd en 

geliefd dan je ooit hebt durven hopen” 

 
 

 

 

Er zijn kerken / christenen die het eerste deel van de definitie sterk benadrukken. 

 
- Kun je daar voorbeelden van noemen? 

- Wat is het sterke punt van die benadering? Wat het zwakke? 

- Welk gevolg heeft deze benadering voor je geloofsleven? 

 

Er zijn ook kerken / christenen die het tweede deel van de definitie sterk 

benadrukken. 

- Kun je daar voorbeelden van noemen? 

- Wat is het sterke punt van die benadering? Wat het zwakke? 

- Welk gevolg heeft deze benadering voor je geloofsleven? 

 

 

Kun je aangeven waarom je beide delen even sterk moet benadrukken en wat het 

betekent voor je geloofsleven als je dat doet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genade 

Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven en meer geaccepteerd 

en bemind dan je ooit hebt durven hopen  



 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

We gaan het de volgende keer hebben over geloof. Verlossing is pure genade, 

maar je moet toch geloven? 

 

Genesis 12: 1-9 

God roept je: laat alles achter en ga op weg. Hij belooft je een nieuw bestaan. 

Durf je Hem geloven? 

 

Galaten 3: 1-14 

Geloven is je zekerheid zoeken in God. Volg jij daarin het voorbeeld van 

Abraham?  

 

Hebreeën 11: 8-19 

Geloven is ook: als vreemdeling leven in verwachting van de stad die komt. 

Herken je dat?  

 

Jacobus 2: 14-26 

Nog één keer Abraham. Nu ter waarschuwing van hen die denken (of doen): 

Hoe je leeft maakt niet zoveel uit, want het gaat om je geloof. 

 

1 Korinthe 1:18-2:5 

Bang om vreemd te zijn? Dan kun je beter niet geloven in “Jezus Christus en die 

gekruisigd”. 

 

Matheus 14:22-33 

Geloven is naar Jezus kijken, en niet naar de golven. 

 

Lukas 7:36-50 

Wie z’n zonde kent, maar alles van Jezus verwacht, die wordt gered. Maar 

mensen die denken zelf al aardig op weg te zijn ergeren zich aan het evangelie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geloof 
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Stellingenspel over het geloof 
 

 -- - o + ++ 

Geloven is moeilijk      

Als je echt gelooft ben je altijd blij      

Geloof is net als geld; de een heeft veel, de ander 

weinig 

     

Een geloof dat  jou niet verandert is geen geloof      

Hoe groter je geloof, hoe groter de kans dat je in de 

hemel komt 

     

Geloof zelf is ook een cadeau van God      
 

 

Geloof is een lege hand 
 

1. Verlossing is een cadeau (genade), maar alles hangt 

ervan af of jij het aanpakt. 

 

 

2. Het gaat niet om het 

aanpakken, maar om de goedheid van de Gever. 

 
 

Zondag 23 vraag en antwoord 61 HC 
 

Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent?  

Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben. Maar 

alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn 

gerechtigheid voor God. En alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot 

mijn eigendom maken.  

 

Wat zegt dit over 

de verhouding 

tussen geloof en 

verlossing? 

Alsjeblieft 

Alsjeblieft 



 

 

 

Geloof en gevoel 

Drie personen liepen achter elkaar op een smalle muur. Voorop liep Belofte, 

daarachter liep Geloof, en Gevoel sloot de rij. In het begin keek Geloof strak 

vooruit en hield hij de blik steeds gevestigd op Belofte. Maar op een gegeven 

moment dacht hij: Hé, ik voel niets, zou Gevoel nog wel achter me lopen? Hij 

wendde zich om om te kijken, maar juist daardoor verloor hij zijn evenwicht en 

viel hij van de muur. 

Misschien vraag jij je ook af: waar blijft Gevoel? Je gelooft wel, maar toch ben 

je niet echt verdrietig over je zonden. Je voelt je depressief en twijfelt: is het 

allemaal wel voor mij? Je voelt de twijfel en het is of Satan je influistert: ‘Nee 

joh, het is allemaal niet voor jou.’ Wat moet je dan doen? Dan moet je 

vooruitkijken naar Belofte: richt je volle aandacht weer op Christus en op wat 

Hij jou aanbiedt. Maar ga niet je zekerheid zoeken in je eigen gevoel, want zo’n 

muur is maar smal en je valt er zomaar af als je om kijkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinen 6:23 

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige 

leven in Christus Jezus, onze Heer. 



 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

De volgende les gaat over ‘Uitverkiezing’. Goed om daar alvast het één en ander 

over te lezen. 

 

Deuteronomium 7: 1-11 

Tomeloze liefde voor zijn volk, en tegelijk woede en wraak over volken die 

Hem niet als God wilden, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

 

Amos 9: 7-15 

”Ik heb u uitverkoren” dat is een liefdesverklaring van God aan zijn volk: uit 

alle volken uitgekozen! (Deut 7:6). Maar zodra Israël denkt dat God hen uit 

Egypte gehaald heeft omdat ze beter zijn, boort God die gedachte de grond in. 

(Am.9:7) 

 

Romeinen 8: 28-39 

Let vooral op vers 29-30; echte zekerheid ligt uiteindelijk niet in onze keus voor 

God, maar in zijn keus voor ons. 

 

Romeinen 9:14-24 

Wij zijn niet de eersten die worstelen met de vragen rond de uitverkiezing. Maar 

ook Paulus’antwoord geeft nog steeds richting. 

 

Efeze 1: 1-7 

Pas wie weet heeft van genade, kan troost vinden in de uitverkiezing. Let eens 

op hoe vaak het woord genade klinkt in dit gedeelte over de uitverkiezing. 

 

Filippenzen 2: 12-18 

Let vooral op vers 12 en 13. Dat laat mooi het wonder van de uitverkiezing zien: 

wij moeten ons inspannen, maar God brengt alles teweeg. 

 

1 Petrus 2: 1-10 

”Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een 

volk Gode ten eigendom” het is oud testamentische liefdestaal, maar ze past nog 

steeds bij de nieuw- testamentische gemeente. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Uitverkiezing  
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Bijbelstudie Deuteronomium 7: 6-8 

 
6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. 

 U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken  

op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is niet omdat u talrijker  

was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van 

allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw 

voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit 

de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. 

 
 

 

 

 

 

 

Genade en dus uitverkiezing 
Efeziers 1:4-6  

 

4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol 

liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar 

zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 

6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde 

Zoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zie je in dit gedeelte dat 

God van zijn volk houdt? 
Waarom houdt God van 

zijn volk? 

 

Dood in zonde 
 

 

 

Gered uit genade 

 

 

 

Uitverkiezing 



 

 

 

Een modelletje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efeziërs 2:8-9 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u 

niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus 

niemand kan zich erop laten voorstaan. 

 

 

 

Onze verant- 

woordelijkheid: 

wij moeten 

geloven 

Gods  

souvereiniteit: 

Hij kiest wie Hij 

wil 



 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

We hebben het al een les over geloof gehad, maar de volgende les gaan we het 

vooral hebben over geloof en twijfel> In verband daarmee lezen we de volgende 

gedeelten. 

 

Gen 15: 1-8 

Abraham wordt wel de vader van de gelovigen genoemd, maar hij is ook de 

vader van de twijfelaars. 

 

 

Psalm 44:18-27 

Soms is het alsof God slaapt, zegt de dichter, en het brengt hem aan het 

twijfelen. 

 

Psalm 88 

De zwartste psalm uit het psalmboek. Er is ruimte voor mensen die twijfelen aan 

Gods goedheid. 

 

Lucas 5: 1-11 

Had Jezus ook al verstand van vissen? Petrus betwijfelde het. Maar toen hij de 

vis zag, twijfelde hij aan zichzelf. 

 

Matteüs 14:22-33 

Een geloof dat je op de golven laat lopen slaat zo maar om in twijfel die je weg 

doet zinken. 

 

Matteüs 18: 16-22 

Ook dat is een vorm van twijfel: niet radicaal durven loslaten als Jezus je dat 

vraagt. 

 

Joh. 20:24-29 

De mooiste belijdenis over Jezus komt uit de mond van een twijfelaar, die zich 

liet overtuigen. 

 

 



 

 

 

Geloof en twijfel     
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Terugblik  

 

Vraag en antwoord 127 HC 
 

Wat is de zesde bede? 
 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 

boze. Dat wil zeggen: Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij 

zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien 

houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld en ons eigen vlees - niet op 

ons aan te vechten. Daarom bidden wij U: wil ons toch staande houden en 

sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd 

niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij 

uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. 

 

  
1:  Ik twijfel nooit aan het bestaan van God 

2:  Ik twijfel nooit aan de betrouwbaarheid van de bijbel 

 

3. Ik wil altijd Jezus volgen, wat het me ook kost. 

4. Het is duidelijk hoe Jezus wil dat wij leven. 

 

5. Wat er ook gebeurt, ik weet dat God goed voor me is. 

6. Gods liefde kun je voelen.   

 

Verstands-twijfel  
 

Hebreeën 11: 1 en 6 

1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons 

van de waarheid van wat we niet zien.  

6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen 

moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden 

beloond.  

 

 

 



 

 

 

volledig aan 

Jezus toegewijd 

volledig gebroken 

met de zonde 

Wils-twijfel  
 

Lukas 9:23-25 

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen 

en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven 

wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal 

het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar 

zichzelf verliest of schaadt? 

 

Lukas 14:25-27 

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en 

zei: 26 ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en 

kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling 

zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn 

leerling zijn.  

 

Matteus 11:28-30    

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal 

ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  



 

 

 

Gevoels-twijfel  
 

Psalm 103:13 

13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn 

kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie 

hem vrezen.  

 

Romeinen 8:28 

28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 

geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

 

1 Joh 2:12 

12 Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.   

 

Filippenzen 4:4 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Romeinen 8:31-32 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen 

ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van 

ons allenheeft prijsgegeven,ons met hem niet alles schenken? 

 

a. welk positieve gevoel roept 

wat in de tekst staat op 

b. kun je je voorstellen dat 

iemand hieraan twijfelt, en welk 

effect dat dan heeft 



 

 

 

Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De volgende keer gaat het over ‘de genadedieven’: op welke manier kun je het 

evangelie van de genade kwijtraken. 
 

Lukas 15: 1-10 

Je hebt tollenaars en zondaars en je hebt Farizeeën en schriftgeleerden. Beide 

zijn verloren als ze Jezus niet kennen. Alleen worden zij die weten dat ze 

verloren zijn eerder gevonden, dan zij die dat ontkennen. 
 

Lukas 15: 11-16 

Weten dat je alles van vader hebt gekregen, en tegelijk vooral uit zijn op je eigen 

feestje los van vader, dat maakt dat je een verloren zoon bent. 
 

Lukas 15: 17-24 

Wie tot zichzelf komt, z’n verlorenheid inziet, en naar de vader gaat zal tot z’n 

stomme verwondering ontdekken dat die niet meer praat over de zonde, maar 

een geweldig feest aanricht. 
 

Lukas 15: 25-32 

De oudste zoon vond dat hij het aardig deed, en hoopte stiekem ook op een 

feestje met zijn vrienden. Maar één ding kende hij niet en kon hij toen hij die 

leerde kennen niet verdragen: de genadevolle liefde van zijn vader 
 

Johannes 8: 1-11 

Op je nu overspel gepleegd hebt, of vrome burger bent als je voor Jezus komt te 

staan maakt dat niets uit. 
 

Romeinen 1: 16-21 

Het evangelie is er voor de goddeloze mens, die zich aan God en gebod niet 

gelegen laat liggen. 
 

Romeinen 2: 1-12 

Het evangelie is er ook voor de keurige mens, die vindt dat tie het er eigenlijk 

een stuk beter afbrengt dan vele anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Genadedieven    
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Terugblik 
 

Tertullianus 

Zoals Jezus gekruisigd werd tussen twee dieve, 

is de genade ook altijd door twee dieven bedreigd. 

 

 

 

Bijbelstudie 
1. Lees Lukas 15: 11-16 nog een keer 

 Welk beeld had de jongste zoon van zijn vader? 

 Welke effect had dat op zijn leven? 

  

2.  Lees Lukas 15: 17-24 nog een keer 

 Welk beeld had de jongste zoon van zijn vader na zijn ontvangst? 

  Welke effect zou dat daarna waarschijnlijk op zijn leven hebben? 
  

3. Lees Lukas 15: 25-32 nog een keer 

 Welk beeld had de oudste zoon altijd al van zijn vader? 

 Welk effect had dat op zijn leven? 

 Wat stoort hem het meest in deze ontvangst van zijn broer? 

 



 

 

 

Toepassen in een schema  

 
1. Oudste zoon 

2. Je moet er wel wat voor doen 

3. Blije nederige kerkmensen 

4. Genade zonder waarheid 

5. Een goed gevoel heb je thuis bij Vader 

6. De jongste zoon ver van huis 

7. Tollenaars en zondaars 

8. Trouwe maar trotse kerkleden 

9. Waarheid zonder genade 

 

10. Niks gevoel, hard werken! 

11. Vader deed alles voor je,  

      nu wil jij alles voor Hem doen 

12. Farizeeërs en schriftgeleerden 

13. De jongste zoon weer thuis 

14. Onverschillige randleden 

15. Genade en waarheid 

16. Je hoeft er lekker niks voor te doen 

17. Als ik me maar lekker voel 

18. Zondaars bij Jezus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassen op verschillende onderwerpen 
 

Hoe ga je om met je relaties: 

• wetticist: je ziet liefde als een plicht, jij spant je in voor om goed te zijn voor diegenen 

met wie je een relatie hebt, maar het ergert je en maakt je boos als zij je niet net zo 

behandelen. 

• relativist: voor jou is liefde vooral een goed gevoel voor jezelf. Als een relatie je geen 

goed gevoel geeft dan verbreek je die makkelijk. 

• genade: je weet dat God je onvoorwaardelijk accepteert en van je houdt. Daarom kun 

je ook een ander liefhebben ook als die tegenvalt. Je wilt de liefde van God doorgeven 

aan die ander. 

 

relativisme GENADE wetticisme 

6 13 1 

   

   

   

   

   



 

 

 

Hoe ga je om met ‘geven van geld’ 

• wetticist: je geeft omdat het moet, en je wil het liefst precies weten hoeveel (of 

eigenlijk hoe weinig) je moet geven. 

• relativist: je geeft het liefst helemaal niet of anders alleen als het je een goed gevoel 

geeft. 

• genade: je hebt ongelofelijk veel van God gekregen, daarom geef je gul aan anderen. 
 

 
Hoe ga je om met ‘……………………….. 

 

• wetticist: 

 

 

 

• relativist:  

 

 

 

• genade:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Korinthiërs 6:19-20 

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont 

en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 

 

 



 

 

 

Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De volgende keer gaat het over de Heilige Geest. 

 

 Efeze 1:13-14 en Efeze 5:17-20 

Als je gelooft heb je de Geest ontvangen. Maar je moet je wel voortdurend laten 

vullen. Hoe ben jij daar mee bezig? 

 

Galaten 5:19-22 

Waar zou jij vooral in willen groeien en waar moet je van loskomen? 

 

Galaten 5:7-9 

De Geest laat jou steeds meer op Christus lijken. Maar jij moet wel zó leven dat 

de Geest de ruimte krijgt en kan groeien!  

 

1 Petrus 4:10-11 

Hoe gebruik jij de gaven die je van God gekregen hebt? 

 

1 Korintiërs 12:12-18 

Je hoeft je echt niet onzeker te voelen als je niet dat kunt 

wat een ander wel kan. 

 

Romeinen  8:12-17 

Wat zie jij in jouw leven? Weet je wat het is om door de 

Geest geleid te worden en durf je God je Vader te noemen? 

 

Efeze 4:29-32 

Als je vloekt, scheldt of schreeuwt maak je de Heilige 

Geest verdrietig. Toon respect voor de hemelse gast in je 

hart! 

 

 



 

 

 

Leven door de Geest    
blok A - nivo 3 - avond 8 
 

Handelingen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Geest ontvangen / Vol zijn van de Geest 

 

 De Geest ontvangen Vervuld met de Geest 
 

wanneer 

 

op het moment dat je gaat 

geloven 

 

op het moment dat je geloof te 

zwak is en te weinig invloed heeft 

 

hoe vaak 

 

slechts 1 keer 

 

kan verschillende keren 

 

voor wie 

 

ongelovigen, die gelovig 

worden (Hnd 2:38) 

 

gelovigen, die erom vragen 

(Lk11:13) en die naar God willen 

luisteren (Hnd 5:32) 

 

effect 

 

de Geest komt in je hart wonen 

 

 

de Geest gaat je hele leven 

bepalen 

Handelingen 2:1; De dag 

van het pinksterfeest brak 

aan; wat vierde men op die 

dag? 

Waarom gaf Jezus zijn 

Geest nu breder en 

rijker dan in het Oude 

Testament? Zie ook 

Handelingen 1:8. 

Hoeveel dagen zitten  

er tussen Pasen en 

Pinksteren? 

De Geest was er in het Oude Testament 

toch ook al, wat betekent zijn komst 

met pinksteren dan? Wat zegt 

Handelingen 2:17 (een citaat van de 

profeet Joel) daarover? 

0 



 

 

 

Gaven en vrucht van de Geest  

 

 

 

Vruchten             Gaven van de Geest 

van de Geest 

 

 

 

Galaten 5: 22 Romeinen 12: 6-8 

1 Korinthe 12: 8-11, 28 

Efeze 4 

  

- voor ieder gelijk     - voor ieder anders 

- doel: op Jezus lijken    - doel: dienen, opbouw gemeente 

 

Voorbeelden:     Voorbeelden: 
 

 

 

 

 

 

 

Gaven van de Geest zijn: 
 

door God gegeven      mogelijkheden/capaciteiten om te dienen 

de bron de inhoud het doel 

gegeven aan iedere 

gelovige! 

1 Korintiërs 12:7 

1 Petrus 4:10 

 

Daarom geen hoog-

moed en geen valse 

bescheidenheid. 

het gaat om al je gaven en 

capaciteiten, dus niet alleen 

hele bijzondere. 

Het zijn ook vaak de dingen die 

je graag doet; iedereen is hierin 

anders. 

gaven worden pas 

gaven van de Geest als 

je ermee dient: 

binnen de gemeente 

(zo lichaam van 

Christus) en zo samen 

ook naar buiten toe. 

 

1 Korintiërs 13:13 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde. 


