
 

 

 

Handelingen tot en  

met Openbaring  
 

blok F - nivo 1 - avond 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelvertalingen

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PATMOS 

Wnt God heeft zfeel liefduh vor 
d wrld, dt Hij Zn eniguh Zoon 

heeft ggefuh; zdt idur die n Hem 
glooft, niej vrloruh gat mar 
eeuwg lefuh heeft.   Chill! 

 
 

     



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pinksterfeest 

 
Tekst Bij wie was Gods Geest? En wat gebeurde er dan? 

Welke taak kreeg hij? 

Numeri 11:24-25  

 

 

Deuteronomium 34:9  

 

 

Rechters 6:34  

 

 

1 Samuël 16:13  

 

 

2 Kronieken.15:1  

 

 

 
 

 

Raadt eens hoeveel? 
 

Hoeveel talen worden er op de wereld gesproken?  
A 4000 -5000  

B  5000-6000 

C.   6000-7000  

 

In hoeveel talen is de  hele bijbel verkrijgbaar? 
A 429 

B 829 

C 1229 

 

In hoeveel talen is alleen het nieuwe testament vertaald? 
A 944 

B 1144 

C 1344 

 

4. In hoeveel talen zijn ze nu bezig met vertalen van de bijbel? 
A: 1953 

B: 2353 

C 2553 

 

5: In hoeveel talen zijn er nog geen bijbels/ 

bijbelgedeeltes verkrijgbaar? Dus helemaal niets. 
A: 1851 

B: 2051 

C 2251 

 

 

 

 

  

     



 

 

 

Van hof naar stad 
 

Genesis 2: 4-13 
4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. 

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen 

enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet 

laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er 

water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de 

HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo 

werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan 

en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen 

opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin 

stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10 Er ontspringt in 

Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een 

daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 

12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede 

rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.  
 

Openbaring 22: 1-5 
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was 

helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het 

lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten 

van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke 

maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de 

volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. 

De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 

4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht 

meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de 

Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.  
 

Kijk jij uit naar de nieuwe hemel en aarde of niet? 

Waarom wel/ waarom niet? 
 

 

Aantekeningen: 
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Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

We zijn in dit blok heel intensief met de bijbel bezig geweest. Het is belangrijk 

om je in de bijbel te verdiepen, want zo leer je God kennen in al zijn 

veelzijdigheid. Je ziet wat God gedaan heeft in de geschiedenis,  Je leert zien 

hoe Christus de vervulling is van het Oude Testament, hoe God in Hem al veel 

van zijn beloften is nagekomen en wat Hij nog gaat doen. Deze week zeven 

bijbelgedeelten die het belang van bijbellezen onderstrepen. 

 

Psalm 78:1-11 

Wat God heeft gedaan en gezegd moet doorverteld worden. 
 

Johannes 5:37-40 

Om Jezus te herkennen als de Verlosser is blijkbaar kennis van het Oude 

Testament nodig, dat is in elk geval wat Jezus zelf duidelijk maakt. 
 

2 Timoteüs 3:14-17 

Wat God heeft laten opschrijven, daar moet je je winst mee doen. 
 

Handelingen 17:1-12 

De Joden in Berea onderzochten ijverig het oude  

testament om te controleren of waar was wat Paulus  

over Christus vertelde. 
 

1 Korintiërs 10:1-13 

De geschiedenis van Gods volk in het oude testament is  

opgeschreven om er van te leren (vers 11). 
 

Romeinen 15:1-6 

Opnieuw wordt hier het belang van het oude 

testament onderstreept (vers 4). Het is voor 

ons opgeschreven om stand te houden in 

het geloof. 
 

2 Petrus 3:14-16 

De brieven van Paulus worden door Petrus aangeprezen. 

Zelfs als ze moeilijk te begrijpen zijn moeten we onze winst ermee doen. 

 

 


