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Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Introductie, eerste inventarisatie 

19.25 Zondag 40 HC 

19.35 Jezus en het 6
e
 gebod 

19.45 Bijbelstudie Kolossenzen 3:12-18 

19.55 Gebedspunten 

20.00 Presentatie  

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Zondag 40 HC 
 

Vraag en antwoord 105 

 

Wat eist God in het zesde gebod?  

Dat ik mijn naaste niet van zijn eer 

beroof, niet haat, kwets of dood. Dit 

mag ik niet doen met gedachten, 

woorden of gebaren en nog veel 

minder met de daad, ook niet door 

middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. 

Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven. 
De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren.  

Vraag en antwoord 106 

 Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag?  

Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij afgunst, haat, 

toorn en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat en dat dit alles voor Hem 

doodslag is.  

 



 

 

Vraag en antwoord 107 

Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?  

Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze 

naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, 

barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij 

ook onze vijanden goed doen.  

 

Jezus en het 6
e
 gebod 

 
de normale situatie als je Christus kent 

 
      egoïsme 
 
 
 
liefde  de dood 
 
 
 
 
      het leven 

 
      egoïsme 
 
 
 
liefde  de dood 
 
 
 
 
      het leven 

 

 

Kolossenzen 3:12-18 
 

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, 

moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, 

zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand 

een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 

vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een 

volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, 

want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook 

dankbaar. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht 

en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en  

hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17 Doe alles 

wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 

door hem. 



 

 

 

 

Onderstreep wat gaat over een 
nieuwe samenleving. 
 
Zie je daar iets van in je eigen 
leven? 
 

 

 Psalm 139: 13,14 
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik 

loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u 

gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

 

Matteüs 5:21-22 

Dit moet je uitgangspunt zijn als je nadenkt over het 6e gebod: uitschelden is al 

een aantasting van het leven van een ander. 

 

Johannes 15:9-13 

Doodslag wordt verboden, liefde gevraagd. Hoe moeten we liefhebben? Zoals 

Jezus ons liefhad. 

 

Spreuken 10:12 

Haat en liefde 

 

Spreuken 14:21 

Minachting en ontferming 

 

Spreuken 15:1 

Laat je woorden tot zegen voor je naaste zijn 

 

Spreuken 17:9 

‘zand erover’ en oude koeien uit de sloot halen 

 

Spreuken 25:21-22 

Overwin het kwade door het goede 

 

 


