
 

 

 

Kind van Gods Liefde  

blok A - nivo 1 - avond 1 

  
 

     jou, ook al ben jij zondig 

God      
   

 

Tekst Welke 

gebeurtenis 

Wat zegt dit 

over jou? 

Wat zegt dit 

over God? 

Psalm 22:11 

 

 

 

 

 

 

  

Psalm 71:5,6 

 

 

 

 

 

 

  

Psalm 139:13-16 

 

 

 

 

 

 

  

Psalm 51:7 

 

 

 

 

 

 

  

 

God heeft een plan met ons leven 
 

Over wie gaan onderstaande plaatjes / zet de nummers in de juiste volgorde: 
 

……………………/……………    ……………………/……..….. 
 

  
1. Onderkoning 1. Brandende braamstruik 



 

 

 

 
 

2. Jullie zijn spionnen 2. 10 geboden 

  
3. In de gevangenis 3. Rode zee 

 
 

4. Verkocht 4. Rieten mandje 
 
 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
De volgende week gaat het over de zonde. En om te begrijpen wat zonde is moet 

je weten hoe de Here het bedoeld heeft. Daarom de komende  week elke dag een 

gebod van Jezus om over na te denken 
 

Matteüs 5: 3 en 5 

Matteüs 5: 7-9 

Matteüs 5: 21-22  

Matteüs 5:37 

Matteüs  6:19-21 

Matteüs 6: 34 

Matteüs 7: 1-5 

 

Johannes 3:16 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven heeft. 

 



 

 

 

Goede wensen  

 

Dit werkblad is van………………… 

 

 

 

Mijn wens voor jou is: 

 
 

Mijn wens voor jou is: 

 
 

Mijn wens voor jou is: 

 
 

Mijn wens voor jou is: 

 
 

Mijn wens voor jou is: 

 
 



 

 

 

 

Zonde maakt veel kapot  
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Zonde tast alle relaties aan 
 

 

Mezelf 

  

schuldgevoel, negatief zelfbeeld, angst, 

zelfhaat, depressie, eenzaamheid, jaloezie, 

dood. 

 

 

Mensen om me heen 

 

Ruzie, eenzaamheid, oorlog, jaloezie, 

diefstal, ontrouw, vreemdgaan, honger, 

uitbuiting, machtsmisbruik, seksueel 

misbruik , dood, moorden, bedreigen 

 

 

Natuur Vervuiling, broeikaseffect, misbruik van 

dieren, angst voor dieren, 

woestijnvorming, natuurrampen, uitbuiting 

van de natuur. 

 

 

God We zetten onszelf in het middelpunt ipv 

God; andere dingen worden belangrijker 

dan God (afgoden), we verdienen Gods 

straf, we geven God niet de eer die Hij 

verdient. 



 

 

 

Bijbelstudie Genesis 3 
 

Vul op de stippellijnen de ontbrekende woorden in: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Uitschrijven)  
 

Matteüs 5:44 (achterkant) 

 

Matteüs 7:12 (achterkant) 

“Zal de slang de  

 

……………………………” 

 

Wie heeft de kop van de 

slang verbrijzeld? 

 

…………………………… 

“Zal nageslacht van de vrouw  

 

in de …………………………” 

 

Kun je daar een voorbeeld 

van noemen? 

…………………..……………

………………………………. 

 

…………………………………

……… 

Slang en 

…………………... 

(mensen die los van 

God leven) 

…………………….  

en nageslacht 

 

(volk van ………….) 
 

 



 

 

 

Kolommen 
 

God liefhebben boven alles, de ander als jezelf: 

 
hoe wel                                  hoe niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster  ----------------------------------- 
 

De volgende week gaan we het hebben over Jezus’ leven als voorbeeld van 

dienen, liefde en gehoorzaamheid. In verband daarmee het volgende 

bijbelleesrooster: 

 

Matteüs 20: 20-28 

Johannes 13: 1-17 

Johannes 14: 21-24 

Matteüs 9:20-22  

(Jezus neemt tijd voor een vrouw terwijl Hij onderweg is naar iets heel 

belangrijks) 

Matteüs 26: 36-42 

Johannes 15: 9-17 

Lucas 2: 41-52 

 

 

Genisis 3:15 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het 

hare, zij verbrijzelen je kop,  jij bijt hen in de hiel.

 



 

 

 

Wat een leven!  
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Jezus’ voorbeeld 

 

 
 

“God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je 

bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te 

laten” 
 
 

 

 

 

 

Gebedspunt: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tekst Jezus diende Jezus had lief 
Jezus 

gehoorzaamde 

Johannes  

13: 12-17 

 

 

  

Lucas  

2: 41-53 met 

name vs 51 

 

 

  

Johannes 

15: 9-17 

 

 

  

 Ook van jou?! 



 

 

 

Bijbelleesrooster  ----------------------------------- 
We gaan het de volgende keer hebben over het lijden en sterven van de Here 

Jezus. Lees de komende week alvast het verhaal van Jezus’ lijden: 

 

Marcus 15: 1-15 

Marcus 15: 16-20 

Marcus 15: 21-28 

Marcus 15: 29-32 

Marcus 15: 33-36 

Marcus 15: 37-39 

Marcus 15: 40-47 

 

Genade 

Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven en meer geaccepteerd 

en bemind dan je ooit hebt durven hopen

 



 

 

 

Hij stierf voor mij! 
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Vraag en antwoord 37 HC 

 
Wat belijdt u met het woord: geleden? 

 

Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, maar vooral aan het einde 

daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan 

lichaam en ziel gedragen. Hij deed dit om door zijn lijden, als het enige 

zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en 

Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons te verwerven.. 

 

Bijbelleesrooster  ----------------------------------- 
 

De volgende les gaat over de betekenis van Jezus’ opstanding uit de 

dood. Lees daarom de komende week de volgende bijbelgedeelten: 

 

Lucas 24: 1-12 

Lucas 24: 13-27 

Lucas 24: 28-35 

Lucas 24: 36-49 

Johannes 20: 24-29 

1 Korintiërs 15: 1-11 

1 Korintiërs 15: 12-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinen 6:23 

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige 

leven in Christus Jezus, onze Heer.

 

 

 



 

 

 

DE VOGELKOOI 
 

 

Er was eens een man, genaamd George Thomas. Hij was 

dominee in een kleine stad in Engeland. Op Paasmorgen ging 

hij naar de kerk met een oude, roestige vogelkooi en zette deze 

op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst. 

 

Dominee Thomas begon te vertellen. "Gemeente, ik liep 

gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze kooi 

in zijn handen. Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes 

te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem:"Wat heb je daar 

bij je, jongen?" "Een paar oude vogels", zei de jongen. "Wat ga 

je met ze doen?", vroeg ik."Ik neem ze mee naar huis en ga er 

plezier mee maken", antwoordde hij. "Ik trek ze de veren uit en 

laat ze met elkaar vechten. Daar heb ik plezier in". "En als je 

genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?", vroeg ik 

hem. "O, we hebben een paar katten", zei de jongen, "en die 

houden wel van een vogeltje". Ik was even sprakeloos en vroeg 

toen:"hoeveel wil je voor die vogels hebben?" Hij vroeg:"Waarom wilt u deze vogels hebben, 

meneer?'Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens". Opnieuw vroeg ik hem:"Hoeveel wil je er 

voor hebben?' De jongen keek me aan en dacht vast:"Die is gek", en zei: "Tien euro". Ik 

betaalde hem tien euro en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. Ik ben toen naar het 

eind van de straat gewandeld, naar een plantsoen met bomen. Ik heb de kooi op de grond 

gezet en de vogels vrijgelaten. Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel. 

 

Toen begon hij aan zijn preek. Op een dag waren satan en Jezus aan het converseren. Satan 

was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte:"Ik heb net de aarde en alle mensen 

gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan, en ik heb ze allemaal". "Wat 

ben je van plan met ze te doen?", vroeg Jezus Satan antwoordde:"O, ik ga plezier met ze 

maken! Ik ga ze leren hoe ze elkaar moeten verachten, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze 

elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen ruziën en elkaar het leven kunnen verzieken, ik ga 

ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus 

ik heb echt veel plezier met ze!" "En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hun?", vroeg 

Jezus. "Oh, ik vermoord ze allemaal", zei satan trots "Hoeveel wil  

je voor hen hebben?", vroeg Jezus "Wat wil je met deze 

mensen", vroeg satan. "Ze zijn slecht, waarom wil je ze hebben? 

Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en 

vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!". "Hoeveel", vroeg Jezus 

weer. satan keek Jezus aan en lachte."Al je tranen en je bloed", zei 

hij. Jezus zei: "DEAL", en Hij betaalde de prijs. 
 
 

 

 



 

 

 

Overwinnaar!  
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Bijbelstudie Pasen 

 
Gebeurtenissen op die eerste dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen: het feest van onze bevrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bijbelteksten Wat heb ik eraan? 

Dood 

 Ik weet dat ik eeuwig mag leven 

bij God. Wanneer ik sterf is dat 

niet het eind van mijn leven.  

 

Duivel 

 De grote vijand van God. Degene 

die al het kwaad doet, is 

overwonnen. Hij heeft mij niet 

meer in zijn greep.  

Zonde 

 Alles wat ik fout doe maakt mij 

niet meer schuldig. Ik hoef niet 

meer stil te staan bij alles wat ik 

fout doe. 



 

 

 

Zet de teksten in het goede vak: 

 

Hebreeën 2:15 -  Hebreeën 2:14 - Kolossenzen 2:13 

Jacobus 4:7 - Johannes 11:25 - 1 Korintiërs 15: 21,22 

Handelingen 26:18 -  Romeinen 3:23,24 

 

De betekenis van onze overwinning 

Hey , Jij gelooft toch dat Jezus is opgestaan uit de dood? 

Sorry hoor maar daar heb je toch niets aan, dat is vroeger gebeurd! 

(vul hier in wat jij zou antwoorden). 

Hey , jij gelooft toch dat Jezus is 

opgestaan uit de dood? 

Sorry hoor maar daar heb je toch 

niets aan, dat is vroeger gebeurd! 
 

(vul hier in wat jij zou antwoorden) 

 



 

 

 

 
“Heer ik dank u dat……... 

 
 

 

Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De les van volgende week gaat over Jezus die nu onze Koning in de hemel is. 

Daarom lezen we de komende week over koningen van Israël en de profetieën 

die een nog grotere Koning aankondigden: 

 

Deuteronomium 17: 14-20 

1 Samuël 8: 1-9 

1 Samuël 16: 1-13 

2 Samuël 7: 1-16 

Psalm 2 

Spreuken 16: 10-15 

Jesaja 9: 1-6 

 
 

 

 Efeziërs 2:8-9 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u 

niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus 

niemand kan zich erop laten voorstaan.

 



 

 

 

Hij is koning!  
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Goede en slechte koningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koningen in het OT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Dé beloofde koning 
 

Jesaja 9: 4,5  

 
Deze koning zorgt voor      een flink portie oorlog 

  

       vrede en veiligheid 

Jesaja 9:6 
 

Deze koning regeert      voor eeuwig          

 

       ongeveer een jaar 

Jeremia 23: 5,6 

 
Deze koning zorg ervoor dat er    eerlijkheid (rechtvaardigheid) is   

 

       onderdrukking is 

Zacharia 9:9 
 

Deze koning rijdt op een     groot paard 

     

       ezelsveulen 

Zacharia 9:10 
 

Het rijk van deze koning bestaat uit    één landje 

      

       de hele wereld 

 

Psalm 72: 16 – 19 
 

Een goede koning zorgt voor    eten en drinken voor zijn volk 

 

       een mooi paleis 

  

Maleachi 3:5 
 

Ontzag voor God als koning     onderdrukt 

maakt dat je andere mensen    

       hun plaats gunt 

Lucas 1: 32,33 
 

Jezus is koning op de troon van      David  

            

       Salomo                                    
                                  

  

Als je de goede antwoorden hebt gevonden, komt hier een goede koning uit:…….. 

 

Als je de foute antwoorden hebt gevonden, komt er een woord voor een slechte koning uit:………. 

D 

C 

H 

I 

R 

C 

T 

I 

A 

S 

T 

T 

O 

U 

S 

R 



 

 

 

Een dienende koning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

De volgende keer gaat het over de Heilige Geest. Jezus lijkt ver weg in de 

hemel, maar door zijn Geest is Hij juist ook heel dichtbij. 

 

Johannes 14:15-17 

Johannes 16: 12-14 

Romeinen 8: 8-9 en 14-15 

1 Korintiërs 3:16-17 

1 Korintiërs 12: 1-7 

Galaten 5: 19-22 

Efeziërs 4:29-31 

 

 

 

 

 Romeinen 8:31-32 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen 

ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van 

ons allenheeft prijsgegeven,ons met hem niet alles schenken?

De opdracht van Koning Jezus is: 
 

 

 

 

Dit kan ik doen door: 
 



 

 

 

Geestkracht!   
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Woordweb  

 

 

 

 

 

Radiobericht 
 
“Ik sta hier in de buurt van Betanië,  waar het allemaal is 

gebeurd vanmorgen. ……… 

 

 

 

Pinksteren 

 
“Visser blijkt talenwonder - geen schade door wind en vuur”   
 

van onze verslaggever 

 

JERUZALEM –  Een visser heeft vanmorgen honderden mensen uit binnen en 

buitenland tegelijkertijd in hun eigen taal toegesproken. Geruchten dat er alcohol in het 

spel zou zijn bleken onjuist. 
 

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 



 

 

 

Beelden van de Heilige Geest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Steeds dichterbij 
 

Tekst Werk van de Heilige Geest Betekenis voor mij 
 
 

1 Kor. 6: 19-20  

 

 

Rom. 8: 14-17 

 

 

1 Kor. 12: 7-11 

 

 

Gal. 5: 16 en 22 

 
 
 

  

 

“Ik heb wel/niet gemerkt dat de Heilige Geest bij me was”.  

Hoe wel en hoe niet? 

 

Door de Heilige Geest komen God en Jezus dichtbij.  

Merk je dat zelf ook? 



 

 

 

Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De volgende keer gaat het over de wederkomst van Jezus. Lees daarbij de 

komende week de volgende gedeelten: 

 

Romeinen 8:31-39 

Johannes 14: 1-6 

Matteüs 24: 23-28 

Matteüs 24:29-33 

Matteüs 25: 1-13 

1 Tessalonicenzen 4: 16-18 

2 Tessalonicensen 1: 6-10 

 

 

 

 

1 Korinthiërs 6:19-20 

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont 

en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.



 

 

 

Mooier dan een droom   
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De reddende rechter – vraag en antwoord 52 HC 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Korintiërs 13:13 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de grootste daarvan is de liefde.

Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te 

oordelen de levenden en de doden? 

 

Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd 

juist Hem als Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om 

mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij 

weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de 

eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle 

uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en 

heerlijkheid. 
 

Lucas 

21:28 

Filemon 

3:20 

1 Tes. 

4:16 

Matteus 

25:34-36 

2 Tessalonicenzen.  

1:6,8,9 

Matteus. 

 25:41-43 

2 Tes. 

1:7,10 

Rom. 

8:23-24 

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten 

dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de 

naam van de Zoon van God. 
 



 

 

 

Hoe zal het zijn… 

 
 

De nieuwe hemel en aarde is maar een vaag 

gebeuren.  We weten er nauwelijks iets van. 

 
 

 

 

 

Volgens mij moeten we op de nieuwe hemel en aarde eeuwig zingen. 
 

 

 

 

 

Ik verheug me op de nieuwe hemel en aarde. 
 

 

 

 

Jezus mag best terugkomen maar doe ik hoop dat Hij dat pas doet als 

ik heel oud ben. 
 

 

 

 

Jezus die de aarde en ongelovigen oordeelt, vind ik maar moeilijk. Ik 

hoop dat iedereen gered wordt. 

 
 

 

 

 
 

 


