
 

Avond 4 Rechters tot en met Salomo 
 

Achtergrondinformatie 
 

Inleiding 
We behandelen in deze les de periode: rechters t/m salomo. Naast het trekken van de lijn 

bespreken we de volgende 3 zaken wat uitgebreider: 

- Het patroon van de richterentijd 

- De centrale positie van David in de lijn van het OT 

- De indeling van de Bijbelboeken. 

 

De periode 
Even weer een overzicht van de periode die we in deze les behandelen. 

 

 
 

De periode van de rechters 

Dit boek vertelt van afgodendienst, anarchie en verdeeldheid in Israël. Het land lijdt ook 

onder aanvallen van buurlanden. Af en toe geeft God een rechter om zijn volk te leiden en 

hen van de nood te redden. Ze waren meer dan alleen rechter, ze handelden ook als militair 

en religieus leider. Het boek laat zien dat het volk van God gelukkig kan zijn wanneer ze 

trouw zijn aan God (zoals ze Jozua beloofd hebben in Jozua 24). Maar dat rampen hen te 

wachten staan als ze God de rug toekeren. 

Een karakteristieke tekst voor de tijd van de rechters is Rechters 17:6 en 21:25 

“In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was” 
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Het boek Rechters laat de noodzaak zien van een koning, die het volk in de weg van de 

HEER kan leiden. De noodzaak van de komst van David, maar ook de grote David: Jezus 

Christus. Lees het boek Ruth ook in dit licht. 

 

In het boek Rechters vind je steeds dit patroon: 

• Het volk ging achter de afgoden aan 

• De Heer gaf ze in de handen van vijanden 

• Ze smeekten om ontferming 

• De Heer zorgt voor een rechter, die hen bevrijdt 

• Er volgt een periode van vrede 

En dan begint het weer opnieuw: 

• Het volk ging achter de afgoden aan 

• Enz. 

 

De boeken 1 en 2 Samuël 

De boeken 1 en 2 Samuël vertellen ons van de grote koning van Israël, David. Maar het is 

geen normale levensbeschrijving. 

De geschiedenis begint niet met de geboorte van David, maar met de geboorte van de 

profeet Samuël. Zo zien we dat het koningschap van David zijn basis heeft in Gods woord 

en Zijn beloften. Over David horen we op het moment dat de profeet, namens God, hem 

roept om koning te worden. 

David heeft niet de macht gegrepen als koning, hij heeft het koningschap ook niet geërfd, 

maar heeft het ontvangen van God, die hem uitkoos. 

Een ander verschil met de biografieën van de koningen uit die tijd is dat we ook horen van 

Davids zwakheden en zonden. Zo zien we dat we een koning nodig hebben die groter is 

dan David: de grote Zoon van David, die zijn volk zal redden (zie 2 Sam. 7, vergelijk 

Luk.1 :32-33). 

 

Oorspronkelijk vormden deze twee boeken een eenheid. De lijn loopt van het heiligdom in 

Silo, waar ze afweken van God en waar de dienst in het heiligdom volstrekt verworden 

was (1 Sam. 1-2), naar de plaats voor de nieuwe tempel die David heeft gekocht en waar 

hij een altaar heeft gebouwd om Gods toorn te stillen (2 Sam. 24). Van daaruit mogen we 

de lijn doortrekken naar Golgota, waar Christus zorgde voor het enige offer dat werkelijk 

Gods toorn vanwege onze zonden kan stillen. 

 

Saul en David 

De boeken Rechters en Ruth lieten zien dat het volk een koning nodig heeft (Recht. 21:25 

en Ruth 4:16-18). Het begin van 1 Samuël laat dat ook zien. Toch zien we dat God boos is 

als het volk om een koning vraagt (1 Sam. 8:7) 

De wens van het volk is negatief, omdat ze vergeten dat God hun koning moet zijn; ze 

willen een koning zoals de andere volken. Toch geeft God hen een koning, omdat Hij daar 

zijn eigen reden toe heeft. Hij wil hen een koning geven die zal verwijzen naar de grote 

Koning die komen zal. 

De eerste koning die ze krijgen is Saul. Hij was een man met veel capaciteiten. Hij was 

een lange, goedgebouwde jongeman (1 Sam. 9:2), hij was nederig (1 Sam. 9:21), hij was 

moedig (1 Sam. 11). Samuël was enthousiast over zo’n koning (1 Sam. 10:24). Toch 

mislukt Saul. Bij de eerste beproeving die hij moet doorstaan valt hij al: hij kan niet 

geduldig wachten tot God zijn volk komt bevrijden (1 Sam. 10:8; 1 Sam.13). Daarna krijgt 

Saul nog een kans (1 Sam. 15), maar weer gaat hij zijn eigen weg. 



 

Daarna kiest God David (1 Sam. 16). De Geest van de HEER vervult David en verlaat 

Saul. (1 Sam. 16:13-14). Waarom ging God wel met David verder? Omdat hij een man 

naar Gods hart was (1 Sam. 13:14 en 15:28 en 16:7). Betekent dat dat David een man 

zonder grote zonden was? De Bijbel laat duidelijk zien dat dat niet het geval was (2 Sam. 

11 en 24), maar hij stelde zijn vertrouwen wel op God (denk b.v. aan de geschiedenis met 

Goliat, 1 Sam. 17), en wanneer hij zonden deed beleed hij die en bekeerde zich (zie b.v. 

Psalm 32 en 51). 

Al voordat hij koning was liet David zien dat hij van God afhankelijk wilde zijn. Hij 

vluchtte voor Saul, maar ondanks dat hij verschillende keren de mogelijkheid had zich van 

Saul te ontdoen, deed hij dat niet (1 Sam. 24 en 26), want hij liet dat in Gods hand. 

Toen het volk Saul als koning kreeg, kregen ze een koning zoals ze die graag zelf wilden: 

een koning zoals de andere volken hadden. Daarna gaf God hun David, een voorbeeld van 

de grote Koning die komen zal. 

 

 David en zijn Nakomeling 

Het koningschap van David was een heel belangrijke periode in de geschiedenis van Israël. 

Na de donkere periode onder de rechters wordt Israël groot en krijgt het vrede. In de hele 

Bijbel speelt de naam van David een belangrijke rol. Waarom? Omdat David een beroemd 

man was, die grote dingen heeft gedaan? 

Nee, opmerkelijk is dat de Bijbel veel aandacht vraagt voor Davids zonden (met Batseba, 2 

Sam. 11; tijdens de volkstelling, 2 Sam. 24). David is zo belangrijk omdat met David een 

nieuwe fase in de geschiedenis van Gods verbond is begonnen. Abraham kreeg de belofte 

van een volk en een land, David krijgt de belofte van een eeuwig koninkrijk (2 Sam. 7:12). 

David, uit de stam van Juda (vergelijk Gen. 49:10) zal de voorvader zijn van de grote 

Koning, het nageslacht van de vrouw die de kop van de slang zal vermorzelen (Gen. 3:15). 

Verschillende Psalmen zoals Psalm 2, 24, 45, 61, 72, 89, 110, 132 spreken over de door 

God verkozen koning, maar het Nieuwe Testament leert ons dat dat alles verwijst naar de 

grote koning die komen zal, Jezus Christus. (zie b.v. Hand. 2:25-36) 

Het huis van David heeft geen blijvende vrede gebracht. Davids kinderen weken ook af 

van God. De profeten kondigden het oordeel van God aan, maar ze profeteerden ook over 

de Zoon van David die de relatie tussen God en zijn volk weer zou herstellen, en die voor 

altijd zou regeren (Jes. 9:6; Jer. 23:5; Ez. 34:24; Amos 9:11). In het Nieuwe Testament 

lezen we duidelijk dat Jezus de grote Zoon van David is, die God heeft beloofd (Mat. 1; 

Luk. 1:32). 

 

Jeruzalem en zijn tempel. 

Jeruzalem op de berg Sion speelt een belangrijke rol in de Bijbel. Vanaf de tijd van David 

vormt het het centrum van het beloofde land. In Jeruzalem waren zowel het paleis van de 

koning als de tempel. 

David verovert Jeruzalem (2 Sam. 5) en als een van de eerste dingen die hij deed bracht hij 

de ark van het verbond naar Jeruzalem (2 Sam. 6). Daarna wilde hij een tempel bouwen, 

maar God verbood hem dat. Zijn zoon Salomo, de vredevorst, kreeg deze opdracht (zie les 

6). Maar het boek Samuël eindigt met het verhaal van een offer van David op de berg 

Sion, om Gods straf voor zijn volk te laten stoppen. (2 Sam. 24) 

Al in de tijd van Mozes (zie Deut. 12) zei God dat Hij een plaats zou kiezen in het 

beloofde land waar de ark zijn plaats moest krijgen en waar offers gebracht moesten 

worden. Daar moest het hele volk drie keer per jaar samenkomen voor de grote feesten 

(Deut. 16). Veel Psalmen zingen over Jeruzalem of Sion (Psalm 48, 74, 79, 87, 102, 110, 

122, 125, 133, 134). Psalm 134 bijvoorbeeld zegt: “Moge uit Sion de HEER u zegenen, die 

hemel en aarde gemaakt heeft.”. 



 

Waarom zoveel aandacht voor Jeruzalem? Omdat daar de verzoening plaatsheeft. God 

accepteert zijn volk vanwege de offers. Ze kunnen alleen daarom zijn zegen krijgen.  

In het Nieuwe Testament begrijpen we dat alle offers in de tempel in Jeruzalem verwezen 

naar het grote offer op een berg net buiten Jeruzalem: Golgota. Vanwege dat offer is er 

zegen. En die zegen is niet meer gebonden aan Jeruzalem in Kanaän. Het evangelie is 

verspreid vanuit Jeruzalem tot aan het einde van de aarde (Hand. 1:8), en waar mensen 

samen komen in de kerk, daar is een tempel van God (1 Kor. 3:16; Ef. 2:20-22). Aan het 

eind van de geschiedenis zal er een nieuw Jeruzalem komen, dat uit de hemel zal neerdalen 

(Openb. 21-22), daar zal geen tempel zijn, omdat God zelf daar aanwezig zal zijn, en het 

Lam (Openb. 21:22) 

 

De indeling van de Bijbelboeken 

Hieronder vindt je in een schema de joodse indeling van het oude testament naast de indeling, 

die wij in ons bijbeltje hebben. 

Onze indeling volgt de indeling van de septuagintavertaling, een oude griekse vertaling. 

Als de joden het over de bijbel hadden hadden ze het vaak over ‘De wet, de profeten en de 

geschriften (soms ook ‘de psalmen’)’. Maar soms ook verkort ‘de wet en de profeten’ of zelfs 

alleen ‘de wet’. Zie bijvoorbeeld: Lukas 24: 44-54 

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de 

Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’ Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de 

Schriften.  

Dat Jezus uitging van de joodse indeling van het Oude testament blijkt ook uit Lucas 11:50-

51. Daar zegt Jezus: 

Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal 

van deze generatie genoeg-doening worden geëist, van het bloed van Abel tot het bloed van 

Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom.  

Over het bloed van Abel lezen we in Genesis 4 (het begin van de joodse bijbel), over het 

bloed van Zecharja in 2 Kronieken 24 (het eind van de joodse bijbel). 

 

 

Joodse Tenach Onze indeling 

THORA THORA 

BERESJIET- GENESIS Genesis 

SJEMOT-EXODUS Exodus 

WAJIKRA-LEVITICUS Leviticus 

BEMIDBAR-NUMERI Numeri 

DEBARIM-   

DEUTERONOMIUM 

Deuteronomium 

NEBIIM   - profeten           Historische boeken 

Vroege profeten Jozua 

Jozua Richteren 

Rechters I en II Samuel 

I en II Samuel I en II Koningen 

I en II Koningen I en II Kronieken 

Late profeten groot Ezra   

Jesaja Nehemia 

Jeremia Esther 



 

Ezechiel Poëtische boeken 

Late profeten klein Job 

Hosea Psalmen 

Joel Spreuken 

Amos Prediker 

Obadja Hooglied 

Jona Profeten 

Micha - Grote profeten 

Nahum Jesaja 

Habakuk Jeremia 

Sefanja Klaagliederen 

Haggai Ezechiel 

Zacharia Daniel 

Maleachi - Kleine profeten 

CHETUBIM - geschriften Hosea 

Ruth Joel 

Hooglied Amos 

Prediker Obadja 

Job Jona 

Esther Micha 

Klaagliederen Nahum 

I en II Kronieken Habakuk 

Psalmen Sefanja 

Ezra Haggai 

Nehemia Zacharia 

Spreuken Maleachi 

Daniel  
 

 

 

 

Lesopzet 

 

a. leerdoelen 
Hoofd:  

- Ze kunnen vertellen welk vast patroon er dat de tijd van de rechters te zien is.  

- Ze weten ook dat ze net als het volk Israel van Gods genade afhankelijk zijn omdat zij ook 

steeds opnieuw zonden doen. 

- Ze kunnen aangeven hoe het koningschap van David een vooruitblik is op het koningschap 

van de Here Jezus. 

- Ze kunnen het leven van David in 3 fases verdelen en bij elke fase een gebeurtenis noemen. 

- Ze kunnen de Bijbelboeken verdelen in verschillende typen Bijbelboeken. 

 

Hart 

- Ze zien de overeenkomst tussen de Israellieten en hunzelf en Gods oneindige liefde voor het 

volk en voor hen en worden daar dankbaar voor. 

- Ze verlangen naar het nieuwe Jeruzalem omdat Jezus hun daar zelf rust en vrede geeft. 

Handen 



 

- Zij kunnen een gebeurtenis uit de bijbel in scène zetten en fotograferen die.  

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje:  

19.15 Terugkoppeling en intro van deze les 

 

De vorige lessen hebben we gekeken naar dit stukje tijdlijn: 

 
 

Vertel dit even weer in het kort. Vertel er ook bij dat we de vorige keer 

gezien hebben dat Mozes middelaar was en dat je in deze taak van 

Mozes ook het middelaarschap van Jezus terug kunt zien. 

Verder dat het volk Israel het land Kanaän van de Here God ‘kado’ 

kreeg. Zo krijgen wij de nieuwe hemel en aarde van God. Door genade 

(genade= gratis) en het werk van de Here Jezus. 

We gaan eerst de tijdlijn verder trekken. Daarna gaan we kijken naar 

de indeling van de bijbel en dan m.n. het OT. Daarna bekijken we de 

volgende 5 vensters. De 2 vensters die we uitgebreider gaan 

behandelen zijn de richters en koning David. 

 

Vertel nu het volgende stuk van de tijdlijn: 

 

 

19.20 

 

De indeling van de bijbel 

 

Leg uit: We gaan nu kijken naar de indeling en de Bijbelboeken van de 

bijbel  Welke Bijbelboeken zijn er. Hoeveel Bijbelboeken zijn er.  

Het woord Bijbel betekent: boeken. Eigenlijk is de bijbel ook een 
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verzameling van verschillende geschriften, geschreven in verschillende 

talen, in verschillende tijden, door verschillende mensen: Vraag de 

groep: Welke schrijvers van de bijbel ken je? 

Je kunt zelf nog noemen: David was koning, Amos was boer en 

profeet, Petrus was visser Lucas was een dokter. 

Verder is de bijbel ontstaan in ongeveer 1500 jaar. Weten ze in de 

groep wie de eerste schrijver was? Dus van het bijbelboek Genesis?  

En welke de laatste? 

De eerste schrijver was Mozes (ongeveer 1400 VC. De laatste schrijver 

was Johannes (90 NC). 

Vraag of ze de Bijbelboeken kennen.  

Hoeveel zijn er en hoeveel in het OT en NT. ( OT 39 boeken, NT 27 

boeken samen 66) 

 

Schrijf op geeltjes de Bijbelboeken van het OT en NT. Op elke geeltje 

één bijbelboek. 

Verdeel de geeltjes over de catechisanten ( door elkaar zodat ze niet 

meteen de goede volgorde hebben) die verdeeld zijn in duo’s  

 

Maak voor de les 2 posters (1 poster OT, 1 poster NT): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plak de posters op de wand. Laat ze nu de geeltjes opplakken bij de 

goede poster in het goede vak. Ze kunnen natuurlijk de inhoudsopgave 

van de bijbel gebruiken.  

 

Op het werkblad staat de joodse indeling van het oude testament. 

Laat ze de grootste verschillen in de indeling noemen, en vertel wat 

over deze indeling. 

De joden noemen hun bijbel (alleen het oude testament) de Tenach. 

Oude testament:  

profeten 

geschiedenis 

5 boeken van Mozes / 

Thora/ wet 

Poëtische/ 

wijsheidsboeken 

Nieuwe testament 

testament:  

Profetische 
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Dat woord geeft de joodse indeling aan: 

Te > Thora = wet : de 5 boeken van Mozes 

Na > Nebiim= profeten: hier vallen ook geschiedenisboeken als b.v. 

Jozua, Rechters en Koningen onder 

Ch> Chetubim = geschiften: het gaat hier dan met name om de 

poëtische boeken, de boeken die bij een bepaald feest gelezen werden, 

en een aantal late boeken (bvb Kronieken) 

 

19.30 De canonvensters 

 

Neem nu de kaarten van de canon er weer bij.  

Bekijk de kaarten even één voor één.  

Vertel bij elke kaart even heel kort het verhaal of een spannend stukje 

verhaal uit de geschiedenissen. 

 

 

19.35 De periode van de Rechters 

 

Hierna gaan we venster 17 wat preciezer bekijken. 

 

Vraag eerst aan de groep het volgende:  

Stel je vriend/vriendin vertelt een geheim door aan iemand anders in 

jouw klas. Je bent erachter gekomen en bent heel boos. Je hebt 

haar/hem eens goed de waarheid gezegd en nu vindt je in je tas ’s 

avonds het volgende briefje (ook op wekblad): 

Lees het samen: 

        maandag 

Dag…………………………      

Je had met verteld dat je verliefd was en ik had beloofd dat ik het niet 

door zou vertellen. 

Maar dat heb ik per ongeluk wel gedaan. Het floepte er zomaar uit. 

Sorry, sorry, sorry! Kunnen we morgen weer vrienden zijn? Please?! 

 

Bespreek nu samen: 

Wat zeg je hem/haar dan de dinsdag? 

Lees nu het tweede briefje: 

 

Dag ………………………………..    woensdag  

 

Sorry, sorry, sorry ik zal het nooit meer doorvertellen. Het is weer 

gebeurd. Kunnen we morgen weer vrienden zijn? 

 

Nu gebeurt het dezelfde week nog eens en je vindt weer een briefje. 

(woensdag) Wat doe je dan? 

Hoe vaak kun je iemand vergeven, denk je? 

Hoe zit het met jou en de Here God? Hoevaak moet hij jou vergeven. 

Hoe voelt dat ’s avonds als je bidt? Durf je zomaar of wordt het soms 

ook moeilijk? 

 

De Here God vergeeft het volk Israel steeds opnieuw oneindig vaak. 

Dat zien we ook in het bijbelboek “Rechters”. 

 



 

Leg uit: Nadat Jozua het volk Israel het land binnen had geleid en hij 

gestorven was, komt de tijd van de rechters. (richters). Er is geen 

koning in Israel. De Kanaänieten die nog steeds in Kanaän woonden 

(Israel had ze niet allemaal uitgeroeid) vielen steeds opnieuw de 

Israellieten aan om hun land leeg te roven.  

Lees nu samen Rechters 2:11-19. 

Leg nu kort uit: Hier lees je heel in het kort welk patroon er steeds 

weer terugkomt in het bijbelboek Rechters. Het volk gaat afgoden 

dienen, Het wordt overwonnen door een vijandelijk volk. God stuurde 

die vijand om de Israellieten weer bij Hem te brengen. De Israellieten 

krijgen spijt en vragen de Here God om hulp. Hij stuurt een rechter om 

het volk te bevrijden. Maar wanneer zo’n rechter sterft, gaat het volk 

weer afgoden dienen en begint het weer van voor af aan. 

 

Kijk nu eens terug naar de vragen aan het begin hierover. Hoe vaak 

vergeef jij een vriend-vriendin die jouw vertrouwen eigenlijk niet 

waard is?  

 

We gaan hierna nog even alle rechters en koningen op volgorde zetten: 

Maak een lange strook met daarop de namen van de rechters en eerste 

3 koningen: Otniël(start), Ehud, Samgar, Debora en Barak, Gideon, 

Abimelech, Tola, Jaïr, Jefta, Ibsan en Elan en Abdon, Simson, Eli, 

Samuël, Saul, David, Salomo (einde) 

Knip de namen op verschillende manieren doormidden. 

De strook ziet er dus zo uit: 

 

 

 

 

 

Geef elke  catechisant  1 stuk of 2 stukken. Iemand heeft start die legt 

als eerste het puzzelstuk neer.  Ieder gaat proberen of zijn stuk eraan 

past en zo wordt de strook afgemaakt.  

Hierna wordt de strook op een tafel of op de grond gelegd. (ligt er maar 

aan hoe groot) en iedereen schrijft de namen op volgorde op het 

werkblad (hiervoor even ruimte op het werkblad) 

 

19.45 We kijken ook nog wat uitgebreider naar venster 20.  Dit gaat over 

David. De tweede koning van Israel. De bijbel noemt hem ‘een man 

naar Gods hart” (1 Sam 13:14).    

Je zou kunnen denken dat David een man naar Gods hart was omdat hij 

perfect was. Geen grote fouten heeft gemaakt. Toch beschrijft de bijbel 

wel een paar grote zonden van David.  

We gaan eerst kijken naar wie David eigenlijk was en wat we al van 

hem weten. 

 

Verdeel de groep in groepjes van 2 

Op het werkblad het onderstaande: 

 

 

 

Otniel    Ehud   Samgar  Debora     Gideon enz

  

start        Barak   
       

      

Het leven van David 

 

Geboorteplaats: 

Vader: 

Beroep: 1.  

 2. 

Uiterlijk: 

Wat weet je nog meer? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga daarna even samen het leven van David inventariseren. 

Davids leven is in een aantal fases te verdelen: 

Zijn jeugd, thuis en bij Saul aan het hof. 

Zijn vluchtperiode: Hij leeft een tijdlang als partizaan in het land Israel 

en bij de Filistijnen. 

Zijn koningschap: Hij is dan 30 jaar, 7 jaar in Hebron alleen over Juda. 

Daarna nog 33 jaar over heel Israel. 

 

Nu gaan we kijken waarom David zo’n belangrijke plaats in de bijbel 

inneemt.David is belangrijk in de bijbel omdat Gods verbond daar een 

nieuwe fase ingaat. 

Abraham kreeg de belofte van een volk en een land. (zie les 2) David 

krijgt de belofte van een eeuwig koninkrijk. De allerbelangrijkst 

nakomeling van David is de Here Jezus.  

Die lijn zie je in de bijbel ook steeds terugkomen. We gaan dat 

bekijken adhv de volgende teksten: 

 

Op het werkblad het volgende: 

 

Lees samen  

Gen 49:10.   Welke situatie is dit? 

   Lees de tekst voor. 

   Hoe zie je dat het over een koning gaat? 

   Hoe zie je dat het hier over de Here Jezus gaat? 

2 Sam 7:12-16. Welke situatie is dit? 

   Lees de tekst voor. 

   Hoe zie je dat het niet alleen over David gaat 

   maar ook over de Here Jezus? 

 

Verdeel de groep in groepjes van drie. Laat ze samen de vragen maken 

bij de teksten. Laat één groepje beginnen met de ene tekst en een 

andere met de andere. Laat ze daarna aan elkaar vertellen wat eruit 

kwam. 

 

Antwoorden:  

Bij Gen 49:  

Bij Jacobs dood, geeft Jacob die belofte al aan Juda. David kwam uit 

de stam Juda: 

Scepter, heersersstaf. 



 

Alle volken dienen hem dat was nog niet zo bij David). 

Bij 2 Sam 7: 

David is  net koning en woont net zelf in zijn eigen paleis. Hij wil 

graag een huis voor de Here God bouwen. Maar dat wil de Here God 

niet. Salomo zijn zoon mag het huis voor God bouwen.  

Vrs 16: voor eeuwig.. 

 

Zo zie je ook in deze les dat er in het OT veel vooruitwijst naar de 

Here Jezus. Het koningschap van David is daar ook een deel van. 

Verder zie je de oneindige genade van de Here God. Bij de 

richterentijd gaat het volk steeds opnieuw andere goden dienen maar 

steeds gaat God hen bevrijden. 

David kon zijn eigen koningschap niet eeuwig laten duren en zijn rijk 

geen eeuwige vrede geven. De rechters konden dat ook niet.  

 

De Here Jezus kan dat wel. Hij doet dat ook. Door zijn lijden en 

sterven mogen we steeds opnieuw bij God komen en steeds opnieuw 

beginnen. (net zoals het volk Israel). Maar bij de Here Jezus is het geen 

lapwerk. Hij zal voor eeuwig vrede en rust stichten voor alle mensen 

die in hem geloven. 

 

20.00 Presentatie: 

 

We zijn nu op de helft van de lessenserie. Zijn er plannen uitgevoerd 

en kunnen jullie de resultaten bekijken? 

 

Welke vensters uit deze les willen jullie uit gaan beelden? 

Hebben de mensen met een bijzondere taak al dingen uitgevoerd en 

kunnen die dat presenteren aan de groep? 

Hoe gaan jullie het presenteren aan de gemeente?  

Is daar al een opzet voor? Bedenk daar alvast iets voor. Wie gaat er 

dingen voor maken, wie gaat het presenteren enz.? 

 

 

20.15 Sluiting 

Vraag welke gebedspunten ze op grond van wat in de les behandeld is 

naar voren willen brengen. Sluit af met (kring)gebed.  

 

 

c. benodigde materialen 
- poster met tijdlijn 

- posters met indeling OT en NT; plakbriefjes met alle bijbelboeken 

- verknipte strook met de namen van de rechters/eerste koningen 

- evt. materiaal voor prestatie 

- de vensterkaartjes 

 

d. suggesties  
zingen: Ps 19:3 en 6; Ps 21:1-4; Ps 23; Ps 72:1,2,10; Ps 132:1,4,7,9; Gz 13; Gz 23;Gz 160 

bijbelgedeelten: Rechters- 1 Koningen12 

 



 

e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
- Ze kunnen vertellen welk vast patroon er dat de 

tijd van de rechters te zien is.  
    

- Ze weten ook dat ze net als het volk Israel van 

Gods genade afhankelijk zijn omdat zij ook steeds 

opnieuw zonden doen. 

    

- Ze kunnen aangeven hoe het koningschap van 

David een vooruitblik is op het koningschap van 

de Here Jezus. 

    

- Ze kunnen het leven van David in 3 fases 

verdelen en bij elke fase een gebeurtenis noemen. 
    

- Ze kunnen de Bijbelboeken verdelen in 

verschillende typen Bijbelboeken. 
    

- Ze zien de overeenkomst tussen de Israellieten en 

hunzelf en Gods oneindige liefde voor het volk en 

voor hen en worden daar dankbaar voor. 

    

- Ze verlangen naar het nieuwe Jeruzalem omdat 

Jezus hun daar zelf rust en vrede geeft. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werkbladen 

Rechters tot en met Salomo  
  

blok F - nivo 1 - avond 4 

      

Weetje: de indeling van de bijbel 
  
Joodse indeling: Tenach 
 

Te > Thora  = wet :   

de 5 boeken van Mozes  

Na > Nebiim = profeten: 

hier vallen ook geschiedenisboeken als  

bv Jozua, Rechters en Koningen onder 

Ch> Chetubim = geschriften:   

het gaat hier dan met name om de poëtische boeken,  

de boeken die bij een bepaald feest gelezen werden, en een aantal late boeken 

(bv Kronieken) 
 

De periode van de Rechters 
       

    maandag 

Dag…………………………   

   

Je had me verteld dat je verliefd was en ik 

had beloofd dat ik het niet door zou vertellen. 

Maar dat heb ik per ongeluk wel gedaan. Het 

floepte er zomaar uit…. 
 

Wat zeg je hem/haar dan de dinsdag? 

 

    woensdag 

Dag ………………………………..  

    

Sorry, sorry, sorry ik zal het nooit meer 

doorvertellen. Het is weer gebeurd. Kunnen 

we morgen weer vrienden zijn? 
 

Namen van de Rechters en Koningen: 

 

 

 

 

     

     

     

     

…Sorry, sorry, sorry! 

Kunnen we morgen 

weer vrienden zijn? 

Please?! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Genesis 49:10  Welke situatie is dit? 

 

 

   Lees de tekst voor. 

   Hoe zie je dat het over een koning gaat? 

 

 

   Hoe zie je dat het hier over de Here Jezus gaat? 

 

 

2 Samuel 7:12-16 Welke situatie is dit? 

 

 

   Lees de tekst voor. 

   Hoe zie je dat het niet alleen over David gaat maar ook over 

   de Here Jezus? 

 

 

  
 

Het leven van David 

 

  Geboorteplaats: 

  Vader: 

  Beroep: 1.  

      2. 

  Uiterlijk: 

  Vriend van: 

  Zijn kinderen: 

 

  Heldendaden: 

 

 

 

  Latere woonplaats: 

Wat weet je nog meer? 
 

 

 

 

vijandscha

p 

de vrouw 

en 

nageslacht 

1 In den 

beginne 

schiep God 

den hemel en 

de aarde.  

2 De aarde nu 

was woest en 

ledig, en 

duisternis 

was op den 

afgrond; en 

de Geest 

Gods 

zweefde op 

de wateren.  

3 En God 

zeide: Daar 

zij licht! en 

daar werd 

licht.  

In het begin 
schiep God de 
hemel en de 
aarde.  
2 De aarde 
was nog 
woest en 
doods, en 

duisternis lag 
over de 
oervloed, 
maar Gods 
geest 
zweefde over 
het water.  
3 God zei: ‘Er 
moet licht 
komen,’ en er 
was licht.  

 

Jezus de 

Verlosser, 

geboren, 

gestorven 

aan het 

kruis en 

opgestaan 

uit de 

dood. 

een nieuwe 

schepping 

Onder 

Davids 

zoon 

Salomo 

valt het 

Koninkrijk 

in tweeën 

uiteen: 

Juda en 

Israël 

Pinksteren: 

de Geest 

komt. 

Het 

evangelie 

moet de 

wereld in. 

Gods volk 

uit alle 

volken. 

periode van 

de 

koningen 

Israël 

gedeporteer

d naar 

Assur 

Juda naar 

Babel 

Jezus zal 

terug 

komen. Hij 

zal het 

kwaad 

oordelen en 

de zijnen 

zullen met 

Hem een 

plaats 

krijgen op 

de nieuwe 

aarde 

De eerste 

grote 

koning van 

Israël: 

David 

De periode 

van  

de 

‘rechters’ 

olv Mozes 

bevrijdt 

God zijn 

volk uit 

Egypte. Op 

Sinaï geeft 

Hij zijn 

wet. 

na 40 jaar 

woestijn 

verovert 

het volk 

olv Jozua 

het land 

Kanaän 

 

In Egypte 

groeit de 

familie 

uit tot het 

volk Israël. 

Ze worden 

als slaven 

gebruikt 

Abrahams 

kleinzoon, 

Jakob, en 

z’n familie 

naar 

Egypte 

God kiest 

1 volk, en 

begint met 

Abraham 

zondvloed 

Noach en 

de zijnen 

gered 

Schepping Na 70 jaar 

komt een 

gedeelte 

van het 

volk terug. 

Later weer 

een 

gedeelte  

  2200 

 

   

1400 

           

1000            

722       586            

400              0     

33    

Assur het land 

Kanaän 

Babel Egypte De lijn 
van de 

bijbel 

de slang 

en 

nageslacht 

Gen.12 – 

evangeliën 

Israël 

Gen. 1 -11 

alle volken 

Babel zondvloed Hand –

Openb. 

alle volken 

 

 

zal 

nageslacht 

van de 

vrouw  

in de hiel 

bijten 

zal 

nageslacht 

van de 

slang 

de kop 

vermorzele

n 


