
 

 

David de man naar Gods hart  
blok F - nivo 2 - avond 5 

       

 

Wie was David 

Londen haalt prins Harry terug uit Afghanistan 

Londen, 29 febr. Groot-Brittannië haalt prins Harry terug uit Afghanistan.  

Dat heeft het Britse ministerie van Defensie vandaag laten weten.  

 Dat meldt de BBC vanochtend.  

Londen wil voorkomen dat de 23-jarige prins Harry een doelwit wordt van de opstandige Taliban.  

Het is niet bekend wanneer de jongste zoon van kroonprins Charles en wijlen prinses Diana terugkeert  

naar Groot-Brittannië.  

Deze week werd bekend dat prins Harry al sinds december 2007 aan het vechten is in Afghanistan.  

De 23-jarige Harry vocht als officier in de frontlinies tegen de 

Talibaan. Vorig jaar zou de jongste zoon van kroonprins Charles 

naar Irak vertrekken. In mei liet het Britse leger weten dat dit niet 

ging gebeuren. Harry zou een gewild doelwit zijn voor radicale 

moslims en daarmee zijn eenheid in gevaar brengen.  

Dat hij in december tóch ging vechten, in Afghanistan, is al een 

tijdje bekend bij de Britse media. Deze gaven gehoor aan het 

verzoek om erover te zwijgen. Een woordvoerder van het leger zei 

het te betreuren dat het nieuws toch is uitgelekt. Dat gebeurde in 

een Australisch tijdschrift en een Duitse krant.  

Prins Harry wordt door het leger aangeduid als Cornet Wales en 

draagt de bijnaam Bullet Magnet. Hij is de eerste Britse royal in 25 

jaar die zich in een oorlogsgebied begeeft. Zijn oom prins Andrew , de hertog van York, was tijdens de Falkland-

oorlog met Argentinië piloot.  

Maak een krantenbericht over David en iets uit zijn leven 

 

De Britse prins Harry op een militair 

voertuig in de Zuid-Afghaanse 

provincie Helmand province op 18 

februari 2008. Foto Reuters 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7270743.stm


 

 

Man naar Gods hart   Bijbelstudie 2 Samuel 

       7: 1-16   
 

David wordt door God ‘de man naar   Formuleer in één zin wat het thema 

mijn hart’ genoemd (1 Sam.13:14).  is van dit Bijbelgedeelte:  
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Onderstreep in onderstaande teksten die gedeelten waar het gaat over de belofte 

aan David.   
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David is een man naar Gods 

hart omdat 

hij……………………………….

………….………………………

……….. 

Jesaja 9:5-6 
5 Een kind is ons geboren,  

een zoon is ons gegeven;  

de heerschappij rust op zijn schouders.  

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 

raadsman,  

Goddelijke held, Eeuwige vader, 

Vredevorst.  

6 Groot is zijn heerschappij,  

aan de vrede zal geen einde komen.  

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  

ze staan vast, in recht en gerechtigheid,  

van nu tot in eeuwigheid.  

Daarvoor zal hij zich beijveren,  

de HEER  van de hemelse machten. 

Jesaja 11:1-4, 10 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,  

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.  

2 De geest van de HEER  zal op hem rusten:  

een geest van wijsheid en inzicht,  

een geest van kracht en verstandig beleid,  

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.  

3 Hij ademt ontzag voor de HEER ;  

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.  

4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,  

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.  

  

10 Op die dag zal de telg van Isaï  

als een vaandel voor alle volken staan.  

Dan zullen de volken hem zoeken  

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.  

 

 

………………………………

.………….…………………

…………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Jeremia 23:1-6 
 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in 

het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de 

HEER . 2 Daarom – dit zegt de HEER , de God van 

Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie 

hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en 

jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie 

zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke 

praktijken – spreekt de HEER . 3 Wat er nog van de 

schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen 

waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar 

hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal 

toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo 

zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er 

niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER. 

5 De dag zal komen – spreekt de HEER  – dat ik aan 

Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die 

als koning een wijs beleid zal voeren en die in het 

land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan 

wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn 

naam zal zijn “De HEER  is onze gerechtigheid”. 

Ezechiël 34:7-11, 23-25 

7 Daarom, herders, luister naar de woorden 

van de HEER: 8 Zo waar ik leef – spreekt 

God, de HEER –, mijn schapen hadden geen 

herder, ze werden weggeroofd en door de wilde 

dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet 

naar mijn schapen om, jullie hebben alleen 

jezelf geweid maar niet mijn schapen! 

9 Daarom, herders, luister naar de woorden 

van de HEER: 10 Dit zegt God, de HEER : Ik 

zal de herders straffen en mijn schapen 

opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. 

Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal 

mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze 

niet meer eten! 11 Dit zegt God, de HEER: Ik 

zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor 

ze zorgen 

 

23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, 

een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. 

Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. 24 Ik, 

de HEER , zal hun God zijn, en mijn dienaar 

David hun vorst. Ik, de HEER , heb gesproken. 

25 Ik zal een vredesverbond met ze sluiten, ik 

zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat 

ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en 

in de bossen onbezorgd kunnen slapen.. 

    Amos 9:9-15 

9 Op mijn bevel zullen de Israëlieten door alle 

volken heen worden geschud, als in een zeef waar 

niet één steentje doorheen valt! 10 Alle zondaars in 

mijn volk zullen sterven door het zwaard, ook al 

zeggen ze: ‘U zorgt er wel voor dat het kwaad ons 

niet treft, dat het ver van ons blijft.’  

11 Dan zal ik het vervallen huis van David 

herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen 

wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere 

luister herstellen. 12 Dan zal Israël in bezit nemen 

wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij 

eens toebehoorden – spreekt de HEER , die dit 

alles doen zal.  

13 Dan komen de dagen – spreekt de HEER  – dat 

de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder 

de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle 

heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van 

mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun 

verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze 

zullen wijngaarden planten en de wijn ervan 

drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten 

ervan eten. 15 Ik zal hen terugplanten in hun grond, 

en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het 

land dat ik hun heb gegeven – zegt de HEER , jullie 

God.  

 

Lukas 1:28-33 

28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 

Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze 

schrok hevig bij het horen van zijn woorden en 

vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 

30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 

Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 

31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon 

baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een 

groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 

worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de 

troon van zijn vader David geven. 33 Tot in 

eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van 

Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde 

komen.’ 


