God stelt zich aan ons voor in Zijn Woord !!!
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Vasthouden van het woord

Welke mensen prijst Jezus gelukkig? Lucas 11:28

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewaren van het woord
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Het woord “bewaren” wordt in een woordenboek ondermeer beschreven als: opbergen, wegsluiten. Je kunt dus Gods Woord opbergen in je hart, zorgen dat er niets meer uitgaat. 

Stel, je wilt Gods Woord uit 1 Johannes 1:19 bewaren. Daar staat: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

Hoe kun je deze woorden van God bewaren? ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vind je het de “moeite waard:? Waarom wel/niet? ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie deed het ook? (Lees Psalm 119:11) ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****************************************************************************************
Voedsel helpt ons alleen al we het goed kauwen en verteren. 

Dan wordt het verwerkt.


We moeten ons geestelijk voedsel ook verwerken.


Dat kunnen we doen door erover na te denken. 
******************************************************************************************

Bestuderen van Gods Woord        [image: image3.emf]


    
Lees psalm 119:105 Wat staat daar? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is de functie van een lamp? --------------------------------------------------------------------------------------------
Wanneer heb je hem nodig en waarom? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De dichter van deze psalm was erg blij met Gods Woord: het wees hem de weg als hij niet wist wat te doen. Kun jij een voorbeeld bedenken waarbij Gods Woord je zou kunnen helpen om “de weg” te vinden? (“De weg”betekent dan figuurlijk: wat zal ik besluiten? of: hoe gedraag ik me?) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees Deuteronomium 17:14-20. 

Noem eens drie dingen op waarvoor God een koning waarschuwt. vers 16,17 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom moest een koning deze woorden van God zijn leven lang lezen? vers 19, 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weet je soms een voorbeeld van een bekende koning die dit woord niet serieus genomen heeft?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een heel goed boek lees je wel meer dan eens, maar gewoonlijk zeg je bij een al gelezen boek: “Dat heb ik al uit!” Kun je zo ook omgaan met de bijbel? Wat zegt God daarover? vers 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als je deze vraag hebt beantwoord denk dan een na over het “waarom” hiervan. 
Probeer dit eens op te schrijven. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kijk nog eens naar de illustratie bovenaan deze schets en let op de vingers van de hand. Je kunt Gods Woord vasthouden door: ----------------------------------------------, ---------------------------------------------, --------------------------------------------, -------------------------------------------, ---------------------------------------------

Pak nu je bijbel eens vast zoals op de tekening staat aangegeven (niet te hoog boven de tafel!). Laat nu je duim los. Wat gebeurd er? Schrijf dat op. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat gebeurt er als je niet nadenkt over Gods Woord? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Door jezelf vragen te stellen over het gedeelte dat je leest, leer je erover na te denken en leer je God beter kennen. Samen willen we het komende jaar luisteren naar de woorden die God tot ons spreekt. Door in Zijn Woord te lezen en erover na te denken.
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