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Bijeenkomst 4: Als leven naar het gebod heel moeilijk wordt

Genesis 1:26-28 en 2:18-25

Z0o heeft God huwelijk en sexualiteit ontworpen: één man en één vrouw.

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over
de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.” 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij
zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle
dieren die op de aarde rondkruipen.’

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem
maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle
vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij
elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen aan al het vee, aan
alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet
God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van
zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vilees. 22 Uit de rib die hij bij de mens had
weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep
de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal
heten: vrouw, een uit een man gebouwd.” 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn
vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 25 Beiden
waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

1 Korinte 7:25-31

Is het niet heel onbarmhartig dat homofiele mensen alleen moeten blijven? Paulus relativeert
het getrouwd zijn omdat er een nieuwe en volmaakte wereld komt. Homofielen die in
onthouding leven mogen een voorbeeld zijn van gerichtheid op die wereld.

25 Voor de ongehuwden heb ik geen voorschrift van de Heer, dus ik geef mijn eigen mening,
als iemand die door de barmhartigheid van de Heer betrouwbaar is. 26 Ik meen dat het
vanwege de huidige beproevingen voor een mens goed is te blijven wat hij is. 27 Hebt u een
vrouw beloofd met haar te trouwen, verbreek die belofte dan niet; bent u niet gebonden aan
een vrouw, zoek er dan ook geen. 28 Het is weliswaar niet zo dat u door te trouwen zondigt,
en ook wanneer een meisje trouwt zondigt ze niet, maar het huwelijk wordt een zware
belasting die ik u graag zou besparen. 29 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar
weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag
neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde
voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is,

31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld
die wij kennen gaat ten onder.



Romeinen 1:18-28

Een hele algemene typering van homosexualiteit waar niet iedere homo zich in zal herkennen.
Toch wordt duidelijk dat homofilie — of het nu een bewuste keuze is of niet — in strijd is met
Gods bedoeling.

18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die
met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God
kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare
eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank
gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig
hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de
majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen,
vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten
uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid
over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van
de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen
uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild
voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen
losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo
worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het beneden hun
waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen
onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

Mattets 19:1-9

Jezus gaat in zijn onderwijs over het huwelijk terug naar Genesis 1 en 2. Wat God één heeft
gemaakt mag niet meer uit elkaar.

1 Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van
de Jordaan naar Judea. 2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke.

3 Toen kwamen er farizeeén op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een
man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?” 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de
schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde:
‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die
twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.” 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan
voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde:
‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten.
Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een
ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.’

Mattels 5:27-30

Overspel begint al in je gedachten en verlangens

27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28 En ik zeg zelfs:
iedereen die naar een vrouw Kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar
gepleegd. 29 Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het
weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de
Gehenna geworpen wordt. 30 En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem
dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat
heel je lichaam naar de Gehenna gaat.



1 Korinte 7:10-15

Er kunnen omstandigheden zijn dat je niet gebonden bent aan het gebod dat je niet mag
scheiden. In dit concrete geval was vlgs. Paulus het mindere kwaad van echtscheiding te
verkiezen boven het grotere kwaad van compromissen sluiten op het gebied van het geloof.
10 Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik — de Heer geeft hun het volgende gebod:
een vrouw mag niet scheiden van haar man 11 (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of
zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. 12 Verder geef ik
zelf nog — niet de Heer — het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige
vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. 13 Dit geldt ook voor een
zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem
scheiden. 14 Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige
vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn.
Maar nu zijn ze geheiligd. 15 Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar
gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God
geroepen bent om in vrede te leven.

1 Korinte 6:12-20

Je lichaam is een tempel van de heilige Geest. Overspel is niet alleen vernietigend voor je
partner maar ook een schending van Gods tempel.

12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.” Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij
toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de
buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.” Maar bedenk
dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er
voor het lichaam. 14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons
opwekken. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik
dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of
weet U niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de
Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.” 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met
hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan
tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u
niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen
hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus
bewijs God eer met uw lichaam.



