Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013

Bidden niveau 2


Werkblad catechisanten

Heilig

Schrijf  voor jezelf met een paar woorden op:
1 Wat is een geheiligde naam?  


…………………….
…………………….
…………………….

2 Waaraan denk je bij het komend koninkrijk? Is dat op aarde, in de hemel, of allebei? Is dat er nu of later, of zowel nu als later? 


…………………….
…………………….
…………………….

3 Wat is volgens jouw het eerste/belangrijkste wat God wil?


…………………….…………………….


Lezen: Jesaja 6, 1-4 

1  In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. 2  Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3  Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ 4  Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.

4 Probeer je voor te stellen dat jij erbij bent. Wat zie je als je dit leest? Onderstreep twee of drie dingen op die indruk op je maken.

5 Als bij jou in huis zo’n geweldig lawaai is dat de kopjes staan te rammelen in de kast, of de ramen trillen in de sponningen wat is dan jouw eerste gevoel/emotie?

……………………………………………………….

Koninkrijk

Lezen: 

Matt 3, 1-2 

1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2  ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

6 Wat wil Johannes de Doper zeggen met zijn opmerking dat het koninkrijk nabij is

in Matt 3?

O
Johannes waarschuwt dat het koninkrijk nabij is  “Kom tot inkeer” zegt hij.

O
Johannes wil zeggen dat het koninkrijk in de buurt is (plaats)

O
Johannes wil zeggen dat het koninkrijk eraan komt (tijd)



Kun je ook aangeven waarom je voor dit antwoord hebt gekozen?

……………………………………………………….

Hieronder staat een aantal teksten over wat Jezus zegt over het koninkrijk van de hemel. 

Lees de teksten en probeer samen de volgende vragen te beantwoorden:

Matt 4, 17-21

17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer, ‘zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. 23  Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Luk 17, 20

20  Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,

Joh 18, 36

36  Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’

7 Jezus zegt in Matt 4 ook dat het koninkrijk nabij is. Wat is het goede nieuws over het koninkrijk?

……………………………………………………….

8 Wat zegt Jezus over de plaats en de tijd van het Koninkrijk in Lukas 17 en in Johannes 18?

……………………………………………………….

9

	Gods naam wordt geheiligd

in mijn leven als:
	Gods koninkrijk wordt zichtbaar in mij als:
	Gods wil wordt gedaan wanneer ik:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Wat is de wil van God?

Lezen: Rom 7, 14 – 25

14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. 

15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 

16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. 

17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. 

18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 

19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. 

20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 

21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 

22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 

23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. 

24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 

25 God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.

10 Bespreek met z’n tweeën of drieën één van de volgende vragen:

A
vs 14 – 16 Wat zegt dit deel over de wet (van God)?

………………………………………………………………

B
vs 21 – 23 Van wie of wat is Paulus een gevangene?

………………………………………………………………

C
vs 16 – 20 Wie is de oorzaak van het kwaad dat ik niet wil doen, maar toch doe?

………………………………………………………………


11 Vul het schema in.

Om te bespreken: Paulus kan een heleboel willen, maar is dat echt zo? 

Heeft Paulus een vrije wil? En wij, hebben wij een vrije wil?

Stelling: de mens heeft géén vrije wil

12

Er is zaterdagavond een vet schoolfeest met een goeie band en er kan ook wat gedronken worden (er wordt wel op gelet dat je beslist niet teveel drinkt). Echt iedereen gaat er heen. Jouw vrienden willen graag dat je ook komt. Het duurt zeker tot 2 uur.

Je ouders vinden het niet zo’n geweldig idee om er naar toe te gaan. En ze willen je ook liever niet alleen laten gaan, dus vinden ze dat je gebracht en gehaald moet worden.

Wat wil je?

vr/antw 124 leerversie Ds Roel Meijer

Wat is het derde dat de Here Jezus ons leert bidden?
‘laat uw wil gebeuren, op aarde net als in de hemel’ dat betekent:

Vader, leer ons en ook alle mensen onze eigen wil loslaten.

Geeft U dat we U onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn.

Leer ons ons werk net zo trouw te doen als de engelen dat doen.

wet van 


………………





wet van 


……………





ik wil 


……..





ik doe 


………





Paulus
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