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Avond 7 Jezus en het nieuwe verbond 
 

Achtergrondinformatie 
 

Inleiding 

De bedoeling van deze les is om de jongeren inzien dat  

a. het in alle fasen van het verbond al om Christus ging 

b. dat door Christus het verbond een nieuwe fase is ingegaan, die in alle opzichten dieper en 

rijker is dan de vorige fasen. 

c. dat het in wezen nog steeds om hetzelfde verbond gaat. 

Verder is het de bedoeling dat ze gaan beseffen wat het voor henzelf betekent dat ze in dit 

verbond zijn opgenomen. 

 

Lijnen trekken 

De betekenis van het nieuwe verbond, en de verhouding tussen het oude- en nieuwe verbond 

kan alleen maar goed begrepen worden als in de verschillende fase van het oude verbond al 

duidelijk is dat het ook daar al om Christus gaat. 

Je kun op dit punt het achtergrondmateriaal bij de vorige lessen nog eens nalezen als het gaat 

over het trekken van lijnen vanuit die fase naar Christus. 

Hieronder de tabel die op het wekblad komen te staan. In cursief zijn daarin de vakken 

ingevuld, die tijdens de les ingevuld moeten worden. 

 

Verbond Lijn naar Jezus 

Mederbelofte: strijd tussen 

vrouw en slang 

Jezus is hét nageslacht van de vrouw, die uiteindelijk de 

slang de kop vermorzeld. 

 

Verbond met Abraham: God 

belooft een land en een volk. 

Om dat te garanderen gaat God 

tussen de dierhelften door. 

 

Als God een verbond met Abraham sluit zegt Hij: in uw 

nageslacht zal ik alle geslachten zegenen. Via Jezus komt 

namelijk de zegen van Abraham tot alle volken. 

Jezus is hét beloofde nageslacht van Abraham (Gal 3:16). 

En via Hem krijgen we de wereld als erfenis. 

Maar om dat te kunnen waarmaken moest God zelf boeten 

voor onze ontrouw: Hij zelf werd aan stukken gehakt. 

Verbond op de Sinaï: eerst 

gered (viering Pascha) en dan 

de wet. 

Elk jaar grote verzoendag. 

 

De bevrijding uit Egypte is een afbeelding van de veel 

grotere bevrijding uit de slavernij van de zonde die Jezus 

kwam brengen. (viering Heilig Avondmaal). Ook voor ons is 

de wet nu een leefregel voor een leven in vrijheid door 

Christus. 

Jezus heeft eenmaal defintief de verzoening tot stand 

gebracht met zijn eigen bloed. Zo is voor ons de toegang tot 

God vrijgekomen. 

(lees b.v. Hebr 8) 

Verbond met David:  

Er komt een eeuwig 

koningschap over Gods volk; 

Jeruzalem wordt de hoofdstad, 

en daar woont God in zijn 

De belofte aan David dat er voor altijd een zoon op de troon 

zou zitten is pas vervuld in Christus, de grote Zoon van 

David. Hij zal straks het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel 

doen neerdalen. Als kerk zijn wij gericht op dat Nieuwe 

Jeruzalem. Dat is niet ver weg, want God wil met zijn Geest 
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tempel. 

 

in de gemeente en in de gelovige komen wonen  

Aankondiging nieuwe 

verbond. God zal zijn volk 

weer terugbrengen in het 

beloofde land; Hij zal hen 

reinigen van zonden, zijn 

Geest over hen uitstortende en 

de wet in hun hart schrijven. 

 

Pas door Jezus worden deze profetiën echt duidelijk: Hij is 

het die zijn volk uit alle volken samen zal brengen op de 

nieuwe aarde. Daarvoor is Hij gekomen om ons door zijn 

dood te reinigen van alle zonde. Hij stoot zijn Geest over ons 

uit, die in ons hart wil wonen, en ons van binnen uit wil 

veranderen: door zijn Geest zullen we van harte naar zijn 

wet willen gaan leven. 

 

 

Oude en nieuwe verbond 

Lees ook het achtergrondmateriaal dat bij de vorige les onder dit kopje is opgenomen. 

Hieronder de tabellen die op het wekblad komen te staan. In cursief zijn daarin weer de 

vakken ingevuld, die tijdens de les ingevuld moeten worden. 

 

                                    

Jezus: 
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te 

schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.(Mt 5:17) 

 

                                   Oud Nieuw 

1 Het volk Israël 

God sloot zijn verbond met 

Abraham en zijn nagelsacht: 

het volk Israël 

Uit alle volken 

Jezus zegt: maak alle volken tot mijn discipelen; ieder 

die gelooft is nagelacht van Abraham. 

2 Het land Kanaän 

God beloofde zijn volk 

leefruimte: een eigen land: 

Kanaän. 

De hele wereld 

God geeft ons deze aarde als erfdeel. Straks zullen we  

op deze aarde met Jezus voor eeuwig leven. 

(zie b.v. Rom 4:13) 

3 Jeruzalem 

De hoofdstad van het 

beloofde land is Jeruzalem, 

daar woont God, daar komt 

het volk samen. 

Het nieuwe Jeruzalem 

In het nieuwe verbond verschuift de focus naar het 

nieuwe Jeruzalem. Daar woont God; daar komen we in 

de erediensten samen rond Gods troon (Heb 12), en dat 

Jeruzalem zal straks uit de hemeel neerdalen en de 

aarde vervullen. 

(zie b.v. Hebr 12:22; Op.21:2) 

4 Besnijdenis 

Als teken van het verbond gaf 

God de besnijdenis. 

Doop 

Het teken van het nieuwe verbond, van het horen bij 

Jezus koninkrijk is de doop. 

(zie b.v. Mt 28:19; Kol 2:11-12) 

5 Viering Pesag 

Het grote feest: de viering 

van de bevrijding uit Egypte. 

Gered door het bloed van het 

lam. 

Viering avondmaal 

Tijdens het pesag stelde Jezus het avondmaal in. Dat 

vieren wij om de bevrijding uit de slavernij van de 

zonde te vieren. 

(zie b.v. 1 Kor 11:23-25) 
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6 offers 

In de tempel moesten er 

steeds offers gebracht worden 

om het volk met God te 

verzoenen. 

Hét offer van Jezus aan het kruis 

Jezus heeft met zijn offer aan het kruis eens en voor al 

ale offers vervuld. 

(zie b.v. Hebr 8:25-36) 

7 Tempel 

God woont onder zijn volk in 

de tempel op de Sion. 

De gemeente als tempel 

God is dichterbij gekomen: Hij woont in de gemeente 

en in ons hart. (1 Kor 3:16; Op21:22) 

8 De Geest voor sommigen 

We lezen zo nu en dan dat 

Gods Geest mensen 

vervuldde: b.v. een koning of 

een profeet. 

De Geest voor ieder die gelooft 

Met pinksteren heeft Jezus zijn Geest uitgestort over 

iedereen, die gelooft.  

(zie b.v. Hnd 2:17) 

9 Veel voorgeschreven 

Veel zaken waren precies 

voorgeschreven: hoeveel je 

moest geven, wat je mocht 

eten, op welke dag je moest 

rusten, enz. 

De wet vervuld 

In het nieuwe verbond heeft Jezus de diepe betekenis 

van de wet laten zien; ook is duidelijker geworden dat 

het om ons hart, om onze liefde gaat. Dat betekent dat 

veel zaken niet meer zo gedetailleerd geregeld zijn als 

in het OT.  (zie b.v. Kol 2:16-17; Rom 13:8) 

10 Oorlogen 

Israël werd vaak aangevallen 

door vijanden. Dan moest er 

oorlog gevoerd worden om 

Gods volk te verdedigen 

Geestelijke strijd 

Nog steeds voert de satan zijn aanvallen uit, maar de 

strijd is op een geestelijker vlak komen te liggen. Dat 

neemt niet weg dat we voortdurend moeten strijden. 

(zie b.v. Ef. 6:10-20) 

11 

 

 

Aardse zegen 

Als Gods volk de Here diende 

beloofde Hij hen een lang 

leven in vrede. 

Geestelijke zegen 

Het is duidelijker geworden dat de zegen die God 

belooft veel verder gaat dan dit leven: een eeuwig leven 

straks bij God in eeuwige vrede. 

(zie b.v. Joh 6:47) 

 

Het nieuwe verbond is dus in alle opzicchten rijker en dieper van betekenis. Maar het is niet 

terecht om op grond daarvan te concluderen dat het een heel ander verbond is dan het oude 

verbond. 

Dat blijkt ook uit het feit dat in alle fases van het verbond de samenvattende verbondsformule 

steeds gelijk blijft: “Ik zal jullie tot een God zijn, en jullie zullen mij tot een volk zijn”. 

 

(Wil je verder lezen over de lijn oude verbond-nieuwe verbond, en over het verschil tussen de 

gereformeerde- en de evangelische manier van uitleg hiervan: Gelukkig Gereformeerd  hfst 7-

9) 
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Lesopzet 

 

a. leerdoelen 
Hoofd 

- Ze kennen alle fasen van het verbond die tot nu toe behandeld zijn. 

- Ze kunnen van elke fase de lijn doortrekken naar Jezus. 

- Ze kunnen uitleggen wat het verschil is met het nieuwe verbond 

- Ze kunnen vertellen wat er gelijk gebleven is. 

 

Hart 

- Ze ervaren dat ze deel uit maken van het nieuwe verbond. 

- Ze voelen dat er van hen een keus gevraagd wordt. 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 terugblik en intro van deze les 

 

Vorige les aankondiging van een nieuw verbond door de profeten. In 

de tijd van de ballingschap kondigden de profeten aan: God zal 

ondanks alles toch doorgaan met zijn volk, en het zal nog veel beter 

worden dan vroeger. 

In de les van vanavond zullen we zien dat dat nieuwe verbond door 

Jezus komst werkelijkheid is geworden. We gaan in deze les kijken 

naar wat er hetzelfde gebleven is en naar wat er nieuw is aan dit 

verbond. 

 

Vraag even terug naar de fasen van het verbond. 

Vraag ook nog even naar hoe je profetieën moet lezen. 

Laat ze de eerste 40 vensters op volgorde leggen. 

 

 

19.25 Wie is Jezus voor jou? 

 

Draai als intro een lied over Jezus; suggestie: het lied  “man van 

Nazareth”.Te vinden op www.waarompasen.nl/kerken/ bij downloads. 

(Lukt dat niet zoek dan zelf een lied of gedicht op) 

 

Leg uit dat de liedschrijver/dichter zo probeert te vertellen wie Jezus 

voor hem is. 

Laat ze dat nu ook zelf opschrijven in het vak op het werkblad: 

 

 

 

Vertel erbij dat je straks gaat vragen wie met de groep wil delen wat 

hij/zij heeft opgeschreven, maar dat dat  niet verplicht is. 

 

 

Jezus is voor mij…………. 

http://www.waarom/
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19.35 Alles wijst naar Jezus 

 

Ook in het Oude Testament gaat het al om Jezus Christus. Ook de 

fasen van het verbond die we tot nu toe besproken hebben konden 

alleen maar bestaan door wat Hij heeft gedaan. Je kunt dan ook vanuit 

alle fasen van het verbond de lijnen doortrekken naar Jezus. 

 

Daarmee gaan we nu oefenen. 

Laat ze in de onderstaande tabel (op werkblad) de rechter kolom eerst 

zelf of in duo’s invullen. Bespreek daarna samen het resultaat. 

(zie verder achtergrondinformatie) 

 

Verbond Lijn naar Jezus 

Mederbelofte: strijd tussen vrouw 

en slang 

 

 

 

Verbond met Abraham: God 

belooft een land en een volk. 

Om dat te garanderen gaat God 

tussen de dierhelften door. 

 

 

Verbond op de Sinaï: eerst gered 

(viering Pascha) en dan de wet. 

Elk jaar grote verzoendag. 

 

 

Verbond met David:  

Er komt een eeuwig koningschap 

over Gods volk; Jeruzalem wordt 

de hoofdstad, en daar woont God 

in zijn tempel. 

 

 

Aankondiging nieuwe verbond. 

God zal zijn volk weer 

terugbrengen in het beloofde 

land; Hij zal hen reinigen van 

zonden, zijn Geest over hen 

uitstortende en de wet in hun hart 

schrijven. 

 

 

 

 

19.40 Wat is nieuw, wat is hetzelfde 

 

De profeten kondigden dus al een nieuw verbond aan. In dit onderdeel 

gaan we bekijken wat er aan dat verbond zo nieuw was. (Vergelijk het 

b.v. met een nieuwe versie van een programma, of besturingssysteem: 

de eerste vraag is dan ‘wat is nieuw?’) 

 

Op het werkblad staat de onderstaande tabel. De bedoeling is dat we 

 



 

 

Handleiding  blok F, nivo2                                                                              pag. 6 

samen de rechter kolom invullen, en daarin aangeven wat er door Jezus 

komst veranderd is (de eerste rij is bij wijze van voorbeeld ingevuld) 

 

Laat als je wat minder tijd heeft iedere jongere één rij invullen; heb je 

genoeg tijd dan kun je ze ook eerst in duo’s de hele tabel in laten 

vullen. 

                                    

Jezus: 
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik 

ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 

brengen.(Mt 5:17) 

 

                                   Oud Nieuw 

1 Het volk Israël 

God sloot zijn verbond met 

Abraham en zijn nagelsacht: 

het volk Israël 

Uit alle volken 

Jezus zegt: maak alle volken 

tot mijn discipelen; ieder die 

gelooft is nagelacht van 

Abraham. 

2 Het land Kanaän 

God beloofde zijn volk 

leefruimte: een eigen land: 

Kanaän. 

 

 

 

(zie b.v. Rom 4:13) 

3 Jeruzalem 

De hoofdstad van het 

beloofde land is Jeruzalem, 

daar woont God, daar komt 

het volk samen. 

 

 

 

 

(zie b.v. Hebr 12:22; Op.21:2) 

4 Besnijdenis 

Als teken van het verbond gaf 

God de besnijdenis. 

 

 

(zie b.v. Mt 28:19; Kol 2:11-

12) 

5 Viering Pesach 

Het grote feest: de viering 

van de bevrijding uit Egypte. 

Gered door het bloed van het 

lam. 

 

 

 

 

(zie b.v. 1 Kor 11:23-25) 

6 offers 

In de tempel moesten er 

steeds offers gebracht worden 

om het volk met God te 

verzoenen. 

 

 

 

 

(zie b.v. Hebr 8:25-36) 

7 Tempel 

God woont onder zijn volk in 

de tempel op de Sion. 

 

 

(1 Kor 3:16; Op21:22) 

8 De Geest voor sommigen 

We lezen zo nu en dan dat 

Gods Geest mensen 
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vervuldde: b.v. een koning of 

een profeet. 

 

(zie b.v. Hnd 2:17) 

9 Veel voorgeschreven 

Veel zaken waren precies 

voorgeschreven: hoeveel je 

moest geven, wat je mocht 

eten, op welke dag je moest 

rusten, enz. 

 

 

 

 

(zie b.v. Kol 2:16-17; Rom 

13:8) 

10 Oorlogen 

Israël werd vaak aangevallen 

door vijanden. Dan moest er 

oorlog gevoerd worden om 

Gods volk te verdedigen 

 

 

 

 

(zie b.v. Ef. 6:10-20) 

11 

 

 

Aardse zegen 

Als Gods volk de Here diende 

beloofde Hij hen een lang 

leven in vrede. 

 

 

 

(zie b.v. Joh 6:47) 

 

Het nieuwe verbond is dus in alle opzichten rijker dan het oude. Toch 

gaat het nog steeds om hetzelfde eeuwige verbond. 

Op het werkblad staat onder bovenstaande tabel de volgende tabel: 

 

Maar het is nog steeds hetzelfde verbond: 

Zoek de volgende teksten 

op, en schrijf hiernaast 

welke belofte steeds in 

alle fasen van het 

verbond dezelfde blijft: 

Gen 17:7; Ex 6:7; 2 Sam 

7:24; Jer 31:33b; Op 21:3 

 

De steeds terugkerende belofte is: 

Wat is verder nog hetzelfde: 

dezelfde God: Schepper, Verlosser en Herschepper 

leven naar de wet is antwoord op Gods genade, niet een manier om 

Gods genade te verdienen (vergelijk de  volgorde in het OT: eerst 

bevrijd uit Egypte, vervolgens de wet) 

God wil een heilig volk (vrgl. 1 Petrus 1:15-16) 

Strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad 

 

Verdeel de teksten in het vak links boven. Wat is de steeds 

terugkerende verbondformule? Vul die in op het werkblad. 

 

Leg kort uit wat er verder in deze tabel genoemd wordt. 

 

19.55 Het nieuwe verbond en jij. 

 

Begin eerst met deze twee vragen: 
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- heeft God ook met jou een verbond gesloten? 

- wat betekent dat voor je? 

 

Laat ze dat eerst in groepjes van 3 bespreken en inventariseer dan de 

antwoorden. 

 

Als er nog tijd over is kun je dat aanvullen met het volgende: 

 

Laat ze de tabel met de 11 rijen die ze ingevuld hebben erbij pakken. 

Verdeel de 11 vakken over de jongeren. Laat ze nu voor het vak dat zij 

gekregen hebben de volgende zin afmaken: 

Dat het nieuwe verbond dit inhoudt betekent voor mij………………. 

 

Maak vervolgens een rondje waarbij ieder zijn antwoord noemt.  

(Evt kun je ze daar vervolgens een gebedspunt bij laten formuleren en 

afsluiten met kringgebed) 

 

20.00 Presentatie 

 

Verdeel de laatste vensters en maak daarover afspraken. 

Spreek af dat de volgende keer alles klaar is en meegenomen wordt. 

Zorg ook dat er met de andere groepen afspraken worden gemaakt over 

het verzamelen van de vensters. 

De bedoeling is dat de zaak gepresenteerd wordt op de 

gemeentevergadering van 15 mei. Overleg met de parallelgroepen of 

het lukt alles op tijd klaar te krijgen, en wie zorgen dat de posters er op 

15 mei netjes hangen.  

 

 

20.15 Sluiting 

evt. met kringgebed (zie onderdeel hierboven; 19.55 uur) 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
- evt materialen voor de prestatie 

- lied ‘Man van Nazareth’ + mogelijkheid het versterkt af te spelen. 

- flaps, stiften 

- vensterkaartjes 

 

d. suggesties  
Zingen: Ps 89: 2, 13, 18;  Ps 132, Ps 110, Gz 28, Gz.73, LB 103 

Bijbelgedeelten: 2 Sam 7, Jer 15:1, Jer 31:31-34, Hb 3:1-6, Hb 4:14-5:10, Hb 8 

Belijdenis: NGB art 17 en 25  
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kennen alle fasen van het verbond die tot nu 

toe behandeld zijn. 
    

2 - Ze kunnen van elke fase de lijn doortrekken 

naar Jezus. 
    

3 - Ze kunnen uitleggen wat het verschil is met het 

nieuwe verbond 
    

4 - Ze kunnen vertellen wat er gelijk gebleven is.     
5 - Ze ervaren dat ze deel uit maken van het 

nieuwe verbond. 
    

6 - Ze voelen dat er van hen een keus gevraagd 

wordt. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

Jezus en het nieuwe verbond  
blok F - nivo 2 - avond 7 

 

 

Wie is Jezus voor jou? 
 

Jezus is voor mij…………. 

 

 

Alles wijst naar Jezus 
 

Verbond Lijn naar Jezus 
Moederbelofte:  

strijd tussen vrouw en slang 

 

 

 

Verbond met Abraham:  

God belooft een land en een volk. 

Om dat te garanderen gaat God tussen de dierhelften 

door. 

 

Verbond op de Sinaï:  

eerst gered (viering Pascha) en dan de wet. 

Elk jaar grote verzoendag. 

 

 

 

Verbond met David:  

Er komt een eeuwig koningschap over Gods volk; 

Jeruzalem wordt de hoofdstad, en daar woont God in 

zijn tempel. 

 

Aankondiging nieuwe verbond: 

God zal zijn volk weer terugbrengen in het beloofde 

land; Hij zal hen reinigen van zonden, zijn Geest over 

hen uitstortende en de wet in hun hart schrijven. 

 

 

Wat is nieuw, wat is hetzelfde 
 

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten  

af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,  

maar om ze tot vervulling te brengen” (Jezus, Matteus 5:17) 

                                   Oud Nieuw 
1 Het volk Israël 

God sloot zijn verbond met Abraham en zijn 

nageslacht: het volk Israël 

Uit alle volken 

Jezus zegt: maak alle volken tot mijn discipelen; ieder 

die gelooft is nagelacht van Abraham. 

2 Het land Kanaän 

God beloofde zijn volk leefruimte: een eigen 

land: Kanaän. 

 

 

 

 

 

 

(zie b..v. Romeinen 4:13) 
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3 Jeruzalem 

De hoofdstad van het beloofde land is 

Jeruzalem, daar woont God, daar komt het 

volk samen. 

 

 

 

 

(zie b.v. Hebreeen 12:22; Op.21:2) 

4 Besnijdenis 

Als teken van het verbond gaf God de 

besnijdenis. 

 

 

 

(zie b.v. Matteus 28:19; Kolossenzen 2:11-12) 

5 Viering Pesach 

Het grote feest: de viering van de bevrijding 

uit Egypte. Gered door het bloed van het lam. 

 

 

 

 

(zie b.v. 1 Korinthe 11:23-25) 

6 Offers 

In de tempel moesten er steeds offers gebracht 

worden om het volk met God te verzoenen. 

 

 

 

(zie b.v. Hebreeen 8:25-36) 

7 Tempel 

God woont onder zijn volk in de tempel op de 

Sion. 

 

 

 

(zie b.v. 1 Korinthe 3:16; Openbaring 21:22) 

8 De Geest voor sommigen 

We lezen zo nu en dan dat Gods Geest mensen 

vervulde: b.v. een koning of een profeet. 

 

 

 

(zie b.v. Handelingen 2:17) 

9 Veel voorgeschreven 

Veel zaken waren precies voorgeschreven: 

hoeveel je moest geven, wat je mocht eten, op 

welke dag je moest rusten, enz. 

 

 

 

 

(zie b.v. Kolossenzen 2:16-17; Romeinen 13:8) 

10 Oorlogen 

Israël werd vaak aangevallen door vijanden. 

Dan moest er oorlog gevoerd worden om Gods 

volk te verdedigen 

 

 

 

 

(zie b.v. Efeze 6:10-20) 

11 

 

 

Aardse zegen 

Als Gods volk de Here diende beloofde Hij 

hen een lang leven in vrede. 

 

 

 

(zie b.v. Johannes 6:47) 

  

Maar het is nog steeds hetzelfde verbond: 
Zoek de volgende teksten 

op, en schrijf hiernaast 

welke belofte steeds in 

alle fasen van het 

verbond dezelfde blijft: 

 

Genesis 17:7;  

Exodus 6:7;  

2 Samuel 7:24;  

Jeremia 31:33b; 

Openbaring 21:3 

 

De steeds terugkerende belofte is: 
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Wat is verder nog hetzelfde: 
Dezelfde God: Schepper, Verlosser en Herschepper 

Leven naar de wet is antwoord op Gods genade, niet een manier om Gods genade te verdienen 

(vergelijk de volgorde in het OT: eerst bevrijd uit Egypte, vervolgens de wet) 

God wil een heilig volk (vergelijk 1 Petrus 1:15-16) 

Strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad 

 

 

Het nieuwe verbond en jij 

 
Heeft God ook met jou een verbond gesloten? 

Wat betekent dat voor je? 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 


