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Bijeenkomst 4: Richters tot en met Salomo

1 Koningen 11:1-13

1 Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen: behalve de dochter van de farao
beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon, en Hethitische vrouwen. 2 Ze
waren afkomstig uit de volken waarover de HEER tegen de Israélieten had gezegd: ‘Jullie
mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie
ertoe verleiden hun goden te gaan dienen.” Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich
aangetrokken. 3 Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze
vrouwen maakten hem ontrouw: 4 op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te
gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn
vader David dat was geweest. 5 Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniérs,
en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. 6 Hij deed wat slecht is in de ogen van de
HEER en was de HEER niet zo trouw als zijn vader David. 7 Zo liet hij op een heuvel in de
buurt van Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab,
en ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. 8 VVoor al zijn buitenlandse
vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij wierook konden branden en offers konden
brengen voor hun goden. 9 De HEER werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was
geworden aan hem, de God van Israél, die hem tot tweemaal toe was verschenen 10 en hem
uitdrukkelijk had verboden zich met andere goden in te laten. Omdat Salomo zich niet hield
aan wat de HEER hem bevolen had, 11 zei de HEER tegen hem: ‘Het is met jou zover
gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die
ik je heb opgelegd. Daarom zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je
ondergeschikten geven. 12 Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood, en
pas je zoon het koningschap ontnemen. 13 En omwille van mijn dienaar David en omwille
van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen;
één stam zal ik hem laten houden.’

1 Koningen 12:25-13:3

25 Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraim, nadat hij de stad eerst had
versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuel. 26 Hij bedacht dat er alle kans was
dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David 27 en overlegde bij zichzelf:
Wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de
HEER, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze
mij vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten. 28 Na rijp beraad besloot hij om
twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het
volk: ‘U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan! Israél, dit is uw god die u
uit Egypte heeft geleid.” 29 Het ene beeld liet hij in Betel plaatsen, en het andere in Dan,

30 waar het door de Israélieten in optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot
zonde. 31 Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogten en stelde priesters aan die niet tot
de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de
bevolking. 32 Ook stelde hij op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek
op het feest in Juda. Hij besteeg dan, in Betel, de treden naar het altaar om offers op te dragen
aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Betel installeerde hij ook de priesters die hij
voor de offerplaatsen had aangesteld. 33 Op de vijftiende dag van de achtste maand, de datum



die Jerobeam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israélieten, besteeg hij de
treden naar het altaar dat hij in Betel had laten maken, om er een offer te ontsteken. 1 Hij
stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER
gezonden was. 2 Op bevel van de HEER riep hij tegen het altaar: ‘Altaar! Altaar! Dit zegt de
HEER: In de familie van David zal een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze
Josia de priesters van de offerplaatsen, die wierook op je branden, ten offer brengen. Op jou
zal het gebeente van mensen worden verbrand.” 3 Hierop kondigde hij een wonder aan: ‘Dit is
het teken dat het de HEER is die gesproken heeft: het altaar zal splijten en de as die erop ligt
zal op de grond vallen.’

1 Koningen 18:20-40

20 Achab stuurde boden naar alle stammen van Israél en liet ook alle profeten bij de Karmel
bijeenkomen. 21 Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee
gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Bail het, volg dan hem.” De
Israélieten zeiden niets. 22 Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over
is. De profeten van Baél zijn met vierhonderdvijftig man. 23 Breng ons twee stieren. Zij
mogen als eersten een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel
leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereedmaken en op een
brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. 24 U moet de naam van uw god
aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de
ware God.” Heel het volk stemde met dit voorstel in. 25 ‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei
Elia tegen de profeten van Bail. ‘Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep
dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.” 26 De profeten namen een
van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang
riepen ze Baidl aan: ‘Bail, geef ons antwoord!” Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord,
hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. 27 Toen het
middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god? Hij
heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis
gegaan? Misschien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 28 De profeten riepen uit alle macht
en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot
het bloed over hun lijf stroomde. 29 In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het
middaguur allang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen
enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand gaf antwoord. 30 Elia zei tegen de Israélieten
dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het
verwoeste altaar van de HEER weer op. 31 Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal
stammen van Israél, de nakomelingen van de zonen van Jakob, tot wie de HEER had gezegd:
‘Israél is je nieuwe naam.’ 32 Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de
HEER, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van tweehonderd el. 33 Hij
stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. 34 Toen
zei hij: ‘Vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit.” Toen dat
gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. 35 Het water liep over het
altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. 36 Toen het uur voor het graanoffer
was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: ‘HEER, God van Abraham,
Isaak en Israél, vandaag zal blijken dat u in Israél God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw
opdracht gedaan heb. 37 Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen
dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt.” 38 Het vuur van de HEER
sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul
likte het op. 39 Alle Israélieten zagen het, en allen vielen op hun knieén en riepen: ‘De HEER
is God, de HEER is God!’



40 Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Bail; laat niet €één van hen ontkomen!” De
profeten werden gevangengenomen, en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar
hij hen ter dood liet brengen.

2 Koningen 17:1-6

1 Hosea, de zoon van Ela, werd koning van Israél in het twaalfde regeringsjaar van koning
Achaz van Juda. Negen jaar regeerde hij in Samaria. 2 Hij deed wat slecht is in de ogen van
de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers. 3 Koning Salmanassar van
Assyrié rukte tegen Hosea op en onderwierp hem. VVoortaan moest Hosea schatting afdragen
aan de koning van Assyrié. 4 Na verloop van tijd ontdekte Salmanassar dat Hosea tegen hem
samenspande en afgezanten had gestuurd naar koning So van Egypte. Ook verzuimde hij de
jaarlijkse schatting af te dragen. Daarom liet de koning van Assyrié Hosea in de boeien slaan
en in de gevangenis opsluiten. 5 Hij viel het land binnen, trok op tegen Samaria en belegerde
de stad drie jaar lang. 6 In het negende regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assyrié
Samaria in. Hij voerde de Israélieten als ballingen mee naar Assyrié. Sommigen wees hij een
woonplaats aan in Chalach, anderen aan de rivier de Chabor in Gozan, en weer anderen in de
steden van Medié.

2 Koningen 18:1-12

1 Hizkia, de zoon van Achaz, werd koning van Juda in het derde regeringsjaar van koning
Hosea van Israél, de zoon van Ela. 2 Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd.
Negenentwintig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abi, de dochter van
Zecharja. 3 Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David
gedaan had. 4 Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de
Asjerapalen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De
Israélieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang, die de naam Koperslang
droeg, wierook te branden. 5 Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israél.
Nooit, noch voor noch na zijn tijd, is hij geévenaard, door geen van de koningen van Juda.
6 Hij was de HEER toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd; hij hield zich aan de
geboden die de HEER aan Mozes heeft gegeven. 7 De HEER stond hem bij, zodat Hizkia
alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. Hij kwam in opstand tegen de koning van
Assyrié en weigerde nog langer diens vazal te zijn. 8 Hij was het ook die de Filistijnen
terugsloeg en het hele gebied tot aan Gaza en de omliggende dorpen veroverde, van de
kleinste wachtpost tot de sterkste vestingstad. 9 In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia,
dus het zevende regeringsjaar van koning Hosea van Israél, trok koning Salmanassar van
Assyrié tegen Samaria op en belegerde de stad. 10 Na een beleg van drie jaar, in het zesde
regeringsjaar van Hizkia, dus het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israél, werd
Samaria ingenomen. 11 De koning van Assyrié voerde de Israélieten als ballingen mee naar
zijn land, waar sommigen een woonplaats kregen aangewezen in Chalach, anderen aan de
rivier de Chabor in Gozan, en weer anderen in de steden van Medié. 12 Dit gebeurde omdat
de Israélieten de HEER, hun God, niet gehoorzaamd hadden. Ze hadden de regels van het
verbond overtreden die Mozes, de dienaar van de HEER, hun gegeven had. Ze hadden niet
geluisterd en niet gehandeld naar wat hun was voorgehouden.

2 Koningen 21:1-15

1 Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd. Vijfenvijftig jaar regeerde hij in
Jeruzalem. Zijn moeder was Chefsiba. 2 Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij
gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van de volken die de HEER voor de Israélieten
verdreven had. 3 Hij herstelde de offerplaatsen die zijn vader Hizkia verwijderd had, richtte
nieuwe altaren op voor Baél en maakte een nieuwe Asjerapaal, naar het voorbeeld van koning



Achab van Israél. Hij aanbad de hemellichamen en diende die. 4 Hij richtte altaren op in de
tempel van de HEER, waarvan de HEER had gezegd: ‘In Jeruzalem zal ik mijn naam laten
wonen,” 5 en plaatste op de beide voorhoven van de tempel altaren voor de hemellichamen.
6 Hij verbrandde zijn zoon als offer en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij,
geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht
is in zijn ogen. 7 Zo liet hij bijvoorbeeld een beeld van de godin Asjera maken, dat hij een
plaats gaf in de tempel waarvan de HEER tegen David en zijn zoon Salomo had gezegd: ‘In
deze tempel, in Jeruzalem, dat ik uit alle steden van Israéls stammen heb uitgekozen, zal ik
voor altijd mijn naam laten wonen. 8 Ik zal ervoor zorgen dat de Israélieten nooit meer
hoeven weg te trekken uit het land dat ik hun voorouders heb gegeven, maar dan moeten zij
zich wel houden aan alles wat ik hun heb opgedragen, aan de wet die mijn dienaar Mozes hun
heeft opgelegd.” 9 Maar ze luisterden niet en lieten zich door Manasse verleiden nog meer
kwaad te doen dan de volken die de HEER voor hen had uitgeroeid. 10 Daarom sprak de
HEER bij monde van zijn dienaren, de profeten: 11 ‘Koning Manasse van Juda heeft zich
ingelaten met verfoeilijke praktijken, erger nog dan die van de Amorieten die hier vroeger
woonden, en hij heeft daarbij ook de Judeeérs met zijn afgoden tot zonde aangezet.
12 Daarom — zegt de HEER, de God van Israél: Ik zal over Jeruzalem en Juda onheil brengen
waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. 13 Ik zal over Jeruzalem het meetlint
van Samaria leggen en het schietlood van het koningshuis van Achab. Ik zal Jeruzalem
schoonvegen zoals je een gebruikte schaal schoonveegt en daarna ondersteboven wegzet.
14 Wie er van mijn volk nog overblijven zal ik aan hun lot overlaten. Ik zal ze aan hun
vijanden uitleveren, zodat hun vijanden ze kunnen plunderen en beroven. 15 Dit alles zal ik
doen omdat zij hebben gedaan wat slecht is in mijn ogen en me hebben getergd vanaf de dag
dat ze uit Egypte vertrokken tot nu toe.’

2 Koningen 25:1-12

1 In het negende jaar van zijn regering, op de tiende dag van de tiende maand, kwam
Nebukadnessar, de koning van Babyloni€, met heel zijn leger bij Jeruzalem aan. Hij sloeg er
zijn kamp op en wierp een wal op rondom de stad. 2 Het beleg van de stad duurde tot in het
elfde regeringsjaar van koning Sedekia. 3 Op de negende dag van de maand — de hongersnood
in de stad was ondraaglijk geworden, er was voor de bevolking niets meer te eten — 4 werd er
een bres in de stadsmuur geslagen. Hoewel de Chaldeeén rondom de stad lagen, wisten alle
soldaten ’s nachts te ontkomen via de poort tussen de beide stadsmuren die uitkwam op de
tuin van de koning. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei, 5 maar het
Chaldese leger zette de achtervolging in en haalde hem in op de vlakte van Jericho. Heel zijn
leger werd uiteengeslagen 6 en de koning zelf namen ze gevangen. Ze brachten hem naar
Ribla, naar de koning van Babylonié, en daar werd hij berecht. 7 Eerst werden zijn zonen voor
zijn ogen afgeslacht en toen werden hem de ogen uitgestoken. Daarna werd hij naar Babel
afgevoerd, geboeid met bronzen ketenen. 8 Op de zevende dag van de vijfde maand, in het
negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonié, trok diens dienaar
Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. 9 Hij stak de tempel van
de HEER in brand, en ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle
huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. 10 Het Chaldese leger, dat onder zijn
bevel stond, haalde de stadsmuren van Jeruzalem neer. 11 De mensen die nog in de stad over
waren, werden door commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen
die naar de koning van Babylonié waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was.

12 Slechts de allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen.
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