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Bijeenkomst 2: Jezus, feit of fictie

Volgende week gaat het over ‘Jezus, God of goeroe’. Er liep 2000 jaar terug een
timmermanszoon uit Galilea rond, die ongelofelijke dingen zei. Was het godslastering
of was het waar?

Johannes 1: 1-18

Johannes had Jezus uit Nazareth leren kennen. Nu hij het verhaal van Jezus gaat
vertellen laat hij direct zien wat het bijzondere aan de persoon van Jezus was.

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in
het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door
God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen,
opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te
getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.

10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem
niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet
ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet
uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij
was er voor mij!”” 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is
door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van
de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Lucas 4: 31-37

Elke Schriftgeleerde verwees in zijn preken naar de schrift, want de schrift heeft
gezag. Jezus liet voelen: de schrift verwijst naar Mij, ik heb gezag!

31 Hij ging naar Kafarnalim, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat
onderwees. 32 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag.
33 Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze
schreeuwde luidkeels: 34 “Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben
je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.” 35 Maar
Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de
grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. 36 Allen waren verbijsterd. Ze
bespraken het voorval met elkaar en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt
het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de
mensen verlaten?’ 37 Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek.

Marcus 4:35-41
Eerst waren ze bang van de storm en de golven. Maar toen Jezus liet zien wie Hij
was, werden ze bevangen door een ander soort vrezen en beven.



35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het
meer oversteken.” 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al
zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de
golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de
boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet
schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe
en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!” De wind ging liggen en het meer kwam helemaal
tot rust. 40 Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog
steeds niet?” 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij
toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Johannes 5: 19-29

Een jonge rabbi uit Nazareth zei: of je eeuwig leven hebt hangt af van of je gelooft in
Mij. Ik zal de doden opwekken. Sommigen verklaarden hem voor gek, anderen vielen
in aanbidding voor Hem neer. Wat doe jij?

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan
niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de VVader doet,
dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem
alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!

21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij
wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de
Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie
de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden
heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood
overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de
doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de
Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de VVader hem
gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel
te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn
stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te
leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

Johannes 8: 30-42

Eerst geloofde ze in hem (vers 30), maar als hij zulke verregaande uitspraken doet
over zichzelf worden ze kwaad.

30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in
hem geloofden zei Jezus: “Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” 33 Ze zeiden: ‘Wij zijn
nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest — hoe kunt u dan zeggen
dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die
zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de
Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij
zijn. 37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er
in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet
wat u gehoord hebt van uw vader.” 39 ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei:
‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. 40 Maar nee,
u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden —
zoiets heeft Abraham niet gedaan. 41 Maar u doet inderdaad wat aw vader deed!” Ze zeiden:
‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.” 42 ‘Als God uw Vader



was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen
ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.

Johannes 8: 43-59

Als ze kwaad worden doet Jezus geen stapje terug, nee, hij doet er een schepje
bovenop. Want je aanbidt Hem, of stenigt Hem. En Hij dringt je tot een keus.

43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. 44 Uw
vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een
moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. 45 Maar
mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen?
Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? 47 Wie van God is, luistert naar de
woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.” 48 De Joden riepen: ‘Zeggen
we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?’ 49 ‘Ik ben niet
bezeten,” zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. 50 Ik ben niet uit op eigen eer;
iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. 51 Waarachtig, ik verzeker u: als iemand
mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien.” 52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker
dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord
bewaart zal de dood nooit proeven”! 53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die
gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus
antwoordde: ‘“Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader
die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. 1k ken
hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken
hem wel, en ik bewaar zijn woord. 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en
toen hij die meemaakte was hij blij.” 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou
Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,” antwoordde Jezus, ‘van voordat
Abraham er was, ben ik er.” 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus
wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen.

Johannes 20: 24-29

Johannes’evangelie loopt uit op de belijdenis van Thomas: mijn Heer en mijn God!
Zo is de cirkel rond en zijn we weer bij Johannes 1: 1-18.

24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam.

25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: “Wij hebben de Heer gezien!” zei hij: ‘Alleen als
ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn
hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” 26 Een week later waren de leerlingen weer
bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun
midden staan. ‘Tk wens jullie vrede!” zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je
vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig,
maar geloof.” 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!” 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat
je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
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