
 

 

De wet en jij  
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Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Introductie onderwerp 

19.30 Hoe werkt de wet? 

19.50 Hoe werkt de wet in jouw leven? 

20.00 Presentatie  

20.10 Huiswerk en sluiting 
 

 

Introductie onderwerp 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

…we leven niet onder de 

wet maar onder de 

genade… 

...niets mag, 

alles moet... 
 

...de wet is 

verschrikkelijk.. 

..de wet brengt ons 

dichter bij God… 

..gehoorzamen wordt 

beloond, ongehoor-

zaamheid wordt 

bestraft… 

…de wet van 

God is mooi… 
 

..de wet is een 

noodzakelijk 

kwaad… 



 

 

   

Hoe werkt de wet? 
 De wet vertelt 

iedereen wat goed 

en kwaad is 

De wet leert je je 

zonde kennen 

De wet leert je je 

liefde voor God 

en de naaste te 

laten zien 

illustratie 

 

 

 

 

  

bijbeltekst 

 

 

 

 

  

citaat 

 

 

 

 

  

bijbels figuur  

 

 

  

vraag en 

antwoord 115 

 

 

 

  

Hoe werkt de wet in jouw leven? 

voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Het leven (ma 
– za) 



 

 

Kies uit:  

 
de volgende plaatjes:  

 

 

1)       2) 3)                

  

 

de volgende  teksten: 

 

1) Romeinen 13: 8-9 

2) Spreuken 19: 16 

3) Romeinen 7:7 

 

de volgende citaten: 

 

1) Ja natuurlijk heb ik respect voor Gods geboden. Niet doodslaan, niet liegen, 

en zo, dat zijn gewoon heel goede regels. Anders wordt het een zootje. 

2) Het is net als in een goede relatie: je wilt graag doen wat die ander fijn 

vindt omdat je van die ander houdt.  

3) Hoe meer ik de bedoeling van God met m’n leven ga begrijpen, hoe meer ik 

besef dat ik er helemaal niks van terecht breng. 

 

de volgende bijbelse figuren: 

 

1) Zacheüs, die de helft van z’n bezit weggaf, en iedereen die hij bestolen had 

terugbetaalde (Lukas 19) 

2) Petrus die besefte dat hij de Heer verloochend had (Mt 26) 

3) Koning Agrippa die Paulus eerlijk behandelde tijdens zijn proces (Hnd 26) 

 

vraag en antwoord 115 van de Catechismus: 

Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand 

ze in dit leven volbrengen kan?  

1) Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer 

leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de 

gerechtigheid in Christus te zoeken. 

2) Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de 

genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd 
te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. 



 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   ------------------------------------------- 
 

 
 

Uitgedeelde memorisatietekst 

 
 

Lees voor de volgende keer Lukas 15: 11-32 en beantwoord de 

volgende vraag:  

 

 

Kun jij jezelf ergens in de gelijkenis plaatsen? (jongste zoon ver van huis; 

jongste zoon op weg naar huis, oudste zoon). Motiveer je antwoord.  
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 

 



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Exodus 19:1-6 

Zó belangrijk: de wet wordt pas gegeven als het volk al bevrijd is. 

gehoorzaamheid aan de wet was geen voorwaarde om bevrijd te worden. 

 

Psalm 130 

Een besef van schuld en noodzaak van vergeving. De wet zonder genade kan 

ons niet bij God brengen. 

 

Psalm 143:1-2 

Niemand die leeft is voor God rechtvaardig uit zichzelf, ook al doe je nog zo je 

best om de wet te gehoorzamen. 

 

Matteüs 5:43-48 

God vraagt volmaaktheid. Volmaakt is niemand, hoe we ook ons best doen om 

Gods wet in praktijk te brengen. We hebben genade nodig. 

 

Matteüs 19:16-26 

Een voorbeeld van iemand die dacht door de wet rechtvaardig te kunnen worden 

maar door het onderwijs van de Here Jezus ontdekte hoe diep het kwaad in zijn 

hart zat. 

 

Romeinen 3:21-26 

We worden rechtvaardig door geloof in Christus, door genade, niet door onze 

gehoorzaamheid aan Gods wet (die schiet namelijk hopeloos tekort) 

 

Galaten 2:15-17 

Dezelfde boodschap voor 

de Galaten als voor de 

Romeinen: met alleen de 

wet kunnen we niet zalig 

worden, we moeten leven 

van genade. 

 
    

   

 

 


