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Intro 
 

Zondag 42 HC 

v/a 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod?  

God verbiedt niet alleen het stelen
 
en roven

 
dat de overheid straft, maar Hij 

noemt ook diefstal alle boze plannen en kwade praktijken, 

waardoor wij trachten ons meester te maken van het bezit van 

onze naaste. 

Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht zoals 

bedrog met gewicht, maat, waar en munt, verder door woeker 

of door welk middel ook maar dat Hij verboden heeft. 

Ook verbiedt Hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en 

verkwisting van zijn gaven. 

 

v/a 111:  Wat gebiedt God u in dit gebod?  

Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem 

doe, als ik wil dat men met mij doet. 

Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen 

helpen.
 

 

 

 



 

 

Hoort dit ook bij het 8
e
 gebod : 

 
Je kaartje voor de trein niet afstempelen. 
Een straatkrant kopen van een dakloze. 

Als je teveel wisselgeld terug krijgt het houden . 
Je mobieltje wegdoen omdat je een mooiere wilt. 

Je geld van een krantenloop helemaal voor jezelf houden. 
 

 

Bijbelstudie 1 Timoteus 6 
 

vers 6 - 10   
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het 

geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze wereld 

meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 

8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar 

tevreden mee zijn. 9 Wie rijk wil worden, staat bloot 

aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi 

aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf 

storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle 

kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn 

sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed 

berokkend 

 

vers 17 – 19 
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te 

zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als 

rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet 

om ervan te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, 

rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te 

delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de 

toekomst, en winnen ze het ware leven.  
 

 

 

Welke regels voor het omgaan met bezit vind je in deze bijbelgedeelten: 
 



 

 

De les van de bijbel 
 

 

 

1. Je moet tevreden zijn met wat je hebt, ook al is het niet veel 

2. Alles wat je hebt hebt je van God in bruikleen gekregen, en moet je gebruiken 

voor Hem 

3. Wie niet deelt, die steelt 
 

 

 

  

 
 
1 . God is niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede 
 
 

 
2 . Voor elke luxe uitgave eenzelfde bedrag naar een goed doel  
 
 

 

   1 Timotheüs 6:8-10a 

Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil 

worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan 

dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder 

doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Leviticus 19:9-13 

God had zijn volk al vroeg geleerd om te delen 

met de armen 

 

Deuteronomium 15:1-11 

Er mochten eigenlijk geen armen zijn in Israel,  

dat was een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

1 Koningen 21:1-16 

In de macht van hebzucht. 

 

 
 



 

 

Matteüs 19:16-26 

Deze man leek heel precies naar de geboden te leven, maar misschien moest hij 

toch nog maar es Deuteronomium 15 lezen … (zie boven) 

 

Handelingen 2:41-47 

Mensen die Christus als hun Verlosser aannamen stonden ineens heel naders 

tegenover hun bezit, konden afstand nemen en loslaten. 

 

Handelingen 11:27-30 

In Judea woonden blijkbaar de allerarmsten. Wanneer zich een hongersnood 

aankondigt wordt er meteen actie ondernomen om deze armen te ondersteunen. 

Giro 555 lijkt christelijke wortels te hebben . 

 

1 Timoteüs 6:8-19 

Het gevaar van rijkdom plus adviezen voor rijke mensen. Wat doe jij hiermee? 

Wanneer ben je tevreden? 

 

 

 

 


