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Bijeenkomst 1: Dead or Love

Mattels 5:21-22

Dit moet je uitgangspunt zijn als je nadenkt over het 6e gebod:

Uitschelden is al een aantasting van het leven van een ander.

21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie
moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in
woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het
gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin.
Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

Johannes 15:9-13

Doodslag wordt verboden, liefde gevraagd.

Hoe moeten we liefhebben? Zoals Jezus ons liefhad.

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de VVader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,
dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie
heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Spreuken 10:12
Haat en liefde
12 Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.

Spreuken 14:21

Minachting en ontferming

21 Wie zijn medemens veracht, is een zondaar,
gelukkig hij die zich bekommert om de armen.

Spreuken 15:1
Laat je woorden tot zegen voor je naaste zijn
1 Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Spreuken 17:9
‘zand erover’ en oude koeien uit de sloot halen

9 Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Spreuken 25:21-22

Overwin het kwade door het goede

21 Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.

22 Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd,

en de HEER zal je belonen.



