Lezen uit de Bijbel     [image: http://www.bijbelclub.info/AAA-MAP-PROGS-II/Printversie--Programma--Nr--05--week--01_bestanden/image002.jpg]

In het bijbelboek Ef. 6:13
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
 
Sta eens stil bij de onderstreepte woorden en praat daar eens over door. 

de wapens van God dat zijn geen gewone wapens.

de inzet voor het evangelie dat wil zeggen dat je het evangelie door wil vertellen aan anderen
 
bidden leiden door de Geest dat wil zeggen dat je vraagt: Heer, wat wilt u dat ik zal bidden?
 
bid voortdurend voor alle heiligen. Bid voor de andere mensen die in Jezus geloven. Misschien hebben ze het ergens moeilijk mee.

Mat. 6:6
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Knip onderstaande blokjes uit en leg ze voor je in de goede volgorde.

	Maar als jullie bidden
	En jullie Vader
	zal je ervoor belonen
	die in het verborgene ziet

	die in het verborgene is
	trek je dan in je huis terug,
	sluit de deur en bid tot je Vader
	Mat. 6:6




[bookmark: _GoBack]Nodig per kind vier lucifersdoosjes.
Gooi alle lucifers eruit. Versier de bovenkant en de onderkant van het doosjes met leuke plaatjes uit tijdschriften.
Schrijf op de vier doosjes resp. : Bidden voor/danken voor/mijn toekomst/de zending
Geef ze dan voor elk doosje een stapeltje passende papiertjes om in het doosje te doen.
Deze doosjes kunnen ze thuis gebruiken bij het bidden. Ze kunnen op de papiertjes het gebedspunt schrijven, bijv. Voor tante Co, of voor mijn gezondheid…
De vier doosjes kun je ook weer in een grotere doos doen. Zo hebben ze wat houvast bij het bidden

Je kunt ze ook een gebedsboekje laten maken. Aan de linkerkant de punten waar je voor bidt en aan de rechterkant de verhoringen/dankgebeden.             Vraag na een paar weken hoe het werkt. 



Geef je mening eens over de volgende kinderen.

	Kinderen
	Wat vind jij hiervan?

	Anja heeft de gewoonte om elke ochtend als ze opstaat vijf minuutjes in haar dagboekje te lezen en te bidden.
	

	Cees bidt als er iets ernstigs is. Soms midden op de dag of soms ’s avonds, maar hij heeft geen vaste tijd
	

	Hasan bidt vijf keer per dag een vast opzeggebed. Hij knielt daarbij in de richting van het oosten op zijn gebedskleedje
	

	Adia bidt ’s avonds voor zij gaat slapen onder de dekens. Ze bidt heel zachtjes en gebruikt vaak dezelfde woorden
	

	Sjo bidt alleen in de kerk en als hij op de jeugdgroep is. Hij houdt wel veel van Jezus.
	

	Therese bidt meteen als er iets gebeurt wat haar bang maakt. Midden op straat, op de fiets, op school bij het maken van een repetitie. Soms zingt ze wel een blij liedje als de zon lekker schijnt en ze naar huis fietst.
	




Quiz
Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?


	
	Vragen
	
	Antwoorden

	1
	Wat is bidden?
	1
	Voor alle heiligen

	2
	Wat is smeken?
	2
	Lieve dingen tegen God zeggen

	3
	Wat is lofprijzing?
	3
	Ernstig bidden

	4
	Wat moet je niet vergeten?
	4
	Met God praten  

	5
	Voor wie moet je vooral bidden?
	5
	Te danken

	6
	Om het evangelie te vertellen moet je
	6
	De wapenrusting

	7
	Wie schreef Efeze zes?
	7
	Vrijmoedigheid hebben

	8
	Wat moet je aandoen?
	8
	Paulus

	9
	Wie leerde ons het Onze Vader?
	9
	Stil genieten van God

	10
	Wat is aanbidden?
	10
	Jezus
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