
 
 
 

Lieg niet!  

blok E - nivo 1 - avond 5 

 
Rollenspel 
 
Heb je zoiets wel eens meegemaakt? 
Wat zou jij doen? 
Wie gehoorzaamt aan het gebod?  
 
Bijbelstudie 

 
Dit gebod gaat niet alleen over liegen maar ook over ………………………. 
 

 

 

 

 

Efeziers 4:25 en29  

 

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid 

tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u 

boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet 

ondergaan over uw boosheid,  
 

29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar 

alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die 

goeddoen aan wie ze hoort. 

Bijbelgedeelte Wat gebeurt er? 
In strijd met het negende gebod? 

Waarom wel/niet? 

Exodus 1:15-19 

 

 

 

 

 

Jozua  2:1-6 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Vraag en antwoord 112 HC 

 

Wat eist God in het negende gebod?  

 

Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg, niemands woorden verdraai en 

geen kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig en 

onverhoord veroordeel of help veroordelen.Maar dat ik alle liegen en bedriegen 

als echt duivelswerk vermijd, als ik tenminste de zware 

toorn van God niet op mij laden wil.Verder dat ik in 

rechtszaken en in alle handelingen de waarheid liefheb, 

oprecht spreek en belijd en ook de eer en goede naam 

van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder. 

 

Onderstreep in deze teksten waar je het zinnetje dat je 

geformuleerd hebt weer terug ziet.  

 

Oefenen met situaties 

 
Iemand komt bij je met een nieuwe jas. Hij/ zij 
is er ontzettend trots op. Jij vindt hem niet zo 
leuk. Hoe reageer je?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Wat een leuke 
jas, die zou ik zelf 
ook wel willen 
kopen! 

A: Ik vind het een 
ontzettend stomme 
jas.. 

C: Ik zou hem 
zelf niet kopen, 
maar hij staat jou 
wel leuk! 



 
 
 

Hoe wil je veranderen 
 
 

 
 

Eventueel : neem voor de volgende keer iets van reclame 
mee. Dit kan zijn een reclame die je mooi/leuk vindt. Het 
kan juist ook een irritante zijn. 

 
 
 
 

   1 Timotheüs 6:8-10a 

Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil 

worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan 

dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder 

doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. 
 
 

Ik herken me wel in deze situatie: 
 
 
 
Ik moet eigenlijk de volgende keer: 
 
 
 
Ik vraag vanavond aan de Here God om:  


