
 

 
 

 

Leek 

Vriendschap en trouw  
Blok E - nivo 1 - avond 3 

 

Bijbelstudie 1: psalm 105/106 
 

Psalm 105: 8-9/ 42-43 

Psalm 106: 6-9/19-20/43-45  

 

Trouw is: 

doen wat je belooft 

er zijn voor die ander 

vergeven wanneer de ander iets fout doet 

iemand niet in de steek laten al doet hij/ zij het soms wel 

 

Welke van deze omschrijvingen past bij de trouw van God en  

hoe zie je dat in de tekst terug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie 2  

 

Tekst Met wie ging Jezus 

om? 

Wat zegt het over het 

omgaan van de Here 

Jezus met de mensen 

om hem heen 

Matteus 9:9-13  

Johannes 11:35,36  

Marcus 14: 50 

Lucas 22: 54 – 62 

 

Johannes 21:15 – 17  

Johannes 15:12-14  

  Haulerwijk groningen 



 

 
 

Lazarus / Maria / 

Martha 

Toen de vrienden van de 

Here Jezus verdriet 

hadden, had Hij ook 

verdriet 

zondaars en tollenaars de Here Jezus gaat niet 

met mensen om om er 

zelf beter van te worden. 

Hij is er om ze te helpen 

Petrus De Here Jezus vergeeft 

Petrus 

De discipelen De vrienden van de 

Here Jezus laten hem 

allemaal in de steek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mattheüs 19: 5 - 6 

En hij vervolgde: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 

hechten aan zijn vrouw,en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer 

twee, maar één. Wat God heeft verbonden mag een mens niet scheiden.” 
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Trouw(en) 


