
Avond 5 - Overwinnaar! 
 

Achtergrondinformatie 

 

Wat een boodschap! 

Het is in deze wereld moeilijk te geloven dat iemand die dood was weer levend werd. 

De boodschap vd opstanding was een heel bijzonder bericht. De mensen hebben dan ook heel 

verschillend gereageerd op het bericht over Jezus' opstanding. Niet alleen de mensen die Jezus 

hebben meegemaakt, maar ook mensen aan wie de blijde boodschap gepreekt werd door 

bijvoorbeeld Paulus of andere apostelen. 

Vergelijk bijvoorbeeld: 

a) Matteüs 28:11-15 

b) Handelingen 2:41-42 

c) Handelingen 17:1-4 

d) Handelingen 17: 30-32 

 

De opstanding van Christus en míjn lichaam 

In 1 Kor 6:12-20 wordt uitgelegd dat de lichamelijke opstanding van Christus een 

opwaardering is van het lichamelijke. Ook ons lichaam zal opgewekt worden. Daarom is het 

heel belangrijk hoe je met je lichaam omgaat. 

Voorbeelden genoeg. In het geval van de Korintiërs ging het om hoererij. Ze dachten nog in 

een grieks dualisme. Het lichaam is van geen betekenis, het gaat om de geest. In het geloof 

gaat het om geestelijke dingen … dus wat maakt het uit als je naar de de hoeren gaat … 

Paulus bestrijdt deze manier van denken door op de opstanding van Christus te wijzen. 

 

 

Opstanding en levensheiliging 

Er is een relatie tussen onze levensheiliging en de opstanding van Christus. Zie bv Zondag 17. 

Het bekendste bijbelgedeelte hierover is Romeinen 6 e.v.  

Als Paulus uitgebreid over de rechtvaardiging door het geloof heeft gesproken rijst uiteraard 

de vraag: kunnen we dan rustig doorgaan met zondigen? Dit is echter een absurde gedachte, 

en wel om de volgende redenen; 

-Wij zijn door de doop (uiterlijk met water, maar in werkelijkheid innerlijk door de Heilige 

Geest) niet alleen één geworden met Christus' dood maar ook één zijn met zijn opstanding. 

Op de jongste dag volledig, maar nu wordt dat al zichtbaar door levensvernieuwing. De kracht 

waardoor Christus opstond uit de dood is beschikbaar voor mensen die in Hem geloven. Er 

gaat door geloof in Hem echt iets veranderen (vrgl Efeze 1;19-20) Als je écht gelooft dat 

Jezus voor jouw zonden is gestorven en dat Hij voor jou is opgestaan kan dat niet zonder 

gevolgen blijven. 

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, 

hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de 

krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.Die macht was ook werkzaam in 

Christus toen God hem opwekte uit de dood (Efeze 1:19-20) 

 

 

 

 

Argumenten voor de opstanding 



de situatie na de kruisiging van Jezus 

het lichaam van Jezus werd, naar Joods gebruik in linnen doeken gewikkeld. Hierna werd het 

lichaam in een massief rotsgraf bijgezet. Voor de ingang van dit graf werd met behulp van 

hefbomen een loodzware steen van rond de twee ton gerold. Ook werd er nog een Romeinse 

wacht bij het graf neergezet ter bewaking van het graf. Op het graf zat een merkzegel, dit 

zegel werd geplaatst ter voorkoming van grafschennis. De Romeinse wacht bewaakte het graf 

met gevaar voor eigen leven, in het geval van grafschennis kon het hun letterlijk de kop 

kosten. Toch bleek na 3 dagen dat de steen was weggerold en dat het graf leeg was. 

was het graf wel leeg? 

de volgelingen van Jezus beweerden dat het graf leeg was en dat Jezus uit de dood was 

opgestaan. Als het graf  in tegenstelling tot hun bewering niet leeg zou zijn, dan zou deze 

bewering nog geen uur stand kunnen houden. Wat was er simpeler voor de Joodse autoriteit 

om die beweringen te kop in te drukken, dan om te laten zien dat het graf niet leeg was. Maar 

dat konden ze niet, want het graf wás leeg. 

wat is er met het lichaam gebeurd? 

Blijft dus de vraag over wat er met het lichaam gebeurd is, of mensen hebben het lichaam 

weggehaald, of God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Maar welke mensen dan. Zijn 

vijanden? Die waren maar al te blij dat hij in het graf lag. Zijn vrienden dan. Dat lijkt niet erg 

waarschijnlijk. Ze waren erg ontmoedigd en dachten dat met zijn dood alles voorbij was. 

Zouden die werkelijk in staat zijn geweest de hele antieke wereld op zijn kop te zetten, en 

zelfs bereid zijn geweest zich in de arena’s voor de leeuwen te laten werpen als ze wisten dat 

hun boodschap een leugen was? Dat lijkt wel heel onwaarschijnlijk en dat is het ook. Nee, de 

enigste conclusie lijkt te zijn dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. 

Hij is gezien 

In een van de brieven in het Nieuwe Testament wordt een heel rijtje mensen genoemd aan wie 

Jezus is verschenen: 

I Corinthiërs 15: 5-7 

“Hij is gezien door Petrus en daarna door de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door 

maar liefst 500 broeders tegelijk. hoewel enkelen al gestorven zijn, leven de meeste nog” 

Interessant detail in dit bijbelvers is dat hij door 500 man tegelijk gezien is, en ... de meeste 

zijn nog steeds in leven. Dus, lijkt de schrijver te zeggen, als u mij niet gelooft, het bewijs 

loopt overal rond. Ga het maar vragen aan degenen die het gezien hebben. Ook dit lijkt toch 

wel een ijzersterk bewijs te zijn voor het feit dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. 

Thomas Arnold, schrijver van het beroemde driedelige werk ‘de geschiedenis van Rome’: 

“Ik ben al jaren gewend om de geschiedenis van andere tijden te bestuderen en om de 

argumenten van hen die daarover geschreven hebben te onderzoeken en op hun waarde te 

schatten; ik ken geen enkel feit in de geschiedenis der mensheid dat voor de denkbeelden van 

een onbevooroordeeld onderzoeker door beter en vollediger argumenten wordt bewezen, dan 

het grote teken van God aan ons dat Christus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan” 

Dr Simon Greenleaf, een van de grootste rechtsgeleerden die Amerika ooit heeft gehad: 

“De opstanding van Christus is één van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, 

gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs zoals die worden toegepast in 

gerechtshoven” 

Pinchas Lapide, een vooraanstaand Joods-Orthodox wetenschapper: 



“als dit groepje geschrokken en bange apostelen op het punt stond alles te laten voor wat het 

was en uit wanhoop naar Galilea te vluchten; als deze boeren, herders en vissers, die hun 

meester verraden en verloochend hadden en Hem aan zijn lot hadden overgelaten, plotseling 

konden veranderen in een sterke zendingsgemeenschap, overtuigd van de redding en in staat 

om na Pasen met veel meer succes te werk te gaan dan voor Pasen, dan voldoet geen enkel 

visioen of hallucinatie om zo’n radicale verandering te verklaren” 

Verdere literatuur: John Stott, de basis van het bijbelse geloof (hfst 4) 

 

Bevrijd van zonde , dood en duivel 

Zonde, duivel en dood hebben alles met elkaar te maken. Men noemt het wel eens de 

‘duivelse driehoek’. De duivel verleidt tot zonde, en zonde brengt je bij de dood. En sterf je in 

zonde – zoals dat heet – dan heeft de duivel zijn zin. 

(1) Ons grootste probleem

duivel

sterven 

zondezonde

De ‘duivelse driehoek’De ‘duivelse driehoek’

    

(2) De enige oplossing

duivel

sterven 

zondezonde

De ‘duivelse driehoek’De ‘duivelse driehoek’

DoorkruistDoorkruist door door ChristusChristus
 

 

Uit onszelf zitten we allemaal gevangen in deze driehoek. We zijn niet in staat onszelf eruit te 

bevrijden. Maar God kwam met een oplossing die in geen mensenhart is opgekomen. Christus 

betaalde voor onze zonde aan het kruis en overwon de dood. Kruis en opstanding moeten we 

wat dit betreft als een eenheid zien. Wie z’n toevlucht zoekt bij het kruis en het lege graf is 

daarmee uit de greep van de duivel. Hij kan ons in dit leven nog steeds verleiden, maar 

telkens als we onze zonde bij het kruis brengen wordt de duivelse driehoek opengebroken.  

Door Christus bevrijd zijn van de duivel betekent dus niet dat hij geen enkele invloed meer 

kan uitoefenen in je leven, zie bijv. 2 Kor 2;10-11, 2 Kor 11:14-15, Efeze 6:10 ev, Jakobus 

4:7, 1 Petrus 5:8 etc.  Het betekent wel dat hij z’n greep op je kwijt wanneer je schuld is 

verzoend.  Hij kan je niet meer via verleiding en zonde van God vervreemden. Sinds Golgotha 

en het lege graf zijn we voor hem een stukje zeep, als je begrijpt wat ik bedoel. 

 

Als het gaat om bevrijding van de dood geldt een vergelijkbare redenering. Dat Christus de 

dood heeft overwonnen betekent niet dat wij niet meer sterfelijk zijn. Het betekent wel dat 

onze dood niet meer een straf is op de zonde maar een doorgang naar het eeuwige leven (zie 

bijv. HC zd. 16). De Here Jezus maakt dit heel krachtig duidelijk in Joh. 8:51 en 11:25. 

 

Bevrijd van de zonde is een iets ingewikkelder verhaal. Belangrijk is om onderscheid te 

maken tussen bevrijding van de schuld van de zonde en bevrijding van de aanwezigheid van 

de zonde. 

 

Wat teksten hierbij: 

 

bevrijding van dood 

Jesaja 25:8 



Hebreeën 2:15 

Johannes 8:51 

Johannes 11:25 

Filippenzen 1:23 

1 Korintiërs 15 (hele hoofdstuk, climax vers 55) 

 

bevrijding van de duivel 

Hebreeën 2:15 

Kolossenzen 1:13 

Handelingen 26:18 

Jakobus 4:7 

Johannes 12:31 

Kolossenzen 2:15 

Openbaring 20 

 

bevrijding van (de schuld van) de zonde 

Romeinen 3:23 

Romeinen 6:1-14 

Kolossenzen 2:13-15 

2 Korintiërs 5:14-21 

Efeziërs 2:4-6 

1 Tessalonicenzen 1:10 

(er is natuurlijk veel meer te vinden in het NT, maar dit zijn belangrijke sleutelverzen) 



Lesopzet 

 
a. leerdoelen 

 

Hoofd 

1. De jongelui kunnen de gebeurtenissen rondom de opstanding van Jezus navertellen en in de 

goede volgorde zetten 

2. De jongelui kunnen vertellen dat christus met Zijn opstanding de dood, zonde en duivel 

heeft overwonnen .  

 

Hart 

3. Ze kunnen vertellen wat deze kennis betekent voor hun eigen leven. 

4. Ze putten hoop en troost uit de opstanding van Christus.   

 

Handen 

5. Ze kunnen in de prestatie op een creatieve manier laten zien wat de opstanding van Jezus 

voor hen betekent..  
 

 

b. lesopzet 

 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 mentorkwartier 

 

 

19.15 Terugblik 

 

De vorige lessen hebben we stilgestaan bij ons leven tot nu toe. Bij 

het leven van de Here Jezus en bij zijn dood. De vorige keer hebben 

we vooral gekeken naar het doel van Zijn dood. 

Kijk of een van de jongeren het verhaal van de kloof nog kan 

vertellen. 

Besteed ook tijd aan de geleerde teksten.  

 

We gaan in deze les kijken naar de opstanding van de Here Jezus en 

wat die gebeurtenis, die al 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden nu 

nog voor jou betekent. 
 

 

19.20 Bijbelstudie Pasen. 

 

Laat de documenten hiernaast op 

posterformaat zien. 

 

Kent iemand deze posters? Waarom 

worden ze gemaakt? 

Vraag: welke christelijke feestdag 

moet op het lege vak ingevuld worden? 

 

Bijbelstudie: die eerste paasdag 

 

De bijbel vertelt in alle 4 de evangeliën het verhaal van de 

 



opstanding. Daarbij verschijnt Jezus aan verschillende mensen, die op 

verschillende manieren reageren. 

- Laat ze in groepjes van 3 zoveel mogelijk gebeurtenissen van die 

eerste dag opschrijven (voor zover mogelijk in de juiste volgorde) 

- Laat groepje voor groepje de zaken noemen, die ze hebben. 

Inventariseer dit op het bord, en stel er zo nu en dan vragen bij. 

Uiteindelijk zal op het bord het volgende beeld ontstaan: 

 

* De Here staat op uit het graf (Hier was niemand bij) 

* Een engel daalt neer uit de hemel, wentelt de steen weg en gaat 

erop zitten (Mt28:2-3) 

* vrouwen komen ’s morgens vroeg bij het graf en vinden het leeg. 

Een engel verteld hen dat Jezus is opgestaan. (Mt 28,6-7; Mk16: 1-8; 

Lukas 24,1-11), en stuurt hen naar de discipelen. 

- NB  Pas op zondagmorgen willen de vrouwen met kruiden en 

specerijen zijn lichaam balsemen. Waarom niet gelijk na de 

begrafenis? > het was bijna sabbat 

* De bewakers schrikken zich dood (Mt 28,4) en gaan daarna naar de 

hogepriesters. (Mt 28,11) Later gaan ze op pad met de leugen dat de 

discipelen het lichaam gestolen hebben (Mt 28,12-15) 

* Als de vrouwen de discipelen vertellen dat Jezus is opgestaan, 

geloven ze het niet. Maar Petrus en Johannes gaan kijken. Johannes is 

er het eerst, maar Petrus loopt het graf in en ziet de doeken netjes 

opgerold (Joh 20,3-10; Lukas 24,12) 

* Maria van Magdala loopt  in de hof. Het wil niet tot haar 

doordringen wat er is gebeurd. Ze denkt de tuinman te ontmoeten, 

maar het blijkt Jezus te zijn. Hij stuurt haar naar de discipelen 

(Mk16,9; Joh.20: 11-18)  

* Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem naar huis in Emmaus. Jezus 

verschijnt onderweg aan hen. Daarna keren ze snel naar Jeruzalem 

terug (Lukas 24,13-35) 

* De discipelen zijn bij elkaar gekomen. Als de Emmaüsgangers 

vertellen wat er gebeurd is, staat Jezus ineens zelf in hun midden. 

(lukas 24,36ev; Joh.20,19-23 

 

- Als Jezus aan zijn discipelen verschijnt is er één man niet bij.  

- Hoe heette die discipel > Thomas 

 

Alternatief  

Laat een stukje uit een film over Jezus zien waarin de opstanding 

verfilmd wordt: 

- Het verhaal van Jezus: in de serie: Waarom Jezus. 

- The story of Jesus (dit is een langere versie) 

 
 

19.40 Pasen: het feest van onze bevrijding 

 

Nu gaan we kijken wat je eraan hebt dat Jezus 2000 jaar geleden 

opstond uit de dood. Sommige gebeurtenissen zijn gebeurd en je hebt 

er niets aan. Dat is niet zo bij de opstanding van Jezus. 

 



Vraag de groep: Wat vieren wij met Bevrijdingsdag? 

Bevrijdingsdag was in 1945 een overwinningsdag van de geallieerden 

op de Duitsers. Daardoor  werden wij vrij van onderdrukking en 

angst.  

Pasen is dé grote Bevrijdingsdag. Want ook Jezus heeft iets 

overwonnen toen Hij opstond uit de dood, en Hij heeft ook mensen 

bevrijdt. Daar gaan we nu naar kijken. 

 

Leg uit: 

De bijbel zegt dat door Christus opstanding je bevrijd bent van drie 

grote machten in deze wereld. De duivel, zonde, dood. 

Teken ze in een driehoek op een bord of een flap. 

 

(1) Ons grootste probleem

duivel

sterven 

zondezonde

De ‘duivelse driehoek’De ‘duivelse driehoek’

 
 

De bijbel noemt dit ons grootste probleem. Zonde, duivel en dood 

hebben alles met elkaar te maken.’. De duivel verleidt tot zonde, en 

zonde brengt je bij de dood. En sterf je in zonde – zoals dat heet – 

dan heeft de duivel zijn zin.  

 Het is een driehoek waaruit we zelf niet meer kunnen los komen. De 

machten van deze drie dingen zijn veel te groot. (Nederland kon 

zichzelf ook in WO II niet bevrijden. Daarvoor waren anderen 

nodig). 

 

Verdeel de groep in drietallen en vraag of  dingen kunnen noemen bij 

de drie dingen. Laat ze die op geeltjes schrijven.  

Welke woorden passen er bij duivel, welke bij sterven en welke bij 

zonde? (ze zouden ook in les 2 kunnen kijken). 

Laat ze die opplakken op de flap of het bord.  

 

Vraag de groep zich een wereld voor te stellen waar dit het enige is 

dat er is. Hoe zou dat voelen? Hoe zou dat voor jezelf voelen? Zijn er 

misschien nu dingen die in jouw leven spelen die hier in passen? 

Wij kunnen deze driehoek nooit doorbreken maar God kon dit wel. 

Gelukkig heeft Jezus deze driehoek doorbroken. 

 



(2) De enige oplossing

duivel

sterven 

zondezonde

De ‘duivelse driehoek’De ‘duivelse driehoek’

DoorkruistDoorkruist door door ChristusChristus
 

 

Plak op de getekende driehoek een kruis. Zoals hierboven. We 

konden er zelf niet uitkomen. Daarom is de macht van dood en duivel 

te groot. Christus heeft dat wel gedaan door te sterven aan het kruis 

en ook weer op te staan uit de dood. Met zijn opstanding liet hij zien 

dat hij machtiger  was dan die 3 machten bij elkaar.  

We zijn bevrijd van de macht van kwaad, zonde en duivel. 

 

Op het werkblad het volgende schema: 

 

Christus overwon 

 bijbelteksten Wat heb ik eraan? 

Dood 

 

 

 Ik weet dat ik 

eeuwig mag leven 

bij God.  Wanneer 

ik sterf is dat niet 

het eind van mijn 

leven.  

Duivel 

 

 

 De grote vijand van 

God. Degene die al 

het kwaad doet, is 

overwonnen. Hij 

heeft mij niet meer 

in zijn greep.  

Zonde 

 

 

 Alles wat ik fout 

doe maakt mij niet 

meer schuldig. Ik 

hoef niet meer stil 

te staan bij alles 

wat ik fout doe. 

Daarnaast worden de volgende teksten genoemd: 

Hebr 2:15,  Hebr 2:14, Kol 2:13, Jac 4:7,Joh 11:25, 1 kor 15: 21,22 

Hand 26:18, Rom 3:23,24 

 

Verdeel de groep in drietallen en laat ze de teksten opzoeken en in 

het goede vak zetten.  

 

Kortom: Door de opstanding van Jezus zijn we bevrijd van onze 

zonde van het kwaad, dood en duivel.  



Het is prachtig dat die overwinning is gehaald. 
 

19.50 De betekenis van deze overwinning 

 

Lees samen de laatste vakken in het schema. Leg daarbij een aantal 

dingen uit: 

We sterven allemaal nog maar dat is nu niet meer voor altijd. We 

leven verder. Dat maakt dat je heel anders over de dood denkt. 

De duivel is nog wel machtig maar hij kan niet meer doen dat God 

wil dat hij doet. De duivel wil je pakken maar hij heeft geen grip 

meer op jou (het lijkt op zeep). 

Jouw zonden zijn er nog wel maar de schuld die erbij is, is weg. Zie 

de vorige les.  

 

Vraag: Welke van de drie spreekt jou het meeste aan? 

Waarom? (laat ze dit eerst even voor zichzelf formuleren) 

 

Als iemand aan jou zou vragen: Wat heb jij er aan dat je gelooft dat 

Jezus is opgestaan, wat zou jij zeggen? 

 

Laat ze nu de opdracht op het werkblad invullen: 

 

Op het werkblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20.00 
 

Presentatie 

 

Ga nu met elkaar bekijken wat je uit deze les kan gebruiken voor de 

collage. 

Bekijk of er al delen af zijn. Of de taakverdeling duidelijk is. Of er 

nieuwe taken bij komen enz. enz.  
 

 

20.15 Sluiting 
Suggestie: 
Laat ze allemaal even een zin opschrijven die begint met “Heer ik 
dank u dat……..”. Doe nu een kringgebed, waarbij ieder die zin als 
gebed naar voren brengt. 
 

 

 

Hey , Jij gelooft toch dat Jezus is opgestaan uit de dood? 

Sorry hoor maar daar heb je toch niets aan, dat is vroeger 

gebeurd! 

(vul hier in wat jij zou antwoorden). 



c. benodigde materialen 

 
- evt:iets voor mentorkwartier 

- Posters 

- Bijlage bij les 5 

- Werkbladen 

- Kruis voor schema over dood,duivel en zonde 

 

d. suggesties 
 

zingen: Ps 16: 4-5; Gz 92 t/m 99; E&R 303 

bijbelgedeelten:  Mt 28; Mc 16; Lc.23; Joh.20; 1 Kor 15 ; Fil 2:9-11 

belijdenis:  HC 17 
 



e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
De jongelui kunnen de gebeurtenissen rondom de 

opstanding van Jezus navertellen en in de goede 

volgorde zetten 

    

De jongelui kunnen vertellen dat christus met Zijn 

opstanding de dood, zonde en duivel heeft 

overwonnen . 

    

Ze kunnen vertellen wat deze kennis betekent voor 

hun eigen leven. 
    

Ze putten hoop en troost uit de opstanding van 

Christus. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkbladen 

Overwinnaar!  
blok A - nivo 1 - avond 5 

 

Bijbelstudie Pasen 

 
Gebeurtenissen op die eerste dag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pasen: het feest van onze bevrijding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zet de teksten in het goede vak: 

 

 Bijbelteksten Wat heb ik eraan? 

Dood 

 Ik weet dat ik eeuwig mag leven 

bij God. Wanneer ik sterf is dat 

niet het eind van mijn leven.  

 

Duivel 

 De grote vijand van God. Degene 

die al het kwaad doet, is 

overwonnen. Hij heeft mij niet 

meer in zijn greep.  

Zonde 

 Alles wat ik fout doe maakt mij 

niet meer schuldig. Ik hoef niet 

meer stil te staan bij alles wat ik 

fout doe. 



Hebreeën 2:15 -  Hebreeën 2:14 - Kolossenzen 2:13 

Jacobus 4:7 - Johannes 11:25 - 1 Korintiërs 15: 21,22 

Handelingen 26:18 -  Romeinen 3:23,24 

 

De betekenis van onze overwinning   

Hey , Jij gelooft toch dat Jezus is opgestaan uit de dood? 

Sorry hoor maar daar heb je toch niets aan, dat is vroeger 

gebeurd! 

(vul hier in wat jij zou antwoorden). 

Hey , jij gelooft toch dat Jezus is 

opgestaan uit de dood? 

Sorry hoor maar daar heb je toch 

niets aan, dat is vroeger gebeurd! 

 

(vul hier in wat jij zou antwoorden) 

 



“Heer ik dank u dat……... 

 
 

 

Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De les van volgende week gaat over Jezus die nu onze Koning in de hemel is. 

Daarom lezen we de komende week over koningen van Israël en de profetieën 

die een nog grotere Koning aankondigden: 

 

Deuteronomium 17: 14-20 

1 Samuël 8: 1-9 

1 Samuël 16: 1-13 

2 Samuël 7: 1-16 

Psalm 2 

Spreuken 16: 10-15 

Jesaja 9: 1-6 

 
 

 

 Efeziërs 2:8-9 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u 

niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus 

niemand kan zich erop laten voorstaan. 

 


