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Bijeenkomst 6: De aankondiging van een nieuw verbond
Wat verandert er allemaal van oud naar nieuw? Elke dag een voorbeeld.

Lukas 1:26-33
Geen aardse maar een hemelse koning: Jezus is de zoon van David die voor altijd
zal regeren, vanuit de hemel.

26 In de zesde maand zond God de engel Gabriél naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een
meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het
meisje heette Maria. 28 Gabri€l ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent
begenadigd, de Heer is met je.” 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg
zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet
bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David
geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen.’

Johannes 2:13-22
Geen aardse tempel maar Jezus als tempel. Hij is het teken van Gods aanwezigheid,
en niet langer het gebouw in Jeruzalem.

13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar
altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun
schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels
omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis
van mijn Vader!” 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor
uw huis zal mij verteren.” 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u
dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie
dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’
zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de
tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich
dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Kolossenzen 2:16-23
De joodse wet geldt niet meer op precies dezelfde manier sinds Christus.

16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van
feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt — de
werkelijkheid is Christus. 18 Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in
zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op
eigen bedenksels. 19 Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele
lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.



20 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan
geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21 ‘Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf
daarvan af” — 22 het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het
gebruik vergaan. 23 Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte
godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en
dient alleen maar tot eigen bevrediging.

Matteus 28:16-20
Niet alleen maar het joodse volk maar alle volken.

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen
ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en
zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’

Hebreeén 10:1-10
Geen dagelijkse offers meer in de tempel maar vertrouwen op het ene offer van
Christus.

1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en
daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar
uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.

2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst
deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.
3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in
herinnering geroepen — 4 bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun
zonden bevrijden. 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u
niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u
niet. 7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven:
“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”” 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet
verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ — daarmee bedoelt hij de offers die
volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te
doen,” waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van
die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus
Christus.

Hebreeén 12:18-22
Geen aardse maar een hemelse stad Jeruzalem.

18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in
dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder.
Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden
gesproken, 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg
aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep:
‘Ik sidder van angst!” 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn



1 Petrus 1:3-12
In het NT een volledige kennis van Gods genade en het eeuwige, terwijl dat in het
OT nog gedeeltelijk verborgen was.

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de
dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd
omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet
de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 5 [4-5]

6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een Kkorte tijd allerlei
beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof — zoveel kostbaarder dan
vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst — en zo verwerft u lof, eer en roem
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te
hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse
vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding
inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten
deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden
Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en
daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor
henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het
evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd
gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
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