
 

 

Jij en jouw diepste  

drijfveren  

blok E - nivo 2 - avond 7 

 

     

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Terugkoppeling en intro 

19.25 Bijbelstudie 

19.35 Catechismus 

19.45 Bijbelstudie Matteus 22 

19.55 Afsluitend gebed 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 

 

Terugkoppeling en intro 

 

 

 

 
gebod begeerte 

pleeg geen moord 

 

 

 

pleeg geen overspel 

 

 

 

steel niet 

 

 

 

leg geen vals getuigenis af 

 

 

 

 



 

 

Bijbelstudie 

 
bijbelverhaal wanneer begint de zonde? 

(Genesis 3)  

6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten 

zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het 

oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 

haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar 

vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar 

man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 

 

 

(2 Samuël 11) 

2 Op een keer stond David aan het eind van de 

middag op van zijn rustbed en liep wat heen en 

weer over het dak van het paleis. Beneden zag 

hij een vrouw die aan het baden was. Ze was 

heel mooi om te zien. 3 Hij liet uitzoeken wie ze 

was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter 

van Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 

David liet haar bij zich komen en sliep met haar. 

 

 

(Jozua 7) 

20 Achan antwoordde: ‘Ik beken dat ik heb 

gezondigd tegen de HEER , de God van Israël. 

Dit is wat ik heb gedaan: 21 Ik zag dat er onder 

de buit een prachtige mantel uit Sinear was en 

tweehonderd sjekel zilver en een goudstaaf die 

wel vijftig sjekel woog. Ik kon mijn ogen er niet 

vanaf houden en heb het gestolen. 

 

 

(Genesis 4)  

3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer 

van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een 

offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde 

koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel 

en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer 

had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn 

blik werd donker. … … … 

8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het 

veld in gaan.’  

Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en 

sloeg hem dood. 

 

 

 



 

 

Catechismus  

 

v/a 113: Wat eist God in het tiende gebod?   

 

Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart 

nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden 

haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. 
 

 

Wat valt op als je dit zo leest?  

Wat vraagt God van je? 

Kun je Gods geboden houden? 

Waarom leert de Here je zijn geboden als je ze toch niet kunt 

houden? 
 

 

v/a 114: Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn, deze geboden volbrengen? 

 

Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze 

gehoorzaamheid, maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, 

maar naar alle geboden van God beginnen te leven. 

 

v/a 115: Waarom laat God ons de tien geboden dan zo scherp prediken, als toch niemand ze 

in dit leven volbrengen kan? 

 

Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en 

daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te 

zoeken. 

Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de 

Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit 

leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. 

 

 

Bijbelstudie Matteus 22:34-40 
 

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de 

sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij 

elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een 

van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het 

grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb 

de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en 

eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw 

naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de 

grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten 

staat.’ 

 



 

 

Hoe stelde de wetgeleerde Jezus met deze vraag op de proef? 

Jezus vervangt de 613 geboden door 2.  Maar wat is het effect? 
 

 

Afsluitend gebed 
 

“Maak mij een beeld van U”  E&R 161  
 

O God die mij hebt vrijgekocht en door Uw bloed gered, 

die, wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt tred voor tred; 

die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw. 

O wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van U. 

(Refrein)  

Maak mij een beeld van U, maak mij een beeld van U, 

zo vol van ootmoed, liefd' en trouw. 

Maak mij een beeld van U. 

 

Want vol van zwakheid is mijn ziel, toch ben 'k door U gered. 

Wanneer de strijd soms zwaar mij viel, Gij hoorde mijn gebed. 

Sterk, o mijn God, mij meer en meer, ja, help en steun mij nu. 

Leid aan Uw hand mij, trouwe Heer, maak mij een beeld van U. 

Ja Heer, hervorm mij naar Uw beeld, 't is al wat mij bekoort. 

Gedoog niet dat de zonde leeft in 't hart dat U behoort. 

Blijf met Uw liefde zo nabij, dat ik de zonde schuw'; 

dat steeds Uw wil de mijne zij, maak mij een beeld van U. 

 
 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Galaten 5: 22 - 23a 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 

en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Zonde en heilig leven beginnen al in je gedachten en verlangens; 

7 voorbeelden 

 

Matteüs 5:1-10 

Allemaal eigenschappen die betrekking 

hebben op ons innerlijk leven. Daar begint 

het, in de wereld van onze gedachten en 

gevoelens. 

 

Matteüs 5:27-30 

Deze verzen laten aan duidelijkheid niets te 

wensen over. Zonde begint van binnen en 

komt dan pas naar buiten.  

 

Matteüs 15:12-20 

Ook in dit gedeelte weer hetzelfde principe. De allerbelangrijkste vraag is: Wat 

leeft er in je hart? Weet jij het van jezelf? 

 

2 Samuël 13:1-14 

Amnon had al heel lang een zondig verlangen gekoesterd. De zonde werd niet 

pas een feit toen hij zich aan z’n zus had vergrepen. 

 

Psalm 51:1-12 

David wist uit eigen ervaring dat zonde heel diep kan wortelen. Vandaar zijn 

gebed in vers 12.  

 

Spreuken 4:20-27 

Let vooral op vers 23. Hoe doe jij dat, waken over je hart? 

 

Romeinen 13:8-10 

Liefde is de vervulling van de wet. Probeer Gods geboden daarom te vertalen in 

liefde. Bijvoorbeeld: Niet stelen, maar … wel delen. 

 


