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Bijeenkomst 2: Eerbied voor het leven 
 
Psalm 71:1-6 

Voordat we geboren werden was God al onze helper. Leven begint niet pas bij de geboorte 

1 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor 

mij en kom mij te hulp. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U 

hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. 4 Mijn God, bevrijd mij uit de 

hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. 5 U bent mijn enige hoop, HEER, 

mijn God, van jongs af vertrouw ik op u. 6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de 

moederschoot was u het die mij droeg,u wil ik altijd loven.  

 

Psalm 139:13-16 

Hét bijbelgedeelte om overtuigd te worden dat abortus in strijd is met het zesde gebod 

13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u 

voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet 

het, tot in het diepst van mijn ziel. 15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig 

geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen zagen 

mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan 

ontbrak er niet één.  

 

1 Korintiërs 6:19-20 

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest waar we God mee moeten verheerlijken. Je 

mag ook je eigen lichaam dus niet doden of in gevaar brengen. 

19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u 

ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en 

betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 

 

Hebreeën 4:14-16 

Christus heeft gedeeld in ons lijden. Daarom kun je doorgaan, hoe moeilijk het leven ook is. 

Er is altijd één die met je meevoelt. 

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de 

Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de 

hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, 

net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot 

zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we 

telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. 
 

1 Tessalonicenzen 5:14 

We moeten de ‘moedelozen hoop geven’. Neem iemand die het leven niet meer zitten heel 

serieus en bemoedig hem/haar. 

14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 

terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen 

geduld te hebben. 
 

 

 



Romeinen 13:1-7 

Dit bijbelgedeelte wordt soms gebruikt om de doodstraf te ondersteunen. De overheid draagt 

‘het zwaard’ om onrecht te weren. 

1 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God 

komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet 

zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 

3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht 

is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 

4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, 

kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, 

en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet 

haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw 

geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef 

iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u 

accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. 
 

1 Korinte 5:1-2 

Een zonde waar in het oude testament de doodstraf op stond moet nu worden bestraft met 

uitsluiting uit de gemeente. Er is wel iets veranderd in het nieuwe testament m.b.t. de 

doodstraf. 

1 Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet 

voorkomt: er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. 2 En u blijft maar trots op uzelf. 

Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden 

moeten verwijderen? 
 


