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Bijeenkomst 3: Mozes tot Kanaan

Richteren 2:6-16

6 Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israélieten eropuit getrokken om
het land in bezit te nemen, elke stam het gebied dat hun was toegewezen. 7 Zolang Jozua
leefde, had het volk de HEER gediend. Ook na zijn dood waren ze de HEER blijven dienen
zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua’s leeftijdsgenoten, die getuige waren
geweest van de grootse daden die de HEER voor Israél had verricht. 8 Jozua, de zoon van
Nun, de dienaar van de HEER, was gestorven toen hij honderdtien jaar oud was. 9 Hij was
begraven in het gebied dat hem was toegewezen: in Timnat-Cheres in het bergland van
Efraim, ten noorden van de Gaas. 10 Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders
waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de HEER en
wat hij voor Israél had gedaan. 11 De Israélieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen
van de HEER: ze gingen de Baals dienen. 12 Ze keerden de HEER de rug toe, de God van
hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen
die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden te
buigen krenkten ze de HEER. 13 Ze keerden hem de rug toe om Baél en de Astartes te dienen.
14 Toen ontstak de HEER in woede tegen de Israélieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden
en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. 15 Telkens
als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, werkte de HEER hen tegen, zoals hij hun gezegd
en gezworen had. Steeds weer kregen de Israélieten het zwaar te verduren. 16 Dan liet de
HEER een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbenden.

Ruth 4:13-22

13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet
haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Noomi: ‘Geprezen
zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam
in Israél blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden
als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen,
heeft hem gebaard.” 16 Noomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment
verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Nodmi heeft een zoon gekregen,’
zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isal, die de vader is van David.

18 Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 19 Chesron verwekte Ram,
Ram verwekte Amminadab, 20 Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon,
21 Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isai, en Isai verwekte
David.



1 Samuél 3

1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd
zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op
zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te
slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd.
4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,” antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei:
‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga
maar slapen.” Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond
op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik
heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.” 7 Samuel had de HEER nog niet
leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot
hem te richten. 8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging
naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER
was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt
geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”” Samuel legde zich weer
te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel!
Samuel!” En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.” 11 Toen zei de HEER tot
Samuel: ‘Let op! Ik ga in Israél iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren
tuiten! 12 Als die tijd aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli
en zijn familie heb voorzegd. 13 Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis
over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God
minachtten,* maar hij heeft ze niet terechtgewezen. 14 Daarom heb ik Eli’s familie gezworen
dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost.” 15 Samuel bleef tot de ochtend
liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli
te vertellen wat hij had gehoord. 16 Maar Eli riep hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, kom
eens hier!” ‘Hier ben ik,” antwoordde Samuel, 17 en Eli vroeg: ‘Wat heeft hij tegen je gezegd?
Probeer niet het voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets
achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd!’ 18 Zonder iets achter te houden vertelde
Samuel hem alles wat hij had gehoord, en Eli zei: ‘Hij is de HEER. Laat hij doen wat hij het
beste vindt.” 19 Samuel groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervulling wat
hij had voorzegd. 20 Daardoor kwam iedereen in Israél, van Dan tot Berseba, tot de erkenning
dat Samuel door de HEER als profeet was aangewezen. 21 In de jaren daarna bleef de HEER
in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te
richten.

1 Samuel 8:1-9

1 Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israél. 2 De
oudste heette Joél en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. 3 Maar ze
volgden het voorbeeld van hun vader niet na: ze waren op eigen voordeel uit, namen
steekpenningen aan en verdraaiden het recht. 4 De oudsten van Israél kwamen daarom bij
elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. 5 ‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen
volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere
volken er een hebben.” 6 Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen.
Daarom richtte hij een gebed tot de HEER, 7 maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem
van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun
koning. 8 Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze
hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend, en zo vergaat het nu ook jou. 9 Geef



dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten
die aan het koningschap verbonden zijn.’

1 Samuel 16:1-13

1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van
Israél verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isai in Betlehem, want
een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.” 2 ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel
tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.” De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge
koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. 3 Nodig Isai uit voor
het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor
mij zalven.” 4 Samuel deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam,
kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen
slecht teken?” 5 ‘Wees gerust,” antwoordde Samuel. ‘Tk ben gekomen om de HEER een offer
te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.” Ook Isai en zijn zonen nodigde
hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. 6 Bij hun aankomst viel zijn oog
meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de
HEER wil zalven. 7 Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn
rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens Kijkt naar
het uiterlijk, maar de HEER Kkijkt naar het hart.” 8 Toen riep Isai Abinadab en stelde hem aan
Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ 9 Isai stelde Samma
voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.” 10 Zo stelde Isai zijn
zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER
gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,” antwoordde Isai, ‘de
jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.” Toen zei Samuel tegen Isai: ‘Laat
hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.” 12 Isai liet hem halen.
Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet
je zalven. Hij is het.” 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn
broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok
Samuel weer naar Rama.

2 Samuel 5:1-10

1 Alle stammen van Israél kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem: ‘Hier zijn we,
uw eigen vlees en bloed. 2 Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die
de troepen van Israél aanvoerde. De HEER heeft u beloofd: Jij zult mijn volk Israél weiden;
jij zult vorst over Israél zijn.” 3 De oudsten van Israél kwamen bij de koning in Hebron. Daar
sloot koning David ten overstaan van de HEER een verdrag met hen, en zij zalfden hem tot
koning van Israél. 4 David was dertig jaar toen hij koning werd en hij regeerde veertig jaar:

5 vanuit Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda en vanuit Jeruzalem
regeerde hij drieéndertig jaar over heel Israél en Juda. 6 De koning en zijn mannen trokken op
naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. De Jebusieten zeiden tegen David: ‘U komt er
niet in! Sterker nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen! David komt er niet in!’

7 Toch veroverde David de bergvesting van Sion, de huidige Davidsburcht, 8 en hij
verklaarde: ‘Wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat
de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond van mijn hart.” Daarom zegt men:
Lammen en blinden, die komen het huis niet in. 9 David ging in de bergvesting wonen en
noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die liep van het Millobolwerk tot
aan het paleis. 10 In de loop der tijd werd David steeds machtiger, want de HEER, de God
van de hemelse machten, stond hem terzijde.



2 Samuel 7:1-17

1 Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de HEER hem rust had gegeven
door hem van al zijn vijanden te verlossen, 2 zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu
toch! Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.” 3 ‘Doe
wat uw hart u ingeeft,” antwoordde Natan, ‘de HEER staat u immers terzijde.” 4 Maar
diezelfde nacht richtte de HEER zich tot Natan: 5 ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit
zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 6 Ik heb toch nooit in een
huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israélieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd
trok ik rond in tent en tabernakel. 7 Overal heb ik met de Israélieten rondgetrokken, en heb ik
ooit aan een van de herders van Israél, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden,
gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen?”” 8 Welnu, zeg tegen mijn dienaar,
tegen David: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde vandaan
gehaald om mijn volk Israél te leiden. 9 Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb
al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der
aarde. 10 Ik heb aan mijn volk Israél een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar
kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals
toen het er pas woonde 11 en ik rechters over mijn volk Israél had aangesteld. Jou heb ik rust
gegeven door je van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat hij voor jou een huis zal
bouwen: 12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten
opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis
bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een
vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok-
en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals
Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis
eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”” 17 Natan bracht alles wat hij had
gezien en gehoord aan David over.
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