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Avond 2 - Eerbied voor het leven 

Achtergrondinformatie 

 
Inleiding 
De bedoeling van deze les is om aan de hand van 2 onderwerpen (zelfdoding en abortus) na te 

gaan wat het christelijk geloof voor betekenis heeft op dit gebeid.  

 

Naar Gods beeld geschapen 

Eerbied voor het leven wordt gemotiveerd door het bijbelse gegeven dat mensen naar Gods 

beeld zijn geschapen. Genseis 9:6 en Jakobus 3:9 zijn hele belangrijke teksten in dit verband.  

Moorden en uitschelden is een aantasting van het beeld van God. We kunenn niet over de 

waarde van mensenleven praten zonder deze gegevenes in rekening te brengen.  

 

Zelfmoord 

De Bijbel noemt vier specifieke mensen die zelfmoord pleegden: Saul (1 Samuël 31:4), 

Achitofel (2 Samuël 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18), en Judas (Matteüs 27:5). Dit waren 

allemaal slechte personen die nogal wat op hun kerfstok hadden. Mogelijk dat daarom 

zelfmoord als zo’n ernstige zonde wordt gezien: wie wil er in één adem genoemd worden met 

Saul en Judas?  In het licht van de bijbel moeten we inderdaad zeggen dat zelfmoord in strijd 

is met Gods wil. Hij heeft ons het leven geschonken, dan past het niet daar eigenmachtig een 

einde aan te maken. God beslist uiteindelijk over leven en dood en Hij heeft met elke dag van 

ons leven een bedoeling, ook als wij die zelf niet meer zien. 

Het is tegelijk zaak om wel oog te hebben voor de diepe nood en wanhoop van mensen die 

aan zelfmoord denken. In plaats van in z’n algemeenheid veroordelend over dit onderwerp te 

praten kunnen we beter onze energie steken in het voorkomen ervan.  

 

Belangrijk vanuit bijbels perspectief is om te benadrukken dat geen mens erger heeft geleden 

dan Christus in zijn godverlatenheid aan het kruis. Hij weet precies hoe wij ons voelen, ook al 

ben ik voor mn gevoel in een diep en donker dal. Ook in mijn felste aanvechtingen is Christus 

bij mij (zondag 16 HC). Hij is voor mij de hel doorgegaan, daarom weet ik zeker dat mijn 

leven zin heeft, ook als ik dat niet meer kan aanwijzen. En ik weet zeker dat er één is die mij 

bergijpt, ook als ik me helemaal op mezelf voel teruggeworpen.  

 

cijfers: 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vandaag gekomen met cijfers over zelfmoord. 

Daaruit blijkt dat vorig jaar 1.514 inwoners van Nederland een einde maakten aan hun leven. 

Volgens het CBS een 'normaal' gemiddelde in vergelijking met de laatste jaren. De meeste 

zelfmoordenaars zijn mannen (66%). Een gemiddelde van vier zelfdodingen per dag is ruim 

1% van het totaal aantal mensen dat dagelijks in Nederland sterft (370). 

 

In de afgelopen jaren is het aantal gevallen van zelfdoding onder personen van middelbare 

leeftijd wél toegenomen. Mannen zijn gemiddeld 47,6 jaar wanneer ze zelfmoord plegen, 

vrouwen 51,5. Vorig jaar was 47% van de slachtoffers van middelbare leeftijd. Eind jaren 

negentig was dit nog 36%. 

(Bron: Telegraaf) 
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De gepubliceerde cijfers uit het Nemesis-onderzoek (door het Trimbos Instituut), wat betreft 

het aantal pogingen, de doelgroep en degenen die met gedachten over zelfmoord rondlopen, 

geven een redelijke indicatie over de omvang van dit stuk psychisch leed in onze 

maatschappij en biedt een houvast om te komen tot preventieve maatregelen. De omvang - 

enkel in Nederland - blijkt onthutsend: 94.000 pogingen waarvan er 1600 ‘succesvol’ waren, 

verder een reservoir van 410.000 mensen die zo in de put zitten dat ze een poging overwegen, 

en dan hebben we het nog niet eens over de vervolgschade: de emotionele gevoelens van 

familie, collega’s, vrienden en kennissen die achterblijven en de soms grote medische en/of 

maatschappelijke gevolgen van alle pogingen die uiteindelijk niet zijn geslaagd. 

(Bron: Volkskrant) 

 

zie voor een heleboel informatie over dit onderwerp: 

http://www.zelfmoordpreventie.be/index.php 

 

 

Abortus.  

Abortus is de actieve beëindiging van een zwangerschap. Dit kan in Nederland tot en met de 

22
e
 week van de zwangerschap legaal plaatsvinden. 

 

Een paar cijfers: 

 In 2005 zijn er 32.982 abortussen uitgevoerd. Het abortuscijfer in Nederland ligt 

hiermee op 8.6. Dit is het aantal abortussen per duizend vrouwen en meisjes tussen de 

15 en 45 jaar. Vorig jaar lag het abortuscijfer iets hoger (8.7).  

 Internationaal gezien is het Nederlandse abortuscijfer zeer laag; in andere West-

Europese landen en in de VS is het twee- tot driemaal zo hoog.  

Er is een organisatie die meisjes en vrouwen met een ongewenste zwangerschap wil helpen op 

zo’n manier dat het ongeboren leven wordt beschermd. Dit is de VBOK. 

De hoofddoelstelling van de VBOK is:  

Een maximale bijdrage te leveren aan het respect voor en de bescherming van het ongeboren 

kind vanaf de conceptie. 

 

Mensen die voor abortus zijn zeggen dat je een ongeboren kindje in de eerste periode van de 

zwangerschap nog geen ‘mens’ kunt noemen. 

Psalm 139 laat een heel ander beeld zien. 

 

 

Doodstraf 

De SGP over de doodstraf:De visie van de SGP op de doodstraf berust op wat de Bijbel zegt 

over de roeping, die de overheid heeft tot herstel van het geschonden recht. De mens is 

geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge 

waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd 

is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf te overwegen en toe te passen. “Wie des mensen 

bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar 

Zijn beeld gemaakt” (Genesis 9 vers 6). Ook het Nieuwe Testament bevestigt de legitimiteit 

van deze straf. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 13 vers 4 of Handelingen 25 vers 11. 

http://www.zelfmoordpreventie.be/index.php
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De overheid heeft niet alleen het recht, maar onder bepaalde omstandigheden ook de plicht 

om deze straf op te leggen. Zij staat schuldig indien zij deze plicht consequent verzuimt. Deze 

opvatting is voluit in lijn met de bijbelse bepalingen over de zwaardmacht van de overheid. 

Het is veelzeggend dat vooral sinds de Verlichting in vele landen, maar ook in delen van de 

christelijke kerk, aan deze opvatting wordt geknaagd. Onder invloed van het 

vooruitgangsgeloof van de Verlichting werd de doodstraf als barbaars van de hand gewezen. 

Bovendien ontstond er een optimistisch vertrouwen in de mogelijkheid tot aardse 

perfectionering van de mens. Deze onbijbelse gedachten hebben hun doorwerking gekregen in 

het denken over de legitimiteit van de doodstraf. 

Kortom: de visie van de SGP op de doodstraf heeft alles te maken met de hoge waarde die zij 

- op grond van de Bijbel - aan het menselijk leven toekent. Bij een bewust vergrijp tegen dit 

leven, kan de hoogste straf gerechtvaardigd zijn. Met name uit eerbied voor God, Die de mens 

naar Zijn beeld heeft geschapen, maar ook tot bescherming van de samenleving. Terecht en 

veelvuldig is in het verleden door gereformeerde theologen betoogd, dat als de overheid het 

zwaard dat God tot bescherming van de burgers heeft gegeven, wegwerpt, het door 

misdadigers zal worden opgeraapt en er geen druppels, maar stromen bloed vergoten zullen 

worden. Een ernstige, maar helaas ook actuele waarschuwing. 

De Christenunie lijkt iets voorzichtiger in haar mening maar wil de doodstraf toch niet in alle 

situaties uitsluiten, zie bijv. onderstaand krantenbericht    2 november 2005 

 

van onze redactie politiek  
DEN HAAG - De fracties van de ChristenUnie en de SGP in de Eerste Kamer zijn er tegen 

dat de doodstraf onder alle omstandigheden wordt uitsloten. Daarom hebben ze tegen het 

'Protocol nr.13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens' gestemd.  

 

De landen van de Raad van Europa zijn dat protocol overeengekomen tijdens een bijeenkomst 

te Vilnius in mei 2002. De Eerste Kamer heeft gisteren dat Protocol aangenomen.  

 

Van Middelkoop (ChristenUnie) stelt dat ,,materieel gezien de betekenis van deze wet nihil 

is''. De Nederlandse wetgever heeft de doodstraf reeds lang uitgebannen. Ook de grondwet 

van 1983 geeft aan dat die straf ,,niet wordt opgelegd''. De uitspraak van het Protocol noemt 

Van Middelkoop ,,sympathiek, maar naef''.  

 

Hij kan zich voorstellen dat in geval van genocide, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de 

menselijkheid het Internationaal Strafhof of het Joegoslavi-tribunaal de rechter de 

mogelijkheid heeft de doodstraf op te leggen. Het gaat dan om figuren als Saddam Hussein of 

Slobodan Milosovic. De senator verwijst naar het feit dat in Nederland de doodstraf reeds 

lang niet meer kon worden opgelegd. Toch werd die straf weer uitgevoerd in de bijzondere 

rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog.  

 

Van Middelkoop is overigens niet van plan met dit standpunt rond het Protocol de boer op te 

gaan. ,,Ik heb geen enkele behoefte aan een debat over herinvoering van de doodstraf in 

Nederland, ook al is de helft van de bevolking, blijkens peilingen, daar wel voor.'' 

 

Ook professor J. Douma (oud docent ethiek aan de TU in kampen) lijkt de deur naar de 

doodstraf voorzichtig open te willen houden, hij baseert zich vooral op Romeinen 13 en 
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Genesis 9:6. Hij ziet ruimte voor de doodstraf waar iemand zich heeft vergrepen aan 

andermans leven. In Israel waren het burgerlijke en geestelijke met elkaar verstrengeld en 

werd de doodstraf breder toegepast. Op dezelfde manier kunnen wij dat vandaag niet meer 

overnemen, aldus Douma. 

Een belangrijk argument van christenen die tegen de doodstraf zijn is dat je een veroordeelde 

de kans ontneemt om zich te bekeren. 

 

In Nederland is de doodstraf afgeschaft in 1870 en is alleen een korte tijd na de tweede 

wereldoorlog weer heringevoerd om oorlogsmisdadigers te berechten. 41 doodvonnissen zijn 

voltrokken in die tijd. 

 

Er was eens een misdadiger (in Amerika) die een moord pleegde in een staat waar de 

doodstraf was afgeschaft, en zei: ‘Ja, ik heb haar neergeschoten, en ik wist dat ik er niet de 

elektrische stoel voor zou krijgen.’ Deze uitspraak is in het voordeel van de voorstanders van 

de doodstraf. 
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Lesopzet 

 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- De jongeren weten waarom elk leven waardevol is.  

- De jongeren weten wat het bijbelse standpunt mbt zelfdoding en abortus is 

Hart 

- De jongeren vinden hun eigen leven waardevol omdat God het waardevol vindt.  

- De jongeren kunnen zich inleven in de de situatie van mensen die voor zelfdoding of voor 

abortus kiezen. 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en introductie 

 

Vorige keer hebben we het gehad over het zesde gebod, dat het er om 

gaat mensen bij God te brengen. Deze week gaan we het weer hebben 

over het zesde gebod, nu meer over de toepassing in ons leven. Hoe 

moet je omgaan met zelfmoord, doodstraf en abortus? Wanneer is 

leven nog waardevol genoeg om te leven? 

 

 

19.20 verdiepen in de problemen 

 

Vraag de jongeren wat voor hen het leven waardevol maakt. Laat ze dit 

eerst voor zichzelf bedenken en bespreek dit kort.  

Tegenwoordig gaat het veel over de kwaliteit van het leven. Heeft het 

leven nog genoeg kwaliteit om geleefd te worden? Denk bijvoorbeeld 

aan mensen die zwanger zijn van een kind met down syndroom, is de 

kwaliteit van hun leven nog wel goed genoeg, moeten wij beslissen of 

zij nog wel genoeg ‘recht’ hebben om te leven? 

2 bekende uitspraken die wel typerend zijn voor onze tijd: 

 Ik ben degene die over mijn eigen leven gaat 

 Baas in eigen buik. 

 

Er volgen een tweetal verhalen van mensen die we gaan bespreken. 

Eén over zelfmoord en één over abortus. (ze staan ook op het 

werkblad) Deel de groep in tweeën, de ene groep bespreekt het met de 

visie dat je mag ingrijpen in het leven en zelf mag beslissen over leven 

en dood, de andere groep bespreekt het met de visie dat wij daar niet 

zelf over gaan. Vooral het eerste verhaal is aardig schokkend, het is 

misschien goed om te kijken of het bij de groep past en zo niet om dat 

verhaal over te slaan en iets anders op te zoeken of gewoon het 

onderwerp zelfmoord te bespreken. (Wanneer je dit onderwerp 

bespreekt is het belangrijk hoe je erover praat. De moeilijkheden die 
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tot zelfmoord leiden worden niet veroordeeld, daar kan men vaak niet 

veel aan doen. Het is verschrikkelijk wat die mensen meemaken, laat 

dat vooral duidelijk naar voren komen. Maar wij willen erover 

nadenken of zelfmoord een goede uitweg is. Wat vindt God daarvan?) 

 

 Waarom leef ik 
Ik denk dat de meeste dit niet eens zullen lezen maar ik moet 

het toch kwijt.... 

Ik ben leeg van binnen, ik voel me koud, verlaten, verdrietig, 

branden van binnen en opgesloten in mijn lichaam allemaal 

tegelijkertijd. Ik werd voor 2,5 jaar gepest en nu is het 

opgehouden en negeert iedereen me. Overal waar ik kom lijkt 

het wel of mensen mij niet moeten. Maar ik weet niet wat er 

aan de hand is. Ik was nooit zo en ik durf niet meer te praten 

tegen mensen. Ik leef in een hel en zie het niet meer zitten. Ik 

had een tijd een vriendin, maar die ouders gingen uit elkaar en 

heb haar gesteund in die tijd en liet het pesten achter wegen om 

haar niet in haar vaar water te laten zitten. Tis nu over en nu liet 

ze me stikken. Mijn vrienden kiezen ook voor de grotere kant 

en ik sta alleen. Ik begin bijna te huilen wanneer iemand tegen 

mij praat want ik durf niks terug te zeggen ik ben zo onwijs 

bang. Ik word elke dag overgeslagen. Ik heb dus geen vrienden 

waar ik troost bij kan vinden. Mijn vader kon het niet schelen 

dat ik zelfmoord wilde plegen en me moeder heeft het te druk 

met haar zelf. Ik ben gelovig maar ik lijk wel verlaten door 

God. Mijn vader scheen contacten te hebben met andere 

vrouwen en het huwelijk staat hier op klappen. En op mijn 

bijbaantje negeren ze me ook al want iemand heeft over mij 

zitten roddelen. Ik kan het niet meer aan... ik wil dood ik wil 

rust. 

 

 Peter was de eerste baby met het Syndroom van Down die in 

het Bloomington Indiana Hospital werd geboren na de geboorte 

en het overlijden van 'Baby Doe' in 1981. Sommigen zullen 

zich deze zaak nog herinneren. Baby Doe was een kleine 

jongen met het Syndroom van Down. Hij had een opening 

tussen de luchtpijp en de slokdarm. Dit kan door middel van 

een operatie verholpen worden, maar zonder chirurgisch 

ingrijpen is dit dodelijk. Net als de darmafwijking van Peter 

komt dit soms voor bij kinderen met het Syndroom van Down. 

De ouders van Baby Doe namen de beslissing om hem niet te 

laten opereren. Zij besloten dat hij moest sterven. Aangezien je 

kinderen wettelijk gezien niet kunt laten 'inslapen' zoals dat bij 

honden en katten gebeurt, hield het ziekenhuis hem op de 

kraamafdeling maar ze gaven hem niets te eten of te drinken. 

Het duurde zeven of negen dagen, ik ben vergeten hoe lang 

precies, maar in ieder geval lange tijd, voordat hij uiteindelijk 

overleed. Als ik hoor dat prenataal het Downsyndroom is 
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vastgesteld, dan respecteer ik de beslissing tot abortus volledig. 

En ik vind dat de ouders zich geen seconde schuldig moeten 

voelen omwille van die beslissing mits ze op voorhand alle 

beschikbare en recente onderzoeken hebben doorgenomen. 

Mits ze gezinnen met kinderen met het Downsyndroom - of 

zelfs mijn eigen zoon Peter - hebben opgezocht. Mits ze dus 

heel goed weten wat het betekent om zo'n kind te hebben. Het 

ene gezin kan nu eenmaal beter omgaan met gehandicapte 

kinderen dan het andere. Het zou voor een kind met het Down's 

syndroom uitermate jammer zijn mocht het geboren worden in 

een gezin dat omwille van de handicap niet van dat kind houdt. 

Dus als een gedegen geïnformeerde ouder de keuze maakt om 

die zwangerschap te onderbreken, dan respecteer ik die 

beslissing volledig.  

 

Sluit na een poosje de discussie af en bespreek hoe het was om 

hierover te discussiëren. Was het lastig of juist makkelijk? Waar liepen 

ze tegenaan? Konden ze goed duidelijk maken hoe christenen hier 

tegenaan kijken? 

 

19.35 bijbels standpunt 

 

Naar aanleiding van deze discussie kan er uitgelegd hoe wij daar vanuit 

de bijbel tegenaan kijken.  

Wij zijn hier niet voor onszelf, maar wij zijn van God en dat bepaalt 

ook ons leven. Het basisprincipe van ons leven is dat je door God 

gewild bent. Dat is ook wat het leven waardevol maakt, je hoeft niet te 

presteren om het leven waardevol te maken want het leven is sowieso 

waardevol. God heeft het gemaakt! 

Wanneer je het moeilijk hebt lijkt zelfmoord soms de enige uitweg, 

maar God heeft je lief en vind je waardevol. Hij wil niet dat je jezelf 

niet waardevol vindt en daarom zelfmoord pleegt. Hij wil dat je beseft 

dat Hij van je houdt en dat Hij je goed vindt zoals je bent. Daarom ben 

je waardevol en daarom mag je leven! 

Christenen hebben een hele andere kijk op het leven dan niet 

christenen.  

We hebben het in het vorig blok ook gehad over dat God deze wereld 

gemaakt heeft dus dat Hij ook het beste weet hoe we moeten leven. 

Wij hoeven niet te beslissen of iemands leven waardevol is, God vindt 

het waardevol want Hij heeft het gemaakt. 

In dit licht is het ook goed om te laten zien dat dit bevrijdend is voor 

een samenleving. Laat de groep eens samen nadenken over hoe onze 

samenleving eruit zou zien als wij zouden beslissen wie er recht heeft 

op leven. Wat voor mensen zouden er dan leven? Wat zou er dan 

anders zijn? Wat zouden ze van zo’n samenleving vinden? Het zou een 

hele andere samenleving zijn dan nu, is dat goed? Zou God dat willen?  

(Zie verder ook nog achtergrondinfo) 
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19.45 Abortus 
 

Mensen die vinden dat abortus wel kan, zeggen vaak dat je een 

ongeboren kindje in de eerste periode van de zwangerschap nog geen 

‘mens’ kunt noemen. 
 

Lees nu samen psalm 139: 1-16 

Wat zegt deze psalm over ons mensen? Wat zou je naar aanleiding van 

deze psalm zeggen tegen mensen die zeggen dat je een foetus nog geen 

mens kunt noemen? Welke argumenten tegen abortus kun je uit deze 

psalm halen? 

 

19.55 afsluiting 
 

Laat als afsluiting iedereen voor zichzelf opschrijven wat hij/zij heeft 

geleerd of weer goed heeft beseft. Laat hen onderstrepen wat ze het 

mooiste vonden om vanavond te leren of te beseffen. Deel dit met 

elkaar, en neem dit mee in het gebed. 

 

20.00 Presentatie: 
 

Overleg wat er in de folder moet komen. Dit kan ook naar aanleiding 

van wat ze geleerd hebben en het mooiste vonden om te leren. Bedenk 

waar ze echt voor willen gaan naar aanleiding van deze les. Dit kan iets 

concreets zijn of iets minder concreet. Probeer dit als leiding te sturen, 

probeer ze echt te stimuleren om ergens voor te gaan! 

 

 

20.15 Huiswerk opgeven  

- deel het boekje ‘Trouwen of samenwonen’ van  Jaap Oosterhuis uit 

en vraag ze het voor de volgende week te lzen. 

 

sluiting 

Heb je het gebed al gedaan voor de presentatie (zie 19.55 uur), dan kun 

je zo afsluiten of samen nog een lied zingen. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
- het boekje ‘trouwen of samenwonen’ 

 

d. suggesties  
(zelfde als vorige week) 

zingen: Ps 8, Ps 139, Gz 89; Gz 161: 1 en 4; Gz 176: 1,8,13; LB 285 

bijbelgedeelten:  Gen 2:7,16-17; Ez.37: 1-14;  Joh 5: 44 en 11:25-26;  

belijdenis:  HC znd 40 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
De jongeren weten waarom elk leven waardevol 

is. 

    

De jongeren weten wat het bijbelse standpunt mbt 

zelfdoding en abortus is 
    

De jongeren vinden hun eigen leven waardevol 

omdat God het waardevol vindt. . 
    

De jongeren kunnen zich inleven in de de situatie 

van mensen die voor zelfdoding of voor abortus 

kiezen. 

    

     
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werkbladen 
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Eerbied voor het leven  
blok E - nivo 3 - avond 2 

  

 
Verdiepen in de problemen 

 

 

 Waarom leef ik Ik 

denk dat de meeste dit niet eens zullen lezen maar ik moet het toch kwijt.... 

Ik ben leeg van binnen, ik voel me koud, verlaten, verdrietig, branden van binnen 

en opgesloten in mijn lichaam allemaal tegelijkertijd. Ik werd voor 2,5 jaar gepest 

en nu is het opgehouden en negeert iedereen me. Overal waar ik kom lijkt het wel 

of mensen mij niet moeten. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Ik was nooit 

zo en ik durf niet meer te praten tegen mensen. Ik leef in een hel en zie het niet 

meer zitten. Ik had een tijd een vriendin, maar die ouders gingen uit elkaar en 

heb haar gesteund in die tijd en liet het pesten achter wegen om haar niet in haar 

vaar water te laten zitten. Tis nu over en nu liet ze me stikken. Mijn vrienden 

kiezen ook voor de grotere kant en ik sta alleen. Ik begin bijna te huilen wanneer 

iemand tegen mij praat want ik durf niks terug te zeggen ik ben zo onwijs bang. 

Ik word elke dag overgeslagen. Ik heb dus geen vrienden waar ik troost bij kan 

vinden. Mijn vader kon het niet schelen dat ik zelfmoord wilde plegen en me 

moeder heeft het te druk met haar zelf. Ik ben gelovig maar ik lijk wel verlaten 

door God. Mijn vader scheen contacten te hebben met andere vrouwen en het 

huwelijk staat hier op klappen. En op mijn bijbaantje negeren ze me ook al want 

iemand heeft over mij zitten roddelen. Ik kan het niet meer aan... ik wil dood ik 

wil rust.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter was de eerste baby met het Syndroom van Down die in het 

Bloomington Indiana Hospital werd geboren na de geboorte en het overlijden van 

'Baby Doe' in 1981. Sommigen zullen zich deze zaak nog herinneren. Baby Doe 

was een kleine jongen met het Syndroom van Down. Hij had een opening tussen 

de luchtpijp en de slokdarm. Dit kan door middel van een operatie verholpen 

worden, maar zonder chirurgisch ingrijpen is dit dodelijk. Net als de darmafwijking 

van Peter komt dit soms voor bij kinderen met het Syndroom van Down. De 

ouders van Baby Doe namen de beslissing om hem niet te laten opereren. Zij 

besloten dat hij moest sterven. Aangezien je kinderen wettelijk gezien niet kunt 

laten 'inslapen' zoals dat bij honden en katten gebeurt, hield het ziekenhuis hem 

op de kraamafdeling maar ze gaven hem niets te eten of te drinken. Het duurde 

zeven of negen dagen, ik ben vergeten hoe lang precies, maar in ieder geval 

lange tijd, voordat hij uiteindelijk overleed. Als ik hoor dat prenataal het 

Downsyndroom is vastgesteld, dan respecteer ik de beslissing tot abortus volledig. 

En ik vind dat de ouders zich geen seconde schuldig moeten voelen omwille van 

die beslissing mits ze op voorhand alle beschikbare en recente onderzoeken 
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hebben doorgenomen. Mits ze gezinnen met kinderen met het Downsyndroom - of 

zelfs mijn eigen zoon Peter - hebben opgezocht. Mits ze dus heel goed weten wat 

het betekent om zo'n kind te hebben. Het ene gezin kan nu eenmaal beter 

omgaan met gehandicapte kinderen dan het andere. Het zou voor een kind met 

het Down's syndroom uitermate jammer zijn mocht het geboren worden in een 

gezin dat omwille van de handicap niet van dat kind houdt. Dus als een gedegen 

geïnformeerde ouder de keuze maakt om die zwangerschap te onderbreken, dan 

respecteer ik die beslissing volledig.  

 

 

Afsluiting 

 
Schrijf op wat je vanavond hebt geleerd of weer goed hebt beseft.  

Onderstreep wat je het mooiste vond: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Johannes 2: 15 - 16 
Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft,is 

de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is - zelfzuchtige 

begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht -, dat alles komt niet uit de Vader 

voort, maar uit de wereld. 
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Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Psalm 71:1-6 

Voordat we geboren werden was God al onze helper. Leven begint 

niet pas bij de geboorte 

 

Psalm 139:13-16 

Hét bijbelgedeelte om overtuigd te worden dat abortus in strijd is 

met het zesde gebod 

 

1 Korintiërs 6:19-20 

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest waar we God mee 

moeten verheerlijken. Je mag ook je eigen lichaam dus niet doden 

of in gevaar brengen. 

 

Hebreeën 4:14-16 

Christus heeft gedeeld in ons lijden. Daarom kun je doorgaan, hoe moeilijk het 

leven ook is. Er is altijd één die met je meevoelt. 

 

1 Tessalonicenzen 5:14 

We moeten de ‘moedelozen hoop geven’. Neem iemand die het leven niet meer 

zitten heel serieus en bemoedig hem/haar. 

 

Romeinen 13:1-7 

Dit bijbelgedeelte wordt soms gebruikt om de doodstraf te ondersteunen. De 

overheid draagt ‘het zwaard’ om onrecht te weren. 

 

1 Korinte 5:1-2 

Een zonde waar in het oude testament de doodstraf op stond moet nu worden 

bestraft met uitsluiting uit de gemeente. Er is wel iets veranderd in het nieuwe 

testament m.b.t. de doodstraf. 

 

 

 

 

 

 


