
Three in one   
blok A - nivo 2 - avond 1 
 

Introductie - vraag/antwoord 24 HC 
Hoe worden deze artikelen ingedeeld? 

 

In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping;  

het tweede over God de Zoon en onze verlossing;  

het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. 

 

Drie-eenheid in het doopsformulier 
Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig 

genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind en 

erfgenaam .Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij 

van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. 

 

Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van 

je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij 

schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je 

vrijspreekt. 

 

Door je doop garandeert de Heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt 

je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van 

je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je 

persoonlijke eigendom. 

 

 

 

 

 

 
 

Johannes 3:16 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven heeft. 



Bijbelleesrooster ---------------------------------- 
 

De volgende week gaan we het hebben over: ‘Jezus, feit of fictie’. Het 

bijbelleesrooster helpt je om te begrijpen dat het verhaal van Jezus geen mythe 

of legende is, maar echt gebeurde feiten bevat. 

 

Lucas 1: 1-4; Handelingen 1: 1-3 

Lucas schreef zowel zijn evangelie als het boek Handelingen. Let op hoe hij zijn 

verhalen presenteert: het gaat om nauwkeurig onderzochte feiten. 

 

Lucas 2: 1-14 

Kijk naar vers 1 en 2. Lucas geeft heel precies aan wanneer deze dingen gebeurd 

zijn. Zijn lezers kunnen het navragen, net zoals hijzelf het heeft nagevraagd. 

 

Lucas 3: 1-9 

Weer valt op hoe precies Lucas aangeeft in welke tijd Johannes de doper optrad. 

 

Lucas 7: 1-17 

Hier gaat het over een genezing en zelfs over de opwekking van een dode. 

Verzonnen legenden? Nee, Lucas blijft gewoon geschiedenis vertellen en 

nauwkeurig aangeven waar en wanneer het gebeurde. 

 

Lucas 24:36-49 

Een opgestane Jezus uit de dood een fictie? De discipelen dachten inderdaad dat 

het niet echt kon zijn. Maar moet je kijken hoe Jezus ze overtuigt dat het echt is. 

 

Handelingen 2: 22-33 

Iedereen had van Jezus van Nazareth gehoord. Maar Petrus moet ze over tuigen 

dat die Jezus, de beloofde messias is, en dat hij opstond uit de dood. Dat is ook 

precies wat Lucas duidelijk wil maken. 

 

Handelingen 26:24-32 
Ruim twintig jaar nadat Jezus ten hemel gevaren 

was, kon Paulus nog een beroep doen op het 

geheugen van koning Agrippa: er waren 

spectaculaire dingen gebeurd, en iedereen wist daar 

nog van. 

 


