
 

 

     

Dead or alive  
blok E - nivo 3 - avond 1 

 

Eerste peiling: betekenis van het gebod 
 

 

 “Pleeg geen moord”, dat betekent…………………… 

 

Dood en leven - de bijbelse betekenis 

 
  
   Genesis  2:7,16-17 
   Psalm   103:14-16 
   Ezechiël  37:11-14 
   Johannes      5:24      
   Johannes  11:25-26 
   Efeze        2:4-5 
   Fillipenzen    1:21 

 

Toepassing 6
e
 gebod 

 
“Pleeg geen moord”, dat betekent………………… 

 

Een gedicht 
 

 

 

grafrede 

  

al legden ze hem in een kist 

hij was niet dood 

mijn broeder 

want hij was opgewekt 

al lang 

toen hebben we hem 

na jaren 

van opstanding 

begraven in de akker 

  

     

     

 

 



 

 

er loopt een lijk 

langs mijn raam 

mijn buurman 

zonder Woord 

wat een leven 

op zijn dooie gemak 

staat hij breeduit 

met beide benen in het graf 

van eten drinken vrolijk zijn 

  

ik moet zaaien 

op leven en dood 
  

wicher triemstra  uit "transcriptief" 

 

 

 

 

 

 

 

Huiswerk   -------------------------------------------------------------- 
 

Eventueel: het voorbereiden van een 

presentatie over zelfdoding/ abortus/ 

doodstraf.    

 

 

 

 

 

 

 Psalm 139: 13,14 
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik 

loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u 

gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  

 

 

R.I.P. 



 

 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Genesis 1:26-31 

God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, daarin ligt het principiële verschil 

tussen mensenleven en dierenleven. Mensen mogen iets van Gods wezen 

weerspiegelen. 

 

Genesis 9:1-7 

Opnieuw wordt de waarde van mensenleven onderscheiden van dierenleven: 

mensen zijn naar Gods beeld geschapen 

 

Jakobus 3:1-12 

Ook uitschelden is een aantasting van het beeld van God 

 

Efeze 4:2-32 

Boosheid is een gevaarlijke emotie. Geef de duivel geen ruimte als je boos 

wordt. Pas op je woorden. 

 

1 Johannes 3:11-17 

Broederhaat is broedermoord. Hoe confronterend is dat voor jou? 

 

Filippenzen 4:4-9 

Een christen mag bekend staan als een ‘vriendelijk’ persoon. Wat betekent dat 

voor jou? 

 

1 Korintiërs 13 

Hét bijbelgedeelte over de liefde. Eigenlijk zou je de verzen 4-7 uit je hoofd 

moeten leren 

 
 

 

 

 

     


