
 
 

 

Wees niet jaloers!  
blok E - nivo 1 - avond 6 

 

Wat is jaloersheid? 
 

Buurmeisje Tamara: 
Vroeger keek ik vol afgunst naar mijn buurmeisje.  

Alles wat nieuw en hip was, had zij als eerste. Kleding,  

knuffels, spelletjes. Ik moest er zelf voor sparen van mijn  

ouders of het op mijn verlanglijstje voor verjaardag of Sint zetten.  

Ik vond dat toen zo oneerlijk! Ze liep er ook echt mee te showen.  

 

Geld 

Jenny: Ik kijk wel eens met jaloezie naar mensen die niet hoeven na te denken als ze geld 

uitgeven, die niet elk dubbeltje moeten omdraaien.. Ik misgun het anderen niet, maar zou 

graag willen dat sommige mensen eens zouden beseffen hoe rijk ze eigenlijk zijn en hoe goed 

ze het hebben. 

 

1.Wat zie je terug in het gedicht en bij de uitspraken. Schrijf die dingen in het goede vak. 

2. Ben je zelf wel eens jaloers geweest. Vul die dingen ook in in het schema. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In de teksten Bij mezelf 

Iets wat iemand 

heeft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets wat iemand 

kan/doet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe iemand is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

Jaloers  

 

Ik ben jaloers  

Jaloers op iedereen  

Iedereen ziet er mooi uit  

En ik…  

Ik niet  

 

Ik ben jaloers op m’n vrienden  

Ze zijn zo lief  

Ze zijn zo aardig  

Ze zijn zichzelf  

Ze zijn zo mooi!  

 

Ik ben jaloers op m’n familie  

Ze zijn zo lief  

Zo cool  

Zo mooi  

(in ieder geval mooier als mij)  

 

Ik ben jaloers op haar  

Ze kon alles  

Ze ziet er goed uit  

Ze was lief  

En ze kon iedereen helpen  

Ze was…  

Ze was euh is perfect!  

 

Jaloers op onbekend  

Iedereen is zo mooi  

Iedereen behalve ik  

Was ik het maar…  

 

- gothic angel – 



 
 

Jaloezie is: gevoel van leed of spijt over het goede dat een ander heeft/krijgt 
en dat men hem niet gunt. 
 

Jaloersheid, waar komt het vandaan? 
 

Genesis 2:4b-9  

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen 

enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet 

laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; 6 wel was er 

water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de 

HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo 

werd de mens een levend wezen. 8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan 

en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen 

opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin 

stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.  

 

15 – 25 

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te 

waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar 

niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je 

onherroepelijk sterven.’ 18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik 

zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild 

levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens 

ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf namen 

aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 

paste. 21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep 

nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij 

de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 

23 Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen  

gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een  

man gebouwd.’ 24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van  

zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij  

één van lichaam wordt. 25 Beiden waren ze naakt, de mens en  

zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.  

 

Genesis 1:26 

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over 

de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’,  

 

Genesis 3:8 

Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin 

hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 

 

Omcirkel de teksten die aangeven wat Adam en Eva in het paradijs allemaal hadden. 

 

 

 

 

     
     



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   1 Johannes 3: 17 - 18 

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te 

bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet 

lijden?Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden. 

     

 

Dag………………… 
 
Leuk hoor! Ik baal echt! 
Weet je nog dat we vorige week toen we in de stad waren we  
hebben gekeken bij de Phone house? Daar was zo’n leuk  
mobieltje waarmee je toffe foto’s kon nemen en ook nog kon  
wappen en msn’en. Leuk toetsenbordje erbij. Je kon hem in  
allerlei kleuren krijgen. Echt cool!  We hebben ook nog 
gevraagd hoeveel dat kostte. “Tja”:  ik dacht toen al :’”die krijg 
ik toch niet” Toen ik het thuis vroeg, zeiden mijn ouders dat het 
onzin was want ik had toch nog een goede. Nou de foto’s met 
mijn oude zijn heel erg korrelig maar ik mocht ik die leuke echt 
niet. Ik sta voor aap met zo’n ouderwetse belbak! 
En weet je………….Nu heeft iemand in mijn klas dat mobieltje 
wel! Echt waar! De volgende dag liet ze hem zien aan iedereen.  
Iedereen vond hem super cool. Je snapt wel hoe ik me voelde. 
Echt stom! Waarom heb ik dat niet? Ik baal echt, ben er 
chagrijnig van! Ik moest het even kwijt.  
Nou tot ziens! 
Groetjes …………………………………. 

 

En nu jij 
 

     


