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Avond 8  De hele wet in één woord: liefde! 

Achtergrondinformatie 

 

Inleiding 

Bedoeling van deze les is dat de jongeren nog een keer de stof van de laatste twee blokken 

samenvatten, en dat nog een keer onderstreept wordt dat de samenvatting van de wet is: God 

liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. 

 

De kern van de geboden 

Een keer werd aan Jezus gevraagd, wat volgens Hem het belangrijkste, het grootste gebod 

was. (zie Mt 22:34-40). 

Om deze vraag te begrijpen moet je weten dat de Joden de wet van Mozes opgesplitst hadden 

in meer dan 600 geboden en verboden, en dat ze eindeloos konden discussiëren over de vraag 

wat de rangorde van de geboden was. 

Er zit echter een groot gevaar in deze manier van denken, want wie onderscheid maakt tussen 

grote en kleine geboden, maakt ook onderscheid tussen grote en kleine zonden. Kleine zonden 

zijn dan zo erg niet, want die worden wel vergeven, maar grote zonden, doodzonden, dat is 

wel een probleem. 

Jezus leert je op een andere manier over geboden en zonden denken. Zijn antwoord was: 

Heb de Here God lief met je hele hart, je hele ziel en met heel je verstand, dat is het eerste en 

belangrijkste gebod. 

En nu zou je nog even kunnen denken: een zonde tegen God dat is een probleem, maar een 

zonde tegen m'n naaste dat valt wel mee. Maar Jezus vervolgt: En het tweede gebod, even 

belangrijk als het eerste is: je zult je naaste liefhebben als jezelf. 

Zo leert Jezus ons: 

1) Alle geboden, en dus ook alle zonden hebben te maken met dit grote liefdegebod. Denk dus 

nooit: nou ja, dat is maar een kleine zonde. 

2) Het gaat bij Gods wet niet om een systeem van regels, die je wel kunt houden als je maar je 

best doet. Het gaat om volmaakte liefde in alles wat je doet en laat! (Denk aan de 

geschiedenis van de rijke jongeman ; Mt 19:16-22) 

 

Een paar opmerkingen bij ‘de rijke jongeman’ 

 

- De vraag van de man is al opvallend: wat moet ik doen? 

Hij komt Jezus advies vragen, zonder te beseffen dat hij bij Jezus moest zijn omdat alleen 

door Jezus er verlossing is.  

- Jezus gaat er eerst in mee: hou je dan aan de geboden. En als de man vraagt ‘welke?’ somt 

Jezus de tweede tafel van de wet op (waarin de eerste besloten ligt). Dan blijkt dat de man 

altijd met veel toewijding zich aan de geboden heeft proberen te houden. En toch voelt hij dat 

het houden van de regels niet genoeg is. 

Maar dan brengt Jezus de diepte van de wet naar voren: heb echt en radicaal lief, en laat niets 

belangrijker zijn dan het volgen van Mij! En daarmee ontdekt hij deze man aan z’n zonde. 

Datzelfde wil Jezus bij ons ook doen. Komen we tot het "Wie kan er dan nog gered worden?" 

(vrs 25). Beseffen we dat we volstrekt afhankelijk zijn van Jezus. Hij heeft de geboden voor 
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ons vervult, en wil dat nu in ons werken. Daarbij gaat het dan niet om je houden aan de regels, 

maar om het groeien in radicale liefde. 

De ‘kaarten’ van het spel 
 

 
 

 

 

1. Dien Mij alleen. 
 

3. God heeft een grote 
Naam.  
Hou die naam hoog! 

 

2. Dien Mij alleen  
zoals ik dat wil  
Maak geen 
afbeelding van Mij 

 

Bijbelverhaal: 

Elia op de Karmel 

Opdracht:Bespreek samen: 

Is God echt het belangrijkste 

of zijn er andere dingen nog 

belangrijker? 

 

Bijbelverhaal: 

Het gouden kalf. 

Bespreek samen:Welke 

eigenschap van God is 

voor jou heel belangrijk? 

Bijbelverhaal: 

God roept Mozes bij de 

brandende braamstruik 

Bespreek samen:Hoe laat 

jij zien in jouw gedraag  

dat jij “christen’ bent.  
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7. Wees trouw  
aan elkaar,  
zeker als je  
getrouwd bent. 

 

4. Vier elke week de 
rustdag, want God  
geeft je rust.  
 

6. Niet doodslaan,  
niet schelden,  
maar wees goed  
voor die ander 

5. Gehoorzaam je 
vader en je 
moeder. 

 

Bijbelverhaal:God schiep de 

hemel en de aarde in 6 

dagen. 

De 7e dag rustte Hij. 

Bespreek samen: God heeft de zondag 

gemaakt om te genieten.  

Genieten jullie ook echt van de zondag? 

God wil graag dat je door je 

ouders leert dat je bij Hem 

mag horen. Je ouders wijzen 

je daarin de goede weg.  

Bespreek samen: 

Wat zijn goede 

eigenschappen voor ouders, 

denk je? 

Bijbelverhaal: Kain en Abel 

Kain zegt:”Ben ik mijn broeders 

hoeder?” De Here Jezus was wel een 

goede herder.  

 
Bespreek samen:  

Wanneer ik niet pest of scheld dan voldoe 

ik al aan dit gebod. Klopt dit? 

Onderwerp van deze les: 

God is trouw geweest aan het volk 

Israel. Hij doet altijd wat Hij heeft 

beloofd. Hij is ook trouw aan ons.  

Bespreek samen: 

Doen wat je hebt beloofd is niet altijd 

makkelijk. Heb jij hier wel eens moeite mee 
gehad? 
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8. Niet stelen,  
maar delen.  
 

9. Lieg niet, die ander  
moet op je kunnen 
rekenen 

. 

10. Wees tevreden met  
wat God je geeft. 

Bijbelverhaal: De gelijkenis van 

de talenten.  

Bespreek samen: 

Welke talenten bezit jij? 

Hoe kun je ze inzetten voor 

iemand anders? 

Bijbeltekst: Efeze 4:29 

Spreek alleen goede en waar 

nodig opbouwende woorden die 

goed doen aan wie ze hoort.  

Bespreek samen: 

Ben jij weleens jaloers. Op wat 

dan?  Wat doe je wanneer je 

jaloers bent. ? 

Bespreek samen:Soms is het goed om dingen 

niet te zeggen omdat iemand anders dan veilig 

bij je is.  Kun je een situatie bedenken waarbij 

het beter is om iets niet te zeggen?  

Onderwerp:Je kunt jaloers zijn op 

wie iemand is, wat hij kan of wat 

hij heeft. God geeft alles en wil 

graag dat je tevreden bent.  
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Lesopzet  

 

a. leerdoelen 

 

Hoofd:  
- Ze kennen de 10 geboden en de samenvatting van deze geboden. 

- Ze kunnen omschrijven wat ze over deze geboden in deze 2 blokken geleerd hebben. 

- Ze weten dat God ten diepste liefde vraagt in deze geboden. Liefde voor Hem en voor 

andere mensen. 

- Ze weten dat ze wanneer ze weer merken dat het niet lukt om onvoorwaardelijk van God te 

houden ze vergeving mogen vragen door de dood van Christus. 

- Ze weten dat de Heilige Geest hun wil helpen om steeds meer in liefde voor God en de 

naaste te leven.  

 

Hart 

- Ze zijn bereid om steeds meer van God te gaan houden en van de andere mensen om hen 

heen. 

- Ze willen ook steeds vergeving vragen aan God voor hun zonden.  

 

b. lesopzet 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 herhaling les vorige week 

 

Leg uit: 

De vorige lessen hebben we de geboden 6 tot en met 10 behandeld. 

Daarna hebben we de vorige week gekeken naar de strijd tussen de 

‘oude’ en ‘nieuwe’ mens. We hebben gezien dat Paulus bij zichzelf 

merkt dat zijn wil en zijn gedrag niet in overeenstemming zijn. Hij wil 

graag doen wat God vraagt maar het lukt vaak niet. Dat maakte hem 

ongelukkig. We merken dat vaak zelf ook.  

Het beeld hiervoor was de zwarte en witte hond.  

We hebben gezien dat je door God te vragen om Zijn Geest je de witte 

hond kunt voeren en dat hij zo sterker wordt dan de zwarte. 

 

 

19.20 

 

alle 10 geboden spel 

 

Deze les is met name een terugblik op de blokken die we gehad 

hebben. Wat waren opvallende punten? Wat hebben jullie er met name 

van meegenomen? 

 

Eerst gaan we terugkijken d.m.v. een spel.  

Op de bijgevoegde bijlage (ook opgenomen bij de 

achtergrondinformatie)  staan hokken met daarin een gebod aan de ene 

kant en aan de andere kant een Bijbeltekst/ stukje van de les. Deze 
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hokken moeten door midden geknipt worden zodat de rechterkant en 

de linkerkant gescheiden worden.  

Deze puzzelstukken worden verdeeld over de groep. Zodat iedereen 

één stuk heeft. ( Per gebod verdelen zodat ze wel samengevoegd 

kunnen worden) Dat betekent ook dat je waarschijnlijk niet alle 

geboden kunt verdelen. Bij 10 deelnemers of minder kun je het spel 

twee keer spelen. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal geboden in 

het spel op te nemen, en de anderen daarna gewoon erbij op de poster 

te plakken. 

Iedereen gaat met zijn stukje het andere bijpassende stukje zoeken. Ze 

moeten dus met anderen proberen te passen. Zo ontstaan er duo’s. (de 

geboden worden dan gekoppeld aan de onderwerpen/opdrachten). 

Ze kunnen dan binnen de duo’s de bespreekopdracht doen. (ivm de tijd 

kan dit ook overgeslagen worden). 

Hierna worden de complete puzzeltjes op een grote poster geplakt in 

volgorde van de geboden. Er moet naast de puzzels wel ruimte blijven 

om iets op te schrijven.  

 

NB 

Als je denkt dat het voor de deelnemers te moeilijk is om de helften bij 

elkaar te passen alleen op grond van wat op de puzzelstukken staat, 

kun je ervoor kiezen om alle hokken op een andere manier door te 

knippen zodat ze ook kunnen kijken of de beide helften op elkaar 

passen ) 

 

19.35 Wat hebben ze geleerd? 

 

Nu alle geboden en onderwerpen/Bijbelteksten op een poster staan, 

kunnen de jongeren gaan bekijken bij welk gebod/ puzzel ze iets 

geleerd hebben.  

Laat ze dit eerst individueel opschrijven op het werkblad.  

 

Op het werkblad: 

Bij gebod……………………………… 

Voor mij was dit nieuw:……………………………………………… 

Dit heb ik ervan geleerd:…………………………………………… 

  

Daarna even overleggen met buurman/vrouw met de volgende vraag: 

Leg uit aan je buurman/buurvrouw wat je geleerd hebt. Wat neem je 

mee vanuit de les? 

Vind samen een kernwoord dat je achter de puzzel op de grote poster 

kunt schrijven. (voor beiden één kernwoord). 

Hierna schrijven ze hun kernwoorden achter het betreffende puzzeltje 

op de poster.  

 

Bekijk nu samen de poster en leg uit. God houdt van ons en daarom 

vraagt Hij liefde terug. Net zoals in een goede liefdesrelatie. Dan doe 
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je dingen voor die ander en niet voor jezelf  

Hij heeft doordat Hij zoveel van ons hield Zijn Zoon aan het kruis laten 

sterven. Hij gaf eerst liefde. (zelfs toen wij nog vijanden waren)  

En nu vraagt Hij liefde van ons. Voor Hemzelf, voor Zijn Naam, Hij 

vraagt tijd van ons om aan Hem te besteden.  En Hij vraagt liefde voor 

andere mensen.  

Lees nu samen: Matt 22:36-39 

Schrijf nu onder aan de poster: de samenvatting van de wet: God 

liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. God wil dus niet dat je je 

zonder liefde aan de regels houdt. Hij wil liefde voor Hem en liefde 

voor mensen onderling. Dat vraagt hij. 

Bekijk nu samen: hoe zie je terug bij de geboden dat het om liefde 

gaat. (misschien samen even weer de puzzelstukjes bekijken).  

 

19.45 Bijbelstusie Mt 19 

 

Een voorbeeld daarvan zien we in de bijbel. Wanneer de Here Jezus dit 

ook duidelijk wil maken aan een rijke jonge man. 

 

Lees nu samen  Matt 19: 16- 22. Dit kan eventueel met verschillende 

stemmen. Er zitten in dit verhaal 3 ‘stemmen’: de verteller, de Here 

Jezus, de jongeman 

 

Leg uit: de jongeman wil graag het eeuwige leven verdienen door zich 

aan de geboden te houden. Hij heeft dat heel ijverig gedaan. Maar de 

Here Jezus laat zien dat het niet genoeg is om je ‘koud’ aan de regels te 

houden. Jezus laat zien dat je je hele leven voor God in moet kunnen 

zetten omdat je zoveel van Hem houdt.  

 

Bespreek nu gezamenlijk: 

De man dacht echt dat hij tot alles bereid was voor een leven met God. 

Maar Jezus vraagt net dat ene dat hij blijkt niet te kunnen opbrengen. 

Bij hem zat zijn rijkdom in de weg. Kun je je iets voorstellen bij zijn 

probleem? Zit er bij jou ook iets in de weg om Jezus te kunnen volgen? 

 

Misschien denk je nu. Het lukt me nooit om zo liefdevol Jezus te 

volgen. Gelukkig mag je altijd weer bij Hem terugkomen wanneer het 

fout gaat. Wanneer je merkt dat andere dingen belangrijker worden. Je 

merkt weer dat je je hecht aan mooie dingen, dat je het niet prettig 

vindt om op zondag rust te nemen voor God of je merkt dat je jaloers 

bent. 

Dan mag je steeds terug komen bij God en vergeving vragen. Gelukkig 

is Jezus degene die liefde vraagt en het volgen van Hem. Hij is ook 

degene die je zonden kan en wil vergeven. Elke dag opnieuw.  

Hij belooft Zijn Heilige Geest die je kracht geeft om Hem te volgen. 

De Heilige Geest zorgt ervoor dat je steeds meer liefdevol met andere 

mensen omgaat en dat je steeds meer je leven aan God kunt wijden.  
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20.00 Presentatie: 

 

Deze laatste 2 lessen kunnen voornamelijk gebruikt worden om het 

spel goed af te werken en samen de plannen goed uit te voeren.  

Wat moet er nog gebeuren. Is alles er al of moeten er nog dingen 

gemaakt worden. Hoe gaan jullie de uitloopavond gebruiken.  

Kun je misschien iets aan je ouders laten zien? Waar kunnen zij het 

spel bekijken? 

Hoe gaan jullie vertellen aan de gemeente dat jullie een spel hebben 

gemaakt. (berichtje liturgieblad, spel achterin de kerk leggen ofzo?). 

 

 

20.15 Afsluiting 

- Sluit af met een gebed waarin de punten die in de les naar voren zijn 

gekomen verwerkt worden. 

 

 

 

c. benodigde materialen 

- kaartjes 10 gebodenspel 

- poster (lijmspuitbus), stiften 

- memorisatiekaartjes 

 

d. suggesties  

zingen: Ps 116: 1en 3; 118:1 en 5; Gz 155; Gz 164;  LB 477; LB 481 

bijbelgedeelten: Mt 19:16-22; Mt 22: 36-39; Rom 13:8-10; 1 Joh 3:11-24 

belijdenis:  HC znd 2 v/ant 4 
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e. evaluatie 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1. Ze kennen de 10 geboden en de samenvatting 

van deze geboden. 
    

2. Ze kunnen omschrijven wat ze over deze 

geboden in deze 2 blokken geleerd hebben. 
    

3. Ze weten dat God ten diepste liefde vraagt in 

deze geboden. Liefde voor Hem en voor andere 

mensen 

    

4. Ze weten dat ze wanneer ze weer merken dat het 

niet lukt om onvoorwaardelijk van God te houden 

ze vergeving mogen vragen door de dood van 

Christus. 

    

5. Ze weten dat de Heilige Geest hun wil helpen 

om steeds meer in liefde voor God en de naaste te 

leven. 

    

6. Ze zijn bereid om steeds meer van God te gaan 

houden en van de andere mensen om hen heen. 
    

7. - Ze willen ook steeds vergeving vragen aan 

God voor hun zonden.  
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Werkbladen 

De hele wet in één woord: liefde!  

blok E - nivo 1 - avond 8 

 

 

Wat heb je geleerd   

 
Bij gebod……………………………… 
 
Voor mij was dit 
nieuw:………………………………………………………… 
 
Dit heb ik ervan geleerd:………………………………… 
……………………………….… 
 

 

Bijbelstudie Matteus 19:16-22 
 

Verteller:  Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag:  

Jongeman:  ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te 

  verwerven?’  

Verteller:  Hij antwoordde:  

Jezus:   ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed 

  is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’  

Jongeling: ‘Welke?’  

Verteller:  vroeg hij.  

Jezus:  ‘Deze,’  

Verteller:  antwoordde Jezus,  

Jezus:  ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel 

  niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied 

  voor uw vader en moeder, en ook: heb uw  

  naaste lief als uzelf.’  

Verteller: De jongeman zei:  

Jongeman: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer 

  doen?’  

Verteller:  Jezus antwoordde hem: 

€ 

 

 

 

I VI 

II VII 

III VIII 

IV IX 

V X 
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Jezus:  ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis,   verkoop 

alles wat je bezit en geef de opbrengst   aan de armen; dan zul je een 

schat in de hemel bezitten.  Kom    daarna terug en volg mij.’ 

Verteller: Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had 

  namelijk veel bezittingen.  
 

    Efeziërs 4 : 29 + 32 

Laat geen vuile taal over uw lippen komen,maar alleen goede en waar nodig 

opbouwende woorden,die goed doen aan wie ze hoort. Wees goed voor elkaar 

en vol medeleven;vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 

Galaten 5 : 16 - 17 

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen 

begeerten.Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest,en wat de Geest 

verlangt is in strijd met onszelf.Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet 

doen wat u maar wilt. 
 

 

 

 

 

 

 


