Avond 6 - Jezus, Leeuw of Lam
Achtergrondinformatie

Film Narnia

Bij dit thema kun je leuk gebruik maken van de film Narnia., de leeuw, de heks en de
kleerkast.

In die film speelt de leeuw Aslan een hoofdrol (beeld voor Jezus). Hij is tegelijk
afschrikwekkend én prachtig. De kinderen in de film willen niets liever dan bij hem zijn, maar
tegelijk durven ze niet naar hem toe. Hij is een machtig en indrukwekkende Koning met wie
niet te spotten valt, maar er zijn ook momenten dat de kinderen op zijn rug mogen rijden, of
met hem spelen alsof hij een poes is.

In dit verhaal offert Aslan zich ook op. Hij laat zich afslachten door de heks, om zo één van
de kinderen en tegelijk de hele wereld te redden.

Openbaring 5

In Openbaring 4 krijgt Johannes in een visioen een blik in de hemel. Hij ziet God in al zijn
majesteit op zijn troon. In hoofdstuk 5 zoomt de camara dan in: “Ik zag dat hij die op de troon
was gezeten, in zijn rechterhand een boekrol had, van binnen en van buiten beschreven en
verzegeld met zeven zegels”. En de vraag is wie de boekrol kan openen.

Uit het vervolg blijkt dat de boekrol de dingen die gebeuren gaan bevat. De vraag is dus wie
de geschiedenis tot een goed einde kan brengen. Vandaar dat Johannes huilt als er eerst
niemand lijkt te zijn.

Maar dan klinkt:" Huil niet! De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David heeft
overwonnen: Hij kan het!"

Wie het Oude Testament kent (Gen 49 de zegen voor Juda; Jesaja 11 de scheut uit de wortel
van Isai) de beloofde grote messias koning is.

En wat ziet Johannes als hij die grote koning ziet: een lam, en je kunt in zijn hals de snede nog
zien van toen hij geslacht werd.

Zo laat Openbaring zien dat de grote koning, Leeuw, alleen de wereld maar kan regereg en tot
een goed einde brengen omdat hij het offerLam was.

Dat geeft ook rijke troost, ook voor die eerste lezers toen: Hij die de geschiedenis leidt is Hij
die zich voor ons heeft laten slachten.

Opvallend is dan als de lofzang op het lam losbreekt er gezongen wordt: “U hebt voor onze
God uit hen een koninkrijk gevormd en het tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen
heersen op aarde.” (vrs 10) Net als de Leeuw ook Lam is, zijn wij die Hem volgen heersende
koningen, maar dan tegelijk ook dienende priesters

Leeuw en Lam in Jesaja

In het boek Jesaja zijn twee lijnen te onderscheiden. In het begin van het boek wordt de
koningszoon uit het geslacht van David (de afgehouwen stronk) aangekondigd. Hij zal een
machtig heerser zijn en vrede brengen.

Vanaf hoofdstuk 40 komt daar een tweede lijn naast, die van de beloofde Dienaar van de
HEER of knecht des HEREN. Hij zal een man van smarte zijn en de schuld van zijn volk op
zich nemen.

Eigenlijk zie je deze twee lijnen in het hele Oude Testament: er komt een vrederijk onder de
grote Koning, want God zal alle onrecht van de aarde verdrijven. Maar aan de andere kant
moet God ook de zonde straffen, en dat brengt vlioek en lijden met zich mee.

Pas in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat deze twee lijnen bij elkaar komen in Jezus



Christus: Hij is de grote Zoon van David, die alle ontrecht zal overwinnen, en zijn vrederijk
zal vestigen. En Hij is de lijdende knecht, het Lam van God dat de zonden van de wereld zelf
op zich genomen heeft.

Was Hij alleen koning (Leeuw), dan zou Hij alle onrecht vernietigd hebben, maar dan zouden
wij ook verscheurd zijn.

Was Hij alleen lijdende dienaar (lam), dan zou Hij verscheurd zijn en nooit het recht op aarde
hebben kunnen vestigen.

Was Hij alleen koning (Leeuw), dan zouden we alleen maar voor Hem moeten vrezen.

Was Hij alleen lijdende dienaar (lam), dan zou Hij nabij zijn maar ons niet kunnen helpen.
Pas wie deze Heer kent, Leeuw en Lam kan diepe eerbied en vertrouwlijke nabijheid tegelijk
voelen, die weet zeker dat het recht zal overwinnen, maar tegelijk dat hij daarbij kan zijn
omdat het Lam de straf voor de zonde op zich nam.

Je kunt als mens leeuw zijn ( je komt op voor jezelf, zaken goed voor elkaar, maar het gaat zo
vaak ten koste van anderen) of lam (je probeert de minste te zijn, je bent er altijd voor
anderen> maar het gaat ten koste van jezelf). Maar wie de Geest van Christus krijgt leert
beiden te zijn: leeuw en lam

Een christen dient, geeft, heeft lief , maar dat doet hij vanuit kracht. Die kracht is het leven
van genade: je weet je kind van God, al je zonden zijn vergeven, God is voor jou, wie zou
tegen je zijn (leeuw), maar juist dat motiveert jke om die Heer te volgen en je leven tot een
dankoffer te maken voor Hem en je naaste (Lam).



Lesopzet

a. leerdoelen

1. De jongeren weten dat in het OT zowel een sterke Koning (leeus) als een dienende en
lijdende knecht (lam) beloofd werden.

2. Ze weten dat Jezus zowel leeuw als lam is en wat dat betekent.

3. Ze begrijpen dat ook een christen leeuw en lam moet zijn.

4. Ze vinden hun houvast in het feit dat Jezus zowel hun machtige Koning als hun
zelfopofferende verlosser is.

5. Ze willen Jezus hierin navolgen.

6. Ze kunnen naar anderen verwoorden wat het betekent dat Jezus leeuw en lam is.

b. lesopzet

Tijd

Theorie /werkvorm

Wie

19.00 mentorkwartier

19.15 Terugblik
Geef een samenvatting van de vorige lessen. Welke tegenstellingen hebben we
nu gehad, en wat hebben we daarbij behandeld?
Besteed ook nog even aandacht aan de memorisatieteksten.
Deze les gaan we het hebben over ‘Jezus, Leeuw of Lam’
(NB in tegenstelling tot de volgende lessen is Jezus niet of het één of het ander,
maar is hij zowel leeuw als lam)

19.20 intro

mogelijkheid 1.

Stel de vraag: als je jezelf zou moeten vergelijken met een dier, met welk dier
zou jij jezelf vergelijken, en waarom?

Laat ze er allemaal even over nadenken, en maak dan een rondje.

mogelijkheid 2.

Kies uit de eerste Narnia film één of twee gedeeltes waarin Aslan voorkomt. Het
liefst fragmenten waar aan de ene kant zijn schrikwekkende grootheid, en aan
de andere kant zijn nabijheid en ‘zwakte’ (b.v. de offerscene) naar voren komen.

Vraag de kinderen of ze de film kennen. Laat ze proberen aan te geven wat voor
leeuw Aslan was. Eventueel kun je het volgende fragment gebruiken uit het
boek (De heks en het land achter de kleerkast):
“Aslan is een leeuw — dé Leeuw, de grote Leeuw.’
“Ooh!”antwoordde Suzie, “lk dacht dat hij een man was. Is hij... wel veilig? Ik
wordt nogal zenuwachtig van het idee straks een leeuw te ontmoeten.”
“Natuurlijk, liefje, dat is nogal duidelijk,”antwoordde mevrouw Bever,
“lemand die zonder knikkende knieén voor Aslan verschijnt is verschrikkelijk
dapper of ongelofelijk dom.”

“Dus hij is niet veilig? "zei Lucy.

)




“Veilig? "antwoorde meneer Bever, “Heb je niet gehoord wat mevrouw Bever
zei? Wie heeft het over veilig? Natuurlijk is hij niet veilig. Maarik zeg je: hij is
goed. Hij is de Koning.

19.30

Associatie leeuw/lam

NB aan dieren worden bepaalde eigenschappen toegeschreven.
We gaan in twee groepen uit elkaar elk groep krijgt één van de onderstaande
grote vellen papier:

Ze noteren in trefwoorden op het papier alle eigenschappen die ze associeren
met ‘leeuw’ resp. ‘lam.
Daarna laten ze het resultaat aan elkaar zien.

19.35

Jezus als Leeuw én Lam

Op het werkblad staat het volgende schema (wat ruimer opgezet)

Openbaring 5: 5 Openbaring 5: 6

LEEUW LAM

Waaruit blijkt
dat Jezus een
Z0 is?

Jes 11: 1-10
en

Jes 52:13-
53:7

Als hij alleen
dit was,
dan...

- Lees nu samen Openbaring 5: 1-7

Leg kort de situatie van het visioen uit.

Wat valt op in vers 5 en 6? Er wordt een leeuw aangekondigd, en dat blijkt een
lam te zijn.

Dat is het opvallende aan Jezus: hij is Leeuw én Lam.




- Laat ze er nu in tweetallen over nadenken in welke dingen je kunt zien dat
Jezus een Leeuw is, en in welke dingen dat Hij een leeuw is.Laat ze dat invullen
in het schema.

Maak daarna een rondje: wat is opgeschreven. Vat het kort samen.

- Lees nu samen Jesaja 11: 1-10 en Jesaja 52:13-53:7 (op werkblad)

Laat ze weer in tweetallen noteren welk gedeelte vooral Jezus als Leeuw (uit de
stam van Juda) typeert, en welk gedeelte Hem als lam typeert.

Laat ze in de tekst die dingen onderstrepen waaruit dat blijkt.

Laat ze in de vakken van het schema die dingen noteren uit de tekst die Hem
duidelijk als Lam/Leeuw typeren.

- Leg nu uit dat het voor de joden heel moeilijk was om dit te begrijpen: er werd
een groot Koning (Leeuw) beloofd, en er werd een lijdende dienaar (beloofd).
Pas in het nieuwe Testament blijkt dat Jezus allebei is!
En dat is maar goed ook.

want als Jezus alleen maar Leeuw was.....

want als Jezus alleen maar Lam was......
Laat ze er weer in tweetallen overnadenken wat dat zou betekenen, en laat ze
dat in de onderste twee vakken notren.
Bespreek het resultaat:
alleen leeuw: Hij zou als Koning regeren, alle onrecht wreken, maar wij zouden
met onze zonden ook verscheurd worden.
alleen lam: Hij zou lijden en er voor ons willen zijn, maar Hij zou niet de macht
hebben om de dood te overwinnen en onze Koning te zijn, die ons beschermt en
VOoor ons zorgt.

19.50 Ook jij: leeuw en lam
Als christen moeten we op Christus gaan lijken. Dat betekent dat wij ook
tegelijk leeuw en lam moeten zijn.
Laat ze er in groepjes van 3 over nadenken wat dat concreet betekent, en of dat
wel samen kan gaan.
Betrek bij de nabespreking het citaat van Luther dat op het werkblad staat:
Een christen is vrije heer over alle dingen en aan niemand onderworpen
Een christen is dienstvaardige knecht, onderworpen aan allen
20.10 - Huiswerk opgeven

Laat ze voor de volgende keer allemaal opschrijven wat ze merken van het werk
van de Heilige Geest in hun leven. Weten ze niets te noemen laat ze er dan met
anderen over praten om ideeén op te doen.

- sluiting

c. benodigde materialen

memorisatiekaartjes




Evt. stukje film uit Narnia
Posters/stiften

d. suggesties
zingen: Ps 89: 1,2,7; Ps 132:9,10; Gz 69, Gz 85, Gz 109:3, LB 110

bijbelgedeelten: Gen.49:8-12; Jes.11:1-10; Jes. 53; Op. 5: 1-10
belijdenis: NGB 18 en 21, HC 12



e. evaluatie

In hoeverre leerdoelen gehaald?

++

De jongeren weten dat in het OT zowel een sterke
Koning (leeuw) als een dienende en lijdende
knecht (lam) beloofd werden.

Ze weten dat Jezus zowel leeuw als lam is en wat
dat betekent.

Ze begrijpen dat ook een christen leeuw en lam
moet zijn.

Ze vinden hun houvast in het feit dat Jezus zowel
hun machtige Koning als hun zelfopofferende
verlosser is.

Ze willen Jezus hierin navolgen.

Ze kunnen naar anderen verwoorden wat het
betekent dat Jezus leeuw en lam is.

Opmerkingen mentor/ catecheet

Wat moet de volgende keer anders




Werkbladen

Jezus, Leeuw of Lam

blok A - nivo 2 - avond 6

Jezus als Leeuw én Lam

Openbaring 5: 5 (leeuw) Openbaring 5: 6 (lam)

Waaruit blijkt dat
Jezus zo is?

Jesaja 11: 1-10
en Jesaja 52:13-
53:7

Als hij alleen dit
was, dan...

Lees Openbaring 5: 1-7. In welke dingen zie je dat Jezus een Leeuw is, en in
welke dingen dat Hij een Lam is? Vul dat in in het schema.
Lees nu samen Jesaja 11: 1-10 en Jesaja 52:13-53:7

In welke gedeelte zie je dat Jezus vooral Leeuw (uit de stam van Juda) is en
welk gedeelte Lam? Onderstreep waaruit dat blijkt.

Noteer in de vakken van het schema die dingen uit de tekst die Hem duidelijk
als Lam/Leeuw typeren.

In het nieuwe Testament blijkt dat Jezus allebei is! En dat is maar goed ook:

Want als Jezus alleen maar Leeuw was.....




Want als Jezus alleen maar Lam was... ...

Schrijf dat in de onderste vakken.

Ook jij: leeuw en lam

Een chiristen is vrije heer over alle dingen en aan niemano onderworpen
Ben christen is dienstvaardige knecht, onderworpen aan allen
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Romeinen 8:31-32

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen
ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van
ons allenheeft prijsgegeven,ons met hem niet alles schenken?



Bijbelleesrooster -----------m-m-mmmmmmmemeeeeeeeee

De volgende week is het thema: Jezus, afwezig of aanwezig? Het gaat dan over
de manier waarop Jezus nu in ons leven bezicht wil zijn door zijn Geest.

Johannes 16:5-15
Zijn we er niet op achteruit gegaan nu Jezus niet meer hier is,
maar in de hemel? Nee, want Jezus gaat weg, maar
de Geest komt naar de wereld. God laat ons niet
alleen.
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Johannes 20:11-17
Beter een Jezus die je vast kunt pakken, dan een Jezus ver
weg in de hemel? Dat dacht Maria ook, maar het is
niet waar.

[oNolla]

Efeze 1:13-14 en Efeze 5:17-20
Als je gelooft heb je de Geest ontvangen. Maar je moet
je wel voortdurend laten vullen. Hoe ben jij daar mee bezig?

Galaten 5:19-22
Waar zou jij vooral in willen groeien en waar moet je van loskomen?

Galaten 5:7-9
De Geest laat jou steeds meer op Christus lijken. Maar jij moet wel z6 leven dat
de Geest de ruimte krijgt en kan groeien!

1 Petrus 4:10-11
Hoe gebruik jij de gaven die je van God gekregen hebt?

1 Korintiérs 12:12-18
Je hoeft je echt niet onzeker te voelen als je niet dat kunt wat een ander wel kan.



