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Bijeenkomst 1: Kind van Gods liefde 
De volgende week gaat het over de zonde. En om te begrijpen wat zonde is moet je 
weten hoe de Here het bedoeld heeft. Daarom de komende  week elke dag een 
gebod van Jezus om over na te denken 
 
 

Matteüs 5: 3 en 5 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  

 
Matteüs 5: 7-9 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

 
Matteüs 5: 21-22  
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie 

moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in 

woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het 

gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. 

Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 
 
Matteüs 5:37 
37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. 
 
Matteüs  6:19-21 
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken 

in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 

breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 
Matteüs 6: 34 
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 

zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

 
Matteüs 7: 1-5 
1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel 

dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat 

genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, 

terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de 

splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, 

verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit 

het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 
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