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Bijeenkomst 5: Het verbond met David 
 
Jesaja 9:1-6 
Een profetie over hoop en iets nieuws. Pas als Christus komt is de werkelijke 
betekenis van deze woorden duidelijk. 
 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen  

worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde 

gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze 

verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar 

bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren,  

een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  

ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich 

beijveren, de HEER van de hemelse machten.  

 
Jesaja 40:1-11 
Ook een profetie van hoop en een nieuwe toekomst. De terugkeer uit ballingschap 
kon niet de volledige vervulling zijn. Maar als Christus komt valt er nieuw licht op 
deze woorden. 
 
1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor 

haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de 

HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke 

vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige 

hellingen rustige dalen. 5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat 

leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: 

‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 7 Het gras verdort en de 

bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’ 8 Het 

gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. 9 Beklim 

een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef 

je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10 Ziehier God, de 

HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning 

gaat voor hem uit. 11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren 

bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.  
 
Jeremia 31:27-37 
Een nieuw verbond wordt beloofd. Lang was het onduidelijk waar dit over ging. Maar 
wat zei Christus toen Hij het avondmaal instelde op de avond van zijn 
gevangenneming?  ‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed’ 
 

 



27 ‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en 

met dieren. 28 Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, 

kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen –

 spreekt de HEER. 29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, 

krijgen de kinderen stroeve tanden,” 30 maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. 

Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. 31 De dag zal 

komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw 

verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand 

nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij 

toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël 

zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 

schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te 

onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, 

kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat 

ze hebben misdaan. 35 Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag,  

de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen,  

wiens naam is HEER van de hemelse machten: 36 Pas als deze orde ophoudt te bestaan –

 spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk.  

37 Dit zegt de HEER: Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het 

fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het 

heeft misdaan – spreekt de HEER.  

 
Ezechiël 36:16-29 
Er wordt iets nieuws beloofd in woorden die het volk op dat moment begreep. maar 
opnieuw moeten we zeggen: als Christus komt wordt de werkelijke betekenis van 
deze woorden pas duidelijk. 
 
16 De HEER richtte zich tot mij: 17 ‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun land 

woonden, hebben ze dat door hun daden onrein gemaakt; ik zag hoe hun daden even onrein 

waren als een vrouw die ongesteld is. 18 Dus stortte ik mijn toorn over hen uit, vanwege al 

het bloed dat ze op het land hadden uitgestort, en vanwege de afgoden waarmee ze het hadden 

verontreinigd. 19 Ik verdreef hen naar vreemde volken en ze raakten verstrooid in verre 

landen; ik strafte hen zoals ze verdienden. 20 Bij de volken waar ze kwamen werd mijn 

heilige naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER, uit zijn land 

is het verbannen.” 21 Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël 

ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam. 22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit 

zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille 

van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn 

grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken 

zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal ze laten zien dat ik heilig 

ben; 24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je 

eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van 

alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest 

geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats 

geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn 

regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, 

jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 29 Ik zal jullie redden van alles wat je 

onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood 

op jullie afsturen. 

 



Hosea 14:2-9 
In de toekomst zal er weer nieuwe liefde zijn tussen God en zijn volk. God kondigt 
nooit zijn oordelen aan zonder over een nieuwe hoopvolle toekomst te spreken. 
 
2 Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. 

3 Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons 

al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden. 

4 Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij 

niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u 

vindt een wees ontferming!’ 5 Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. 

Mijn toorn heb ik laten varen. 6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een 

lelie, wortelen als een ceder op de Libanon; 7 zijn jonge loten zullen uitlopen. Het zal als een 

prachtige olijfboom pronken en geuren als de ceders op de Libanon. 8 Dan is het weer goed 

toeven in zijn schaduw, er wordt weer koren verbouwd. Het zal bloeien als een wijnstok,  

befaamd zijn als de wijn van de Libanon. 9 Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met afgoden te 

maken? Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cipres, 

altijd groen; het zijn uw vruchten die ik draag.’  

 
Joël 3:1-5 
De uitstorting van de Heilige Geest en het laatste oordeel in één blik. Wij weten 
vandaag dat het verder uit elkaar ligt wat Joël in één visioen zag. 
 
1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en 

dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen 

zien; 2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. 3 Dan zal ik 

tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, 4 de zon verandert 

in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.  

5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is 

een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.  

 
Amos 9:11-15 
Een belofte van een heerlijke toekomst in woorden die het volk toen begreep. het 
gaat over wonen in het beloofde land en rust van vijanden, voor altijd. Sinds Christus 
weten we dat dit ten diepste slaat op de nieuwe aarde en rust van onze geestelijke 
vijand, de satan. 
 

 

11 Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en 

opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. 12 Dan zal Israël in 

bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden – spreekt 

de HEER, die dit alles doen zal. 13 Dan komen de dagen – spreekt de HEER – dat de ploeger 

de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle 

heuvels golven van het koren. 14 Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen 

hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn 

ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. 15 Ik zal hen 

terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun 

heb gegeven – zegt de HEER, jullie God.  
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