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Bijeenkomst 2: Abraham tot Jozef 
De volgende keer gaat het over de geschiedenis van Mozes tot en met Jozua. 

 
Exodus 1:1-22 
1 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen met hem, Jakob, naar Egypte waren 

gekomen, ieder met zijn gezin: 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3 Issachar, Zebulon, Benjamin, 

4 Dan, Naftali, Gad en Aser. 5 Jozef was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 

zeventig personen die rechtstreeks van Jakob afstamden. 6 Jozef en zijn broers en al hun 

generatiegenoten stierven, 7 maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de 

Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten.  

8 Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. 9 Hij zei 

tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. 10 Laten we verstandig 

handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij 

zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 

11 Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze 

moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 12 Maar hoe meer de 

Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de 

Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 13-14 Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun 

het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen maken van klei en op het land 

werken, en ze werden voortdurend mishandeld. 15 Bovendien gelastte de koning de 

Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 16 ‘Als u de Hebreeuwse 

vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen 

is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ 17 Maar de vroedvrouwen 

hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze 

lieten de jongetjes in leven. 18 Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te 

betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ 19 De vroedvrouwen 

antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo 

sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’ 20 God zegende het 

werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. 21 En omdat de 

vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. 22 Toen gaf 

de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de 

Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.  

 
Exodus 3:1-12 
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 

priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de 

Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit 

een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur 

werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 

verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, 

riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet 

dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 

heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van 

Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 7 De HEER zei: 

‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over 

 



hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de 

macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt 

land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, 

de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de 

Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 

onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit 

Egypte wegleiden.’ 11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 

Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou 

het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie 

God bij deze berg vereren.’  

 
Exodus 12:29-42 
29 Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborene 

van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en ook al het 

eerstgeboren vee. 30 De farao, zijn hovelingen en alle andere Egyptenaren schrokken die 

nacht wakker, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen 

dode was. 31 Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk 

weg,’ zei hij, ‘u en alle Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. 

32 Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn! Maar bid 

dan ook voor mij om zegen.’ 33 De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel 

mogelijk uit hun land weg te gaan. ‘Anders sterven we allemaal nog!’ zeiden ze. 34 Toen 

pakten de Israëlieten hun baktroggen, met daarin het nog ongedesemde deeg, wikkelden die in 

kleren en namen ze op de schouders. 35 Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de 

Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. 36 En de HEER had 

ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. 

Zo beroofden ze de Egyptenaren. 37 De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; 

hun aantal bedroeg ongeveer zeshonderdduizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, 

38 terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze 

voerden enorme kudden schapen, geiten en runderen mee. 39 Van het deeg dat ze uit Egypte 

hadden meegenomen bakten ze ongedesemde broden. Doordat ze uit Egypte waren 

weggejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor andere proviand te 

zorgen. 40 Vierhonderddertig jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond; 41 na precies 

vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later – trok het volk van de HEER, in groepen 

geordend, uit Egypte weg. 42 Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg te leiden. 

Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de HEER, elke generatie 

opnieuw.  

 
Exodus 19:1-9 
1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in 

de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de 

Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg 

toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben 

opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5 Als je 

mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, 

kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je 

zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7 Mozes ging terug, riep de oudsten van het 

volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 En het hele volk antwoordde als uit 

één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de 

HEER over, 9 waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het 

horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’  

 

 



Exodus 32:1-14 
1 Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze 

zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan,  want 

wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ 2 Aäron 

antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng 

die bij mij.’ 3 Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven 

die aan Aäron. 4 Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de 

vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 

5 Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij 

aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. 6 De volgende morgen vroeg 

brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden 

daarna op om uitbundig feest te vieren. 7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, 

want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8 Nu al zijn ze afgeweken van 

de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor 

neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!”’ 9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 10 Houd 

mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten 

voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw 

toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit 

Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in 

het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees 

niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw 

dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal 

jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan 

ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”’ 14 Toen zag de HEER ervan af zijn 

volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.  

 
Numeri 20:2-13 
2 Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en Aäron te hoop. 3 Ze maakten 

Mozes verwijten. ‘Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het 

ingrijpen van de HEER stierf,’ zeiden ze. 4 ‘Waarom hebt u het volk van de HEER naar deze 

woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven, met ons vee? 5 Waarom hebt u ons 

weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren, er 

zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken en geen granaatappelbomen. En drinkwater is 

er ook niet.’ 6 Mozes en Aäron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de 

ingang van de ntmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit 

van de HEER. 7 De HEER zei tegen Mozes: 8 ‘Neem de staf en roep met je broer Aäron de 

Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie 

zullen water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.’ 9 Mozes 

nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem had opgedragen. 10 Hij en Aäron lieten 

iedereen bij de rots samenkomen. ‘Luister, opstandig volk,’ zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit 

deze rots water laten stromen?’ 11 Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de 

rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee. 12 De HEER 

zei tegen Mozes en Aäron: ‘Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van 

de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in 

het land brengen dat ik het geef.’ 13 Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de 

HEER verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid toonde. 
 
 
 



Numeri 27:12-23 
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het 

land dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders 

verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de 

Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn 

geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in 

de woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al 

wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en 

de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen 

zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; 

hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19 en laat hem plaatsnemen voor de 

priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan 

hem over 20 en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan 

gehoorzamen. 21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de 

priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. 

Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of 

niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet 

hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de 

handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes 

bevolen.  
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