
 

 

Jezus en het nieuwe verbond  
blok F - nivo 2 - avond 7 

       

 

Wie is Jezus voor jou? 
 

Jezus is voor mij…………. 

 

 

 

Alles wijst naar Jezus 
 

Verbond Lijn naar Jezus 
Moederbelofte:  

strijd tussen vrouw en slang 
 

 

 
Verbond met Abraham:  

God belooft een land en een volk. 

Om dat te garanderen gaat God tussen de dierhelften 

door. 

 

Verbond op de Sinaï:  

eerst gered (viering Pascha) en dan de wet. 

Elk jaar grote verzoendag. 

 

 

 
Verbond met David:  

Er komt een eeuwig koningschap over Gods volk; 

Jeruzalem wordt de hoofdstad, en daar woont God in 

zijn tempel. 

 

Aankondiging nieuwe verbond: 

God zal zijn volk weer terugbrengen in het beloofde 

land; Hij zal hen reinigen van zonden, zijn Geest over 

hen uitstortende en de wet in hun hart schrijven. 

 

 

Wat is nieuw, wat is hetzelfde 
 

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten  

af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,  

maar om ze tot vervulling te brengen” (Jezus, Matteus 5:17) 

                                   Oud Nieuw 
1 Het volk Israël 

God sloot zijn verbond met Abraham en zijn 

nageslacht: het volk Israël 

Uit alle volken 

Jezus zegt: maak alle volken tot mijn discipelen; ieder 

die gelooft is nagelacht van Abraham. 

2 Het land Kanaän 

God beloofde zijn volk leefruimte: een eigen 

land: Kanaän. 

 

 

 

 

 

 

(zie b..v. Romeinen 4:13) 



 

 

3 Jeruzalem 

De hoofdstad van het beloofde land is 

Jeruzalem, daar woont God, daar komt het 

volk samen. 

 

 

 

 

(zie b.v. Hebreeen 12:22; Op.21:2) 

4 Besnijdenis 

Als teken van het verbond gaf God de 

besnijdenis. 

 

 

 

(zie b.v. Matteus 28:19; Kolossenzen 2:11-12) 

5 Viering Pesach 

Het grote feest: de viering van de bevrijding 

uit Egypte. Gered door het bloed van het lam. 

 

 

 

 

(zie b.v. 1 Korinthe 11:23-25) 

6 Offers 

In de tempel moesten er steeds offers gebracht 

worden om het volk met God te verzoenen. 

 

 

 

(zie b.v. Hebreeen 8:25-36) 

7 Tempel 

God woont onder zijn volk in de tempel op de 

Sion. 

 

 

 

(zie b.v. 1 Korinthe 3:16; Openbaring 21:22) 

8 De Geest voor sommigen 

We lezen zo nu en dan dat Gods Geest mensen 

vervulde: b.v. een koning of een profeet. 

 

 

 

(zie b.v. Handelingen 2:17) 

9 Veel voorgeschreven 

Veel zaken waren precies voorgeschreven: 

hoeveel je moest geven, wat je mocht eten, op 

welke dag je moest rusten, enz. 

 

 

 

 

(zie b.v. Kolossenzen 2:16-17; Romeinen 13:8) 

10 Oorlogen 

Israël werd vaak aangevallen door vijanden. 

Dan moest er oorlog gevoerd worden om Gods 

volk te verdedigen 

 

 

 

 

(zie b.v. Efeze 6:10-20) 

11 

 

 

Aardse zegen 

Als Gods volk de Here diende beloofde Hij 

hen een lang leven in vrede. 

 

 

 

(zie b.v. Johannes 6:47) 

 
  

Maar het is nog steeds hetzelfde verbond: 
Zoek de volgende teksten 

op, en schrijf hiernaast 

welke belofte steeds in 

alle fasen van het 

verbond dezelfde blijft: 

 

Genesis 17:7;  

Exodus 6:7;  

2 Samuel 7:24;  

Jeremia 31:33b; 

Openbaring 21:3 

 

De steeds terugkerende belofte is: 



 

 

Wat is verder nog hetzelfde: 
Dezelfde God: Schepper, Verlosser en Herschepper 

Leven naar de wet is antwoord op Gods genade, niet een manier om Gods genade te verdienen 

(vergelijk de volgorde in het OT: eerst bevrijd uit Egypte, vervolgens de wet) 

God wil een heilig volk (vergelijk 1 Petrus 1:15-16) 

Strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad 

 

 

Het nieuwe verbond en jij 

 
Heeft God ook met jou een verbond gesloten? 

Wat betekent dat voor je? 

 

 

 

 

 

 

Aantekeningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


