Metorcatechese Hoogeveen 2012-2013
Bidden niveau 2

Werkblad Bidden niveau 2 les 3: Dagelijks brood

1	Wat is dat, dagelijks brood.?
Schrijf voor jezelf met een paar woorden op wat er volgens jou bedoeld wordt met dagelijks brood 


……………………………………………………………………………….

3	Noem tenminste 5 concrete dingen waar je aan denkt bij ‘dagelijks brood’.


…………………………….			…………………………….


…………………………….			…………………………….


…………………………….			…………………………….



3	Lezen: Exodus 16 door middel van de bijlage

Zoek in je Bijbel Exodus 16 op

4	Wat doe jij als je merkt dat een ander iets van je vraagt, maar er weinig vertrouwen in heeft dat je het zal doen of geven? Kies een van de volgende antwoorden

O	Het ligt er aan hoe de ander het vraagt.
O	Ik geef zondermeer wat hij/zij vraagt.
O	Ik geef om vertrouwen te winnen.
O	Ik bevraag de ander vanwege het gebrek aan vertrouwen. 
Daarna beslis ik of ik geef wat de ander vraagt.
O 	Eerst vertrouwen uitspreken. Dan pas geef ik.

5	Zoek in je Bijbel op: Numeri 11

	Waarover gaat het in vers 4-6?

	………………………………………

Waarover gaat het in vers 18 - 20?


	………………………………………

Waarover gaat het in vers 31 - 34?


	………………………………………


6	Wat heeft de geschiedenis van Numeri 11 jou te zeggen als het gaat om jouw houding tegenover God?


	………………………………………

7	Gesprek
denk na over de volgende elementen: Geef, Ons, Vandaag, Brood

· Wat denk je bij: “Geef!”? wat roept dat bij jou op?

· Als je samen het Onze vader bidt dan zeg je met elkaar ‘ons’. 
Maar als je alleen het Onze Vader bidt zeg je ook ‘ons’. Waarom is dat?

· Waar denk je allereerst aan als je iets dringend nodig hebt?

Er zijn veel hongerige mensen op de wereld die vandaag dan misschien wel een klein beetje te eten hebben (of ook weer niet) maar waarvan hun kinderen morgen of overmorgen bezwijken aan de ondervoeding. De christenen onder hen bidden ook het Onze vader. Waarom laat God hen en ons niet bidden voor de toekomst? Wat heb je vandaag aan brood als je morgen sterft van de honger?
Dus: “Geef ons vandaag het brood dat wij nu en straks, morgen, volgende week nodig hebben.”

· in het ‘Onze Vader’ bidden we om dagelijks brood?
Waar gaat het eigenlijk om bij dat ‘dagelijks brood’?

8	Wat is jouw liefste, mooiste, meest waardevolle bezit?
		
9	stelling: Overgave en vertrouwen zijn verschillende dingen.
	
10	HC 10 vraag en antwoord 28 Leerversie Ds Roel Meijer

Waarom is het belangrijk om te weten dat God alles gemaakt heeft en bestuurt?

Daardoor kunnen we in tegenspoed geduldig zijn.
Daardoor kunnen we in voorspoed dankbaar zijn.
Daardoor kunnen we rotsvast vertrouwen op God.
Hij houdt als een Vader van ons, en het loopt Hem nooit uit de hand.


11	Schrijf een persoonlijk gebed waarin je laat uitkomen wat je de afgelopen 3 keer catechisatie hebt geleerd
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