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Bijeenkomst 7: Geestkracht! 
De volgende keer gaat het over de wederkomst van Jezus. Lees daarbij de komende 
week de volgende gedeelten: 
 
Romeinen 8:31-39 
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 

32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 

God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer 

nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons 

scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, 

gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en 

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij 

hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 

de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in 

Christus Jezus, onze Heer. 
 
Johannes 14: 1-6 
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel 

kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 

meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen 

ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 

weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
 
Matteüs 24: 23-28 
23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan 

niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende 

tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 

25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom 

mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” 

geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het 

westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich 

verzamelen. 

 
Matteüs 24:29-33 
29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan 

geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen 

wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de 

Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst 

slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en 

grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn 

uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel 



tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat 

alles ziet, dat het einde nabij is.  

 
Matteüs 25: 1-13 
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen 

hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de 

andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra 

olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de 

bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden 

in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat 

wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de 

wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes 

antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een 

verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij 

die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten 

werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons 

binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, 

want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
 
1 Tessalonicenzen 4: 16-18 
16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God 

weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus 

toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de 

wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij 

hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 
 
2 Tessalonicenzen 1: 6-10 
6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en 

u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, 

vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, 

door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie 

van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 8 [7–8] 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, 

ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden 

geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook 

door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. 
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