
Avond 4  Jij en jouw relaties 

Achtergrondinformatie 

 

inleiding 

Bedoeling van deze les is om de jongeren het verschil te leren tussen zelfgerichte 

(consumptieve) relaties en verbondsrelaties, en ze te laten zien dat God in onvoorwaardelijke 

gevende liefde en trouw naar hun toekomt. Verder willen we ze aansporen om ook hun eigen 

relaties daardoor te laten beïnvloeden. 

 

het huwelijk als verbond 

-Het wonder tussen man en vrouw heeft God bedoeld om iets te weerspiegelen van zijn liefde 

en trouw. Gods liefde en trouw zijn eeuwig en onvoorwaardelijk. God heeft een verbond met 

zijn volk gesloten, vervuld in de band tussen Christus en de kerk. Daarom zijn man en vrouw 

die met elkaar het leven willen delen ook geroepen om een verbond met elkaar te sluiten: een 

belofte van levenslange trouw in de aanwezigheid van getuigen. Dit is het huwelijk. Overspel 

is een schending van dit huwlijksverbond. De bijbel laat ook geen ruimte voor een 

vrijblijvende relatie zoals samenwonen. Zowel je partner als God hebben er recht op dat je je 

zelfstandigheid maximaal opgeeft en dat je trouw belooft voor het leven.  

Binnen dit kader van beloofde levenslange trouw mag sexualitiet beleefd worden en is het een 

geweldig geschenk. Buiten het huwelijk is het niet veilig. Waarom niet? 

-God heeft het ontworpen om iets van het geheim te weerspiegelen van zijn liefde en trouw. 

Wordt sexualiteit losgemaakt van levenslange trouw, dan is dat een belediging voor Gods 

ontwerp. 

-Het is ook schadelijk voor een ander. Je wilt hem/haar helemaal hebben, maar alleen voor dat 

moment. Je bent er nog niet aan toe om levenslange trouw te beloven maar wil wel totale 

lichamelijke eenheid. Je zegt met je lichaam wat je niet met de rest van je leven wilt zeggen. 

Ten diepste is dat egoïstisch en heeft het niks met liefde te maken. 

-Het is schadelijk voor jezelf. Sexualiteit grijpt heel diep in. Stel dat de realtie met iemand 

met wie je naar bed bent geweest weer wordt verbroken? Op dat moment ben je verbonden 

aan een ander terwijl je niets meer met hem of haar hebt. Je zult je je kwetsbare opstelling 

naar die persoon altijd blijven herinneren, ook in een volgende relatie.  

 

Over consumptieve <> verbondsrelaties 
 

a. de  weerstand tegen verbondsrelaties 

Wat is een verbond? Een intieme liefdesrelatie in een verplichtend wettelijk kader. 

Dat roept weerstand op. Wij voelen daar spanning :of een relatie is gebaseerd op liefde of een 

relatie is verplichtend. Voor ons gevoel passen intimiteit/liefde en verplichting/wet niet bij 

elkaar. Liefde is een gevoel, dat kun je toch niet verplichten!! 

Ja zegt de bijbel, dat kan wel! Als we het gevoel hebben dat dat niet kan, dan is dat 

omdat we onszelf met onze vrijheid en ons geluk centraal hebben gesteld; Het gaat dan om 

ons gevoel van geluk en liefde, draagt de relatie daar niet aan bij: dan kappen we ermee. 

Maar het is een duivelse leugen dat liefde en verplichting niet kunnen samengaan, en het raakt 

hart van het geloof.  Gods liefde is bindende liefde, en Hij eist ook van ons liefde (de wet). 

 

b. het mooie van verbondsrelaties 



Het mooie van een verbondsrelatie blijkt als je het vergelijkt met een vrijblijvende relatie. 

Vergelijk bijvoorbeeld de relatie met de kapper (consumentenrelatie) met de relatie in het 

huwelijk (verbondsrelatie). 

Je ziet dan het volgende verschil: 

 

consumentenrelatie   verbondsrelatie 

 niet verplichtend 

Je bent niet aan elkaar gebonden 

- verplichtend 

Je bent aan elkaar gebonden > laten zien 

in een publieke ceremonie. 

  zelfgericht 

Ik wil me geven, zolang het genoeg 

oplevert 

- op die ander gericht 

Ik wil me geven, en wil dat beloven: 

wat er ook gebeurd 

 voorwaardelijk 

zodra de service tegenvalt of de prijs te 

hoog is> ben ik weg 

- onvoorwaardelijk 

Ik beloof onder alle voorwaarden er 

voor jou te zijn 

 

Alle relaties zitten ergens tussen puur consumptief/ heel vrijblijvend en puur een 

verbondsrelatie/heel bindend in. Tegelijk zie je: hoe dieper de relatie, hoe verplichtender die 

is. Dat verplichtende en onvoorwaardelijke draagt juist bij aan de kwaliteit van de relatie. 

Ja, maar als er misbruik van gemaakt wordt? Dan zullen we moeten kiezen: 

- We maken elke relatie uiteindelijk toch voorwaardelijk; Als jij er uiteindelijk niet gelukkig 

mee kunt worden, dan moet je er vanaf kunnen. Dat is de lijn van onze samenleving, maar dat 

maakt relaties zelfgericht en oppervlakkig. 

Of 

- We zijn bereid de weg van de opoffering te gaan. Alle groten in deze  wereld gingen die 

weg: Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Moeder Theresa. Ze voelden zich volstrekt 

verplicht om liefde te geven ook al koste het hen alles. Maar het allerduidelijkste voorbeeld is 

natuurlijk Jezus zelf. En Hij vraagt onze navolging.  

Bedenk ook dat als de liefde van Jezus niet onvoorwaardelijk geweest was, en Hij zich niet 

had willen geven voor ons, toen wij nog zijn vijanden waren, dat dan er voor ons geen enkele 

hoop zou zijn geweest 

 

c. Hoe het verbond met God mogelijk is 

Maar een verbond tussen God en ons is toch onmogelijk omdat wij ons nooit aan de 

verplichting kunnen houden? Op overtreding van het verbond rust toch de vloek? Dat is 

inderdaad de spanning die je in het Oude testament steeds voelt: 

 

Gods liefde is voorwaardelijk; wie zijn 

verbond overtreedt wordt gestrafd. 

Gods liefde is onvoorwaardelijk, uiteindelijk 

zal Hij er altijd zijn voor zijn volk 

God haat de zonde, en kan daarom de 

zonde niet ongestraft laten. Hij zal niet 

vergeven wie Hem tekort doet 

 

God is altijd bereid te vergeven, en geeft 

elke keer weer de kans opnieuw te beginnen.  

Het verbond vraagt onze 

gehoorzaamheid, er wordt wat van ons 

geëist 

In het verbond geeft God zijn belofte, en 

daar zal Hij altijd aan voldoen. 

 



Je kunt die spanning proberen op te lossen door voor één van beide lijnen te kiezen: hard 

conservatief, farizeïsch, wetticistisch (linker kolom), of  libereaal,’God doet niet moeilijk, dus 

zondig maar door’ (De rechter kolom). 

Maar alleen wie weet dat God om zich aan de verplichting van zijn verbond te houden, zijn 

eigen Zoon wilde opofferen, begrijpt het wonder van onze verbondsrelatie met God. 

 

d. wat het verbond met God uitwerkt 

1) rust en vertrouwen 

Aan God kun je je altijd onvoorwaardelijk geven, want Hij heeft in Jezus bewezen dat Hij 

altijd, onvoorwaardelijk, eindeloos veel van je houdt. 

2) echte gehoorzaamheid, en een echte relatie met God 

Heb je een God die alleen liefde en vergeving is, dan stimuleert dat niet tot gehoorzaamheid, 

en zo’n God is het altijd met je eens; Heb je een God die alleen maar streng en straffend is, 

dan probeer je hem ook te ontlopen, met hem kun je ook geen relatie opbouwen. Maar deze 

God is beide: wil je weten hoe belangrijk het is te gehoorzamen: kijk naar Jezus; wil je weten 

hoeveel Hij van je houdt: kijk naar Jezus. Deze God wil een relatie met jou. 

3). Gemeenschap 

Wie met God verbonden is wil zich ook geven aan zijn broeder en zuster. De kerk is een 

verbondsgemeenschap, en is niet voor geloofsconsumptie. 

 



Lesopzet 

a. leerdoelen 

 

Hoofd: 

- ze weten wat het begrip relatie inhoudt en dat er verschillende soorten relaties zijn. 

- ze begrijpen het verschil tussen relaties die meer consumptief van aard zijn en relaties die 

meer het karakter van verbond hebben 

- ze weten dat gevende en onvoorwaardelijke liefde en trouw typerend zijn voor Gods relatie 

met hen 

- ze weten dat God zijn kinderen niet afrekend op hun ontrouw, maar dat Jezus daarvoor de 

straf droeg 

- ze weten dat God ons wil helpen om zijn trouw en liefde door te geven naar anderen 

 

Hart 

- ze ervaren Gods liefde en trouw 

- ze willen zich door God laten veranderen zodat ze in hun relaties meer op Jezus gaan lijken 

- ze willen zelf trouw en liefdevol zijn in hun relaties. 

 

b. lesopzet 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling 

 

- Kijk even wat er van de eerste 3 lessen is blijven hangen. Zijn er mog 

vragen over de vorige keer? 

- is de memorisatietekst geleerd? 

- Leg nog even uit dat de 10 geboden allemaal een groot terrein van het 

leven raken: niet stelen > je bezit; geen vals getuigenis > je spreken; 

enz. 

 

We zijn bezig met het 7
e
 gebod: dan gaat het over het huwelijk en over 

vreemdgaan (pleeg geen overspel), maar dat raakt dan ook heel ons 

omgaan met seksualiteit en relaties. 

De vorige keer hebben we het vooral over seks gehad, nu gaat het 

vooral over relaties. 

 

 

19.20 soorten relaties 

 

Vanavond gaat het dus over relaties en wat die betekenen voor je.  

Van Dale:  “relatie = persoon tot wie men in betrekking staat”  

 

Leg uit dat er verschillende soorten relaties zijn. Van heel 

oppervlakkig, tot heel diep; van heel vluchtig tot heel bindend. 

 

Op het werkblad staat 

het volgende kader: 

 

 

ik 



 

 

 

  

 

 

 

Laat ze voor zichzelf 10 namen invullen van mensen met wie ze een 

relatie onderhouden. Hoe belangrijker de relatie voor hen is hoe dichter 

ze de naam in het midden schrijven. (laat ze zoveel mogelijk 

verschillende soorten relaties nemen) 

 

Zet nu op een flap papier hetzelfde schema. 

Vraag: wat voor soort relaties staan er helemaal in het midden; welke 

helemaal aan de rand, welke er tussen in. (noteer dat op de flap)  

 

Leg uit dat we het verschil tussen relaties, en wat dat betekent, nu 

verder uit gaan werken. 

 

19.25 Van consumptieve relaties tot verbondsrelaties 

 

Er zijn dus heel verschillende soorten relaties: van heel vrijblijvend tot 

heel diep en bindend. We bekijken van allebei een voorbeeld: 

de consumptieve relatie b.v. die met de kapper aan de ene kant, en de 

verbondsrelatie b.v. een huwelijk aan de andere kant. 

 

Hang de volgende flap op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ze verschillen opnoemen tussen beide typen relaties en noteer die 

op de flap (evt. kun je met plakbriefjes werken) 

Vul daarna als samenvatting met elkaar het schema op het werkblad in. 

(zie volgende bladzij; de cursieve woorden moeten samen ingevuld 

worden) 

Trek als conclusie: hoe dieper en intensiever een relatie is, des te 

onvoorwaardelijker, bindender en gevender moet de opstelling zijn van 

de personen in die relatie.  

 

 

schema op werkblad: 

 

consumentenrelatie  

(plaatje kapper)  

verbondsrelatie 

(plaatje huwelijk) 

 

consumptief   verbond 

b.v. kapper   b.v. huwelijk 



vrijblijvend 

 

- verplichtend, trouw 

 

zelfgericht op die ander gericht 

 

voorwaardelijk 

 

onvoorwaardelijk 

 

 

Hang nu de volgende flap op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf op 7 gekleurde kleine plakbriefjes de volgende 7 typen relaties: 

- kerkmensen 

- teamgenoten (sport) 

- God 

- de kapper 

- huwelijk 

- verkering 

- je vrienden 

Laat twee jongeren ze in volgorde van consumptief naar verbond 

opplakken (= minder en meer bindend). Bespreek met elkaar het 

resultaat. 

  

19.40 

 

De relatie met God als verbondrelatie 

 

Leg uit dat de relatie met God  de vorm heeft van een verbond: 

een intieme liefdesrelatie in een bindend wettelijk kader. Of met andere 

woorden: een liefdevol contract. (In de bijbel is het huwelijks(verbond) 

een afspiegeling van Gods verbond met zijn volk). 

 

a) Gods relatie met ons  

 

Op het werkblad staat een schema, en er staan onder het schema 3 

tekstverwijzingen. Laat de jongeren in groepjes van 2 de 

tekstverwijzingen opzoeken, en de tekstverwijzing invullen in het 

juiste vak van het schema. 

 

Gods relatie met ons: 

 

tekst die dat duidelijk laat zien:

  

- verplichtend, een bindend 

wettelijk kader 

 

 

 

 

Consumtief        Verbond 



- in liefde op die ander gericht 

 

 

- onvoorwaardelijk, wat die 

ander ook doet God blijft 

trouw 

 

 

 

teksten: 

- 1 Joh 4: 9-10  (Gods liefde die tot het uiterste ging) 

- Deut 29:10-12  (verplichtend: God belooft het onder ede) 

- Lukas 15:11-24 (onvoorwaardelijk, je mag altijd terugkomen) 

 

Bespreek het resultaat met elkaar 

Vertel nu dat God met hen een verbondsrelatie heeft, de doop is daar 

het teken van. Laat zien wat dat voor hen betekent:  God blijft 

onvoorwaardelijk trouw! Dank samen voor Gods onvoorwaardelijke 

trouw. 

 

b. onze relatie met God 

 

Op het werkblad staan de volgende 4 zinnen: 

a) Ik hou me aan de regels van Gods verbond, en daarom blijft de 

relatie tussen mij en God goed. 

b) Jezus heeft in mijn plaats zich aan Gods verbond gehouden, en 

daarom maakt het niet uit hoe ik leef. 

c) Ik geloof helemaal niet dat God een verbond met mij gesloten heeft. 

d) Hoe lief God mij had zie ik aan wat Jezus gedaan heeft. Ik wil nu 

ook Hem mijn liefde laten blijken in alles wat ik doe. 

 

Laat de jongeren de zin uitkiezen die ze het meest aanspreekt, en 

bespreek het resultaat. 

 

19.50 Op God gaan lijken 

 

Leg uit dat de diepste relaties gedragen worden door 

onvoorwaardelijke opofferende liefde (verbondsrelatie), maar dat wel 

betekent dat je in een situatie kunt komen dat je wel liefde geeft, maar 

geen liefde terugkrijgt. 

Vraag ze wat ze denken dat de bijbelse lijn is in zo’n situatie? 

Laat zien dat er uiteindelijk maar twee mogelijkheden zijn: 

- of we maken relaties toch voorwaardelijk: ik heb alleen lief als jij mij 

ook liefhebt. 

- of we vragen de Here om ons door zijn Geest te helpen zijn voorbeeld 

te volgen. 

 

Rond af door samen Matteüs 5:43-48 te lezen. 

 

 



20.00 Presentatie: 

 

Bekijk de uitdraai van de dia van de vorige keer en inventariseer welke 

ideeën er zijn voor de dia van deze les. 

Spreek af wie het verzorgt. 

 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

- memorisatietekst uitdelen  

 

sluiting 

Inventariseer gebedspunten op basis van wat we besproken hebben, en 

bidt ook dat de Here ons helpt om Jezus na te volgen en trouw en 

liefdevol te zijn in onze relaties.  

  

 

 

 

c. benodigde materialen 

- Flaps met relaties; flap met lijn + plakbriefjes met relaties; stiften 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  

zingen: Ps 89: 1 en 6; Ps 105:5 en 21; Ps 106: 1en 18; Ps 133; Gez 160; LB 481 

bijbelgedeelten:  Gen 15; Deut 29:9-20, Ez 36:22-32;1 Kor.13; 1 Joh 3,11-4,21 

belijdenis:  HC znd 41 

 



e. evaluatie 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - ze weten wat het begrip relatie inhoudt en dat 

er verschillende soorten relaties zijn. 
    

2 - ze begrijpen het verschil tussen relaties die 

meer consumptief van aard zijn en relaties die 

meer het karakter van verbond hebben 

    

3 - ze weten dat gevende en onvoorwaardelijke 

liefde en trouw typerend zijn voor Gods relatie 

met hen 

    

4 - ze weten dat God zijn kinderen niet afrekend 

op hun ontrouw, maar dat Jezus daarvoor de straf 

droeg 

    

5 - ze weten dat God ons wil helpen om zijn trouw 

en liefde door te geven naar anderen 
    

6- ze ervaren Gods liefde en trouw     
7- ze willen zich door God laten veranderen zodat 

ze in hun relaties meer op Jezus gaan lijken 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werkbladen 



Jij en jouw relaties  

blok E - nivo 2 - avond 4 

 

       

Tijd Wat gaan we doen 
19.00 Mentorkwartiertje 

19.15 Intro 

19.20 Soorten relaties 

19.25  Van consumptieve tot verbondsrelaties 

19.40 De relatie met God als verbondsrelatie 

19.50 Op God gaan lijken 

20.00 Prestatie 

20.15 Huiswerk en sluiting 
 
 

Soorten relaties 

 
Vul 10 namen in van mensen met wie je een relatie onderhoudt. Hoe 

belangrijker de relatie voor je is hoe dichter je de naam in het midden schrijft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 

IK 



consumptieve tot verbondsrelaties 

 

 

 

Consumentenrelatie   Verbondsrelatie 

  

  

  

 
Vul in : vrijblijvend  - zelfgericht - onvoorwaardelijk - verplichtend, trouw- 

voorwaardelijk - op die ander gericht 

 

 

De relatie met God als verbondsrelatie 

 

Gods relatie met ons Tekst die dat duidelijk laat zien: 

Verplichtend, een bindend wettelijk kader 
 

In liefde op die ander gericht 
 

 

Onvoorwaardelijk, wat die ander ook doet, 

God blijft trouw 

 

 

 

Vul in: 1 Johannes 4: 9-10   -   Deuteronomium 29:10-12   -   Lukas 15:11-24 

 

 Onze relatie met God - welke zin spreekt je het meeste aan: 
 

a. Ik hou me aan de regels van Gods verbond, en daarom blijft de relatie 

tussen mij en God goed. 

 

b. Jezus heeft in mijn plaats zich aan Gods verbond gehouden, en daarom 

maakt het niet uit hoe ik leef. 

 

c. Ik geloof helemaal niet dat God een verbond met mij gesloten heeft. 

 

d. Hoe lief God mij had zie ik aan wat Jezus gedaan heeft.  

Ik wil nu ook Hem mijn liefde laten blijken in alles wat ik doe. 



   1 Korinthiërs 7: 19,20 

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat 

men de geboden van God in acht neemt. Laat ieder blijven wat hij was toen hij 

geroepen werd. 
 

Bijbelleesrooster ----------------------------------- 
 

Genesis 2:18-25 

De woorden in vers 24 herinneren aan een verbondssluiting. De éénheid van 

man en vrouw is geen vrijblijvende zaak maar een verbond voor het leven. 

 

Genesis 24:51-67 

Een heel andere tijd en cultuur. Vrouwen werden uitgehuwelijkt. Maar we lezen: 

‘Isaäk ging van Rebekka houden’. Daar gaat het om! 

 

1 Samuël 1:1-7  

In die tijd was polygamie een geaccepteerd verschijnsel. God 

heeft een tijdlang toegestaan dat zijn volk hierin meeging, maar 

het is nooit zijn ontwerp geweest. In alle gevallen van 

polygamie die we tegenkomen in de bijbel leidt het tot rivaliteit 

en ellende. Denk ook aan de gezinnen van Abraham, Jakob en 

David. In het nieuwe testament gaan we weer terug naar Gods 

oorspronkelijke ontwerp (zie bijvoorbeeld 1 Timoteüs 3:2) 

 

1 Korinte 13:4-5 

Maar twee verzen over de liefde, toch voldoende om ons aan het denken te 

zetten 

 

1 Korinte 13:6-7 

Alleen met Gods hulp kun je zo liefhebben 

 

1 Johannes 3:16-19 

Ook in het huwelijk mogen we ons laten 

inspireren door Jezus’ liefde: zelfopofferend en 

radicaal. 

 

1 Johannes 4:7-10 

Het diepste geheim van liefde is dat God liefde is. 

 

 


